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ONZE VEILIGHEIDSDESKUNDIGE: 
JOHN-PETER BLANKENDAAL

zo verwonderlijk dat John-
Peter ook al zo’n 35 jaar als 
vrijwilliger bij de brandweer is 
aangesloten en dat thuis met 
de levertraan ook ‘veiligheid’ 
met de paplepel werd ingego-
ten. Ik vraag John-Peter naar 

Wat hebben de heilige Florianus van Lorch en onze 
veiligheidsdeskundige John-Peter Blankendaal met 
elkaar gemeen? Wie kent deze heilige eigenlijk? Laat ik 
eerlijk zijn, ik moest het zelf ook opzoeken… De voor-
spraak van Sint Florianus (patroonheilige van de brand-
weer) wordt ingeroepen bij brandwonden, bij droogte 
en onvruchtbaarheid van het land, bij storm, en tegen 
allerhande gevaren die door vuur en water worden ver-
oorzaakt. En laat bescherming tegen brand, lekkage en 
storm nu ook hoog in het vaandel van John-Peter staan!

zijn werkhistorie. Dat blijkt 
een behoorlijke technische 
opsomming: “volleerd auto-
monteur, magazijnmeester, 
Hoogovens (centrale werk-
plaats, koudbandwalserij, 
industrieel schoonmaakwerk 
van allerlei installaties), 
groepsleider bij PTT post, 
politie (agent, regionaal video-
surveillance, opleiden van ver-
keerbrigadiers, verkeerscon-
trole)”. Het thema veiligheid 
loopt dus als een rode draad 
door het leven van John-Peter.

Een ongeluk met ernstige 
consequenties
In februari 2009 heeft John-
Peter, in dienst van de politie 
als motoragent, een ernstig 
ongeluk gehad. Door een val 
met zijn motor tijdens een 
verkeerscontrole kwam hij 
op zijn hoofd terecht: Helm 
kapot, links verlammings-
verschijnselen, kans op nek-
breuk… Helaas werd hij in het 
ziekenhuis niet goed behan-
deld. 15 jaar later kampt hij 
nog steeds met de conse-
quenties van deze vreselijke 
gebeurtenis: een hersen- en 
zenuwbeschadiging, conti-
nue hoofdpijn en moeite met 
bepaalde emoties. Regelma-
tig moet hij in therapie en 
slikt dagelijks medicijnen. 
“Het is dankzij mijn lieve 
vrouw Germa, dat ik hier nog 
zit. Zij is mijn onvoorwaar-
delijke steun en toeverlaat.” 
Onvoorstelbaar dat John-Peter 
met deze fysieke uitdagingen 
nog steeds vrijwilligerswerk 
doet, denk ik dan. Niet alleen 
in onze Heemskerkse kerken, 
waar hij tal van technische 
klussen oppakt, maar ook bij 
de brandweer (kantinedien-
sten) en als vrijwilliger bij de 
dierenambulance.  

Een goede band met 
pastoor Cassee
Vol respect spreekt John-
Peter over zijn hechte band 
met wijlen pastoor Ton Cas-
see. “Ik mis hem nog steeds 
heel erg en kon goed met 
hem overweg”, vertelt John-
Peter. “Hij heeft mij destijds 
geholpen door mij als veilig-
heidsman in te lijven, maar 
hij heeft mij na het ongeluk 
ook geestelijke ondersteuning 

geboden. Als ik op mijn routi-
necontroles door onze kerken 
loop, zoek ik graag de rust op. 
Dan ga ik in de bank zitten, 
bid ik voor mijn ouders, maar 
ook voor pastoor Cassee.” 

Logboek: 
“Veiligheid in kerken”
Minimaal eens per maand 
controleert John-Peter of de 
noodverlichting goed werkt, 
of de vluchtwegen vrij zijn 
en of er nog onveilige situ-
aties zijn. Alle bevindingen 
worden secuur opgetekend 
in de logboeken die in alle 
gebouwen aanwezig zijn en 
zijn veiligheidsrapportages 
worden doorgestuurd aan het 
parochiebestuur. Hij is vol lof 
over zijn contacten met beide 
hoofdkosters Wout de Reus 
en Paul Bleeker en beheer-
ders Jaap Jansen en Kees 
Bosch. Ik denk dat pastoor 
Cassee destijds goed de toe-
gevoegde waarde van John-
Peter heeft ingeschat!

Eerst Polly, 
dan weer Henk…
We hebben net storm “Henk” 
achter de rug. “Hebben onze 
kerkgebouwen en begraaf-
plaats nog schade geleden?”, 
vraag ik John-Peter. Tenslotte 
was het nog niet zo lang gele-
den dat zomerstorm “Polly” 
een boom tegen het paro-
chiecentrum Laurentius blies, 
waarbij een dakkapel werd 
beschadigd en een aantal lei-
en werden gebroken. “Ik heb 
gelukkig geen schade kunnen 
ontdekken”, antwoordde John-
Peter. 

Veel kaarslicht tijdens 
de gulden mis
Op 20 december jl. werd in 
de Mariakerk ’s avonds een 
zogeheten ‘gulden mis’ gehou-
den. Tijdens deze mis wordt 
in het bijzonder stilgestaan 
bij de blijde verwachting van 
Maria. De kerk wordt dan 
uitsluitend verlicht met kaars-
licht, dat betekent heel veel 
kaarsen en dus ook verhoogd 
brandgevaar… Toch nog maar 
even contact opgenomen met 
John-Peter. Na gezamenlijk 
overleg zijn door het bestuur 
twee branddekens aange-
schaft en aan de kosters 

overhandigd. Gelukkig waren 
ze niet nodig, want het credo 
blijft: “voorkomen is beter 
dan genezen”. Toch is ook hier 
communicatie tussen verant-
woordelijken van essentieel 
belang. Door het maken van 
goede afspraken en door 
open communicatie ontstaan 
er minder snel misverstan-
den. John-Peter blijft als vei-
ligheidsdeskundige ‘positief 
kritisch’: “geen goederen in 
de meterkast bewaren, ook 
geen spullen in de verwar-
mingsruimte, vluchtwegen 
vrijhouden.” Dat lijkt allemaal 
logisch, maar toch moeten er 
bij tijd en wijle nog vrijwilli-
gers op worden gewezen.

Alles onder controle
De heilige Florianus stierf als 
gevolg van christenvervolging 
de marteldood. Nadat de beu-
len hem gegeseld hadden, 
haalden ze de huid van zijn 
lichaam. Ze doodden hem 
door hem met een molen-
steen om de hals in een rivier 
te gooien. Zijn lijk werd door 
Valeria, een godsvruchtige 
vrouw, opgevist en begraven 
in Linz (Oostenrijk). Sint Flo-
rianus wordt afgebeeld als 
Romeins soldaat met vaan-
del, met een vat met water 
of met een molensteen. Hier 
houdt de vergelijking met 
John-Peter wat mij betreft 
echt op. Wij zijn “zuinig” op 
onze veiligheidsdeskundige 
en fotograferen hem liever 
bij een brandslanghaspel. 
Het bestuur heeft overigens 
net bericht van de Brandweer 
Kennemerland gekregen over 
de uitkomsten van de controle 
op naleving van de brandvei-
ligheidsvoorschriften in het 
parochiecentrum Laurentius: 
de brandweer heeft geen 
overtredingen geconstateerd. 
Derhalve een ‘dikke pluim’ 
voor John-Peter en zijn fre-
quente controle op alle nood-
verlichting, vluchtwegen en 
brandblusapparatuur. Natuur-
lijk is het mooi als mensen in 
het nieuwe jaar op zoek gaan 
naar een ‘nieuw elan’, maar 
mede namens John-Peter 
wensen wij u een liefdevol en 
gezond, maar bovenal veilig 
2024 toe!

Bert Jan Rozestraten

Met de paplepel ingegoten
De vader van John-Peter, Jan 
Blankendaal, was vroeger 
koster in de Laurentiuskerk 
en heeft lang als vrijwilliger 
bij de Heemskerkse brand-
weer gewerkt. Het is dus niet 

John-Peter Blankendaal met zijn eigen bijbel: ‘Veiligheid in kerken’



Woensdag 14 februari is 
Aswoensdag. Op deze dag 
beginnen we de vastentijd. 
Dat is het seizoen waarin 
we nog eens nadenken over 
Gods onvoorwaardelijke 
liefde voor ons, door Jezus’ 
lijden, zijn dood en zijn 
opstanding.  

Aan het begin van deze 
vastentijd zal de as als een 
kruisteken op ons voor-
hoofd worden geplaatst. 
Hopelijk is dit niet alleen 
een gebruikelijk ritueel voor 
ons, maar veeleer een aan-
sporing en een uitnodiging 
om in actie te komen. En 
wees ook niet bang om dit 
kruisje van as op ons voor-
hoofd ook na afloop van 
de dienst aan anderen te 
tonen. Men zal ons bewon-
deren over onze durf en 
onze overtuiging om ons 
geloof werkelijk uit te dra-
gen! 

Moge deze as ons er aan 
herinneren dat we onze 
zondigheid en zwakke pun-
ten moeten erkennen. Dat 
we met Jezus in gesprek 
blijven door het gebed, zijn 
barmhartigheid zoeken en 
een hernieuwd leven gaan 
leiden.  

Moge deze as ons ook laten 
nadenken over de opdracht 
uit het Evangelie, zoals het 
geven van aalmoezen, het 
brengen van persoonlijke 
offers als vasten en onthou-
ding en met God in verbin-
ding blijven door uw gebed.  

U kunt bij aalmoezen - of ik 
zou dit aloude woord liever 
vervangen door goede doe-
len - natuurlijk denken aan 
de Vastenactie of de Voed-
selbank, of meedoen aan 
landelijke acties voor de 
vluchtelingen.  

Maar ook op kleinere 
schaal, in uw eigen omge-
ving, kunt u door uw gaven 
van grote betekenis zijn 
voor de verborgen armoede 
of andere noden van uw 
medemens, uw buurvrouw, 
uw buurman, uw winkelier, 
uw mantelzorger.  

U moet er soms echt wel 
enige moeite voor doen om 
die te ontdekken. De vas-
tentijd is bij uitstek de tijd 
waarin we worden uitgeno-
digd om iets concreets te 
doen.  

Voor degenen onder u die in 
een conflict verwikkeld zijn, 

kan deze as u er aan herin-
neren dat het tijd voor u is 
om vergeving of verzoening 
te vragen aan de persoon 
die u gekwetst heeft; om 
vrede met hen te zoeken en 
voor hen te bidden.  

Voor degenen onder u die 
aan zichzelf twijfelen, wordt 
u liefdevol voorgehouden 
dat u altijd aanvaard wordt 
door God, en gered door zijn 
liefde.  

Wij hoeven niet te worden 
gegeseld, een houten kruis 
te dragen, noch gekruisigd 
te worden en dan te ster-
ven. Vergeet niet dat Jezus 
dat al deed. Hij vraagt ons 
alleen maar om in te gaan 
op de uitnodiging die Hij 
ons op Aswoensdag aan-
biedt.  

Moge de as, die op deze 
dag aan ons werd opgelegd, 
een blijvende herinnering 
zijn aan onze opdracht in 
het leven.  

Boven alles is het werke-
lijke doel van de Vastentijd, 
ons als Christenen voor te 
bereiden op de viering van 
de dood en de opstanding 
van Jezus Christus. Hoe 
beter we voorbereid zijn, 
hoe mooier ons uiteindelij-
ke doel zal zijn. Slechts met 
een zuivere geest en hart 
kunnen we effectief het gro-
te mysterie herbeleven.  
 
De Kerk nodigt ons alle-
maal uit om berouw te 
hebben over onze slechte 
daden en terug te keren 
naar de Heer, die vol verlan-
gen uitkijkt naar een ieder 
om bij Hem te komen.  
Door deze oproep van de 
Heer en de geest van de 
liturgie serieus te nemen, 
door het vernieuwen van 
onze toewijding en beloften 
tot gebed, vasten en het 
geven aan armen, vluch-
telingen en goede doelen, 
reageren we positief op 
Paulus’ ontroerende aan-
sporing om ons “te verzoe-
nen met God”.  

Laten we deze reis van de 
voorbereiding op Pasen 
goed beginnen. Nu is het de 
beste tijd; dit is de eerste 
de beste dag van onze ver-
lossing!  

Pastoor Ruben M. Torres 

In  februari staat er een heel 
leuke kindermiddag voor de 
communicantjes gepland: 
we gaan samen Carnaval vie-
ren! We zullen beginnen met 
leuke muziek en gekke dans-
jes, zoals de pinguïndans, de 
vogeltjesdans en de macare-
na. En natuurlijk zullen we de 
polonaise lopen en stoelen-
dans spelen. Daarna gaan we 
uitleggen waarom wij Carna-
val vieren en vertellen over de 
Veertigdagentijd.

We zullen eerst kijken en luis-
teren naar het verhaal over 
Jezus die na zijn doop veertig 
dagen in de woestijn was. In 
die veertig dagen at en dronk 
Hij niets. Dat noemen we vas-
ten. Hij wilde bidden en zich 
klaarmaken voor zijn taak op 
aarde. Jezus ging zich hele-
maal geven om Gods wil te 
doen. 
Toen kwam de duivel. Die 
probeerde Jezus te verleiden. 
Maar Jezus kende de Bijbel 
heel goed. En Hij gebruikte de 
woorden van God om de ver-
leidingen te weerstaan.
In de veertigdagentijd maken 

In januari kwamen we met de 
vormelingen bijeen, kapelaan 
Jaider ging ons voor in gebed, 
waarna hij ons catechese gaf 
over de Heilige Geest. Hierna 
keken we naar een film-
pje begeleid door Sindo en 
bespraken we de bijbehoren-
de vragen in kleine groepjes. 

Na een welverdiende pauze 
was het tijd om de benen te 
strekken en een leuk spelletje 
te spelen, voordat onze gast-
spreekster haar intrede deed. 
Ze vertelde ons hoe ze werd 
voorbereid op het ontvangen 
van het Vormsel. Wat God 
voor haar betekent; ¨God is 
altijd bij je al voel je je soms 
alleen, Hij is er.̈  

wij ons klaar voor het paas-
feest door net als Jezus te 
vasten, bidden en aalmoes te 
geven. Deze woorden komen 
uit het evangelie dat in de vie-
ring van Aswoensdag wordt 
gelezen. De kinderen zullen 
ook een mooi knutselwerkje 
maken: een triorama met 
Jezus in de woestijn.

Tot slot, zullen we met de 
ouders kijken naar een kort 
filmpje van onze eigen You-
Tube kanaal over de Aswoens-
dagviering en de veertigda-
gentijd. Alle kinderen en hun 
gezinnen worden uitgeno-
digd om naar de viering van 
Aswoensdag te komen op 14 
februari om 19 uur in de Mari-
akerk en mee te doen aan de 
veertigdagentijd die tot Stille 
Zaterdag (30 maart) duurt.

Om de kinderen te helpen 
krijgen ze een soort tasje met 
3 vakjes: vast, bid en geef. In 
het tasje zitten 40 strookjes, 
voor iedere dag één. Op de 
strookjes staan dingen die ze 
die dag kunnen doen. Bijvoor-
beeld: Vandaag drink ik alleen 
water. Vandaag kijk ik geen 
t.v. Vandaag ga ik spelen met 
iemand die weinig vrienden 
heeft. Vandaag lees ik een 
verhaal uit de kinderbijbel.
Vorig jaar waren de kinderen 
erg enthousiast over het vas-
tentasje en we hopen dat het 
ook dit jaar een succes gaat 
worden!

Namens de Communiegroep, 
Ageeth Backer en Pilar Casanova

Door het Vormsel te ontvan-
gen, bevestig je dat je bij 
Christus wil horen en het 
geloof wilt uitdragen. Dat kan 
met woorden, maar ook met 
daden. De Heilige Geest helpt 
ons hierbij: Hij is God met 
ons, hij is God met jou. De 
bron van kracht en vrijheid en 
Hij vult onze harten met de 
liefde van God.

In februari en maart zullen we 
meerdere bijeenkomsten heb-
ben om ons voor te bereiden 
op de 40 dagen tijd, ook vie-
ren we carnaval.

Mede namens kapelaan Jaider, 
Thamsen, Pilar en Sindo, 
Daniëlle Hummel 

Ook met de jongste kinderen 
zullen wij aandacht schenken 
aan de vastentijd. 
Zij worden uitgenodigd om 
een askruisje “te komen 
halen” met Aswoensdag. Tij-
dens de middag in februari, 
wanneer we Carnaval gaan 
vieren, zullen zij horen over 
het verhaal van Adam en Eva 
en hoe zij God de rug hadden 

toegekeerd, waardoor wij niet 
meer samen met God in het 
paradijs mochten zijn. 

Maar gelukkig keerde God 
ons de rug niet toe! Hij 
stuurde Zijn Zoon Jezus naar 
de aarde om ons te redden, 
zodat wij allen weer met God 
in de hemel mogen zijn. In 
maart, zullen wij met een 
mooie kindermiddag het 
moeilijke verhaal van het ster-
ven van Jezus herdenken. 

Het is een droevig verhaal, 
maar het einde is zo mooi dat 
wij het graag aan de kinderen 
vertellen, zodat ze niet verge-
ten dat het licht het van het 
donker heeft gewonnen. 

Pilar Casanova 

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERIGEN

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

KINDERCATECHESE 4-6 JAAR

KICA NIEUWS
De KiCa-avond van februari 
staat in het teken van 
Carnaval en de vastentijd.
Iedere jaar wordt het 
Carnavalsfeest gevierd, 
maar weten de kinderen dat 
dit een christelijk feest is? 
Ja, Carnaval behoort tot 
de christelijke feesten! Het 
begint de zaterdag vóór 
Aswoensdag en duurt drie 
dagen. Wij zullen tijdens 
deze avond leuke spelletjes 
spelen die te maken 
hebben met de verhalen 
die we dit schooljaar aan 
het behandelen zijn. Bij 
een Carnavalsfeest kunnen 
dans en muziek niet 
ontbreken en, natuurlijk, 
een feestelijke traktatie.
We zullen ook de 
kinderen uitleggen dat 
Carnaval gevierd wordt, 
ter voorbereiding op de 
Vastentijd die dit jaar op 
woensdag 14 februari 
begint. 
Zoals gewoonlijk, zullen 
we alle kinderen en hun 
gezinnen uitnodigen om 
de bijzondere viering van 
Aswoensdag te komen 
meemaken in de Mariakerk 
om 19:00 uur. 
In maart zullen we het 
verhaal van Simson 
behandelen. Dit is een 
van de meest boeiende 
verhalen uit het oude 
testament. Wij leren met 
dit verhaal dat de échte 
kracht van een mens van 
God afkomstig is!
Lees dit verhaal in Rechters 
16, 4-22

Pepita, Annette en Pilar



UIT HET REGIOBESTUUR

Als u dit leest is het nieuwe 
jaar 2024 al weer een paar 
weken oud. De meerder-
heid van de Nederlanders 
maakt ten tijde van de 
jaarwisseling goede voor-
nemens: afvallen, stoppen 
met roken, gezonder leven, 
meer sporten. Lang niet 
iedereen houdt die goede 
voornemens vol. Maar 
niet getreurd, probeer het 
gewoon opnieuw! Ik heb er 
ook nog één voor u, eentje 
die u wellicht kunt gebruiken 
om ook die andere voorne-
mens vol te houden: ver-
trouw meer op God, bemerk 
de kracht van het evangelie 
en leef ernaar. Dan zul je 
een vreugde proeven die 
je wellicht nog niet eerder 
zo ervaren hebt: de ware 
liefde van God! Namens het 
regiobestuur wens ik al onze 
parochianen een liefdevol 
2024 toe!

Actie Kerkbalans
Al sinds 1973, dus 50 jaar 
lang, werken kerkgenoot-
schappen samen in de Actie 
Kerkbalans en doen ze een 
beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen 
voor een financiële bijdrage. 
Kerken krijgen geen sub-
sidie voor hun activiteiten. 
Onderhoud van onze gebou-
wen, de koffie en thee, het 
parochieblad, maar ook het 
personeel, missionaire en 
maatschappelijke projec-
ten kosten geld. Daarom 
is er de Actie Kerkbalans. 
Ook de organisatie van de 
Actie Kerkbalans kan niet 
zonder de inzet van vrijwil-
ligers. Dankzij de waarde-
volle ondersteuning van Lidy 

Bosch en Frans Hofstra wor-
den al die bijdragen in onze 
parochie keurig geadminis-
treerd en bijgehouden. Harte-
lijk dank voor uw bijdrage in 
2023 en van harte nodigen 
wij u uit om ook dit jaar weer 
deel te nemen!

Laatste zondagse 
viering in de parochie Sint 
Joseph 
Op zondag 7 januari 2024 
heeft onder leiding van Mgr. 
Hendriks, bisschop van Haar-
lem-Amsterdam, de laatste, 
gedenkwaardige zondagse 
viering in het gebouw De 
Meerpaal in Velsen-Noord 
plaatsgevonden. Het kerkge-
bouw was al eerder verkocht 
aan een vastgoedpartij, 
maar de geloofsgemeen-
schap van Sint Joseph heeft 
nog een aantal jaren gebruik 
kunnen maken van het aan-
grenzende ontmoetingsge-
bouw De Meerpaal. “Laat 
de zaadjes die de afgelopen 
decennia in de harten van 
de Sint Joseph parochianen 
zijn geplant, gerust elders 
opbloeien”, aldus Mgr. Hen-
driks. De kerkgangers en 
vrijwilligers van de R.K. Paro-
chie Sint Joseph zijn dan 
ook meer dan welkom in 
de andere kerken van onze 
regio. Doordeweeks kan de 
parochie voorlopig nog ‘om 
niet’ in De Meerpaal terecht 
totdat de eigenaar van het 
gebouw een herontwikkeling 
van deze locatie gaat reali-
seren. 

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

geloof en waarom dit relevant 
is voor het leven van vandaag 
de dag. Het geeft mensen de 
kans anderen te ontmoeten, 
van gedachten te wisselen, 
overtuigingen af te tasten en 
na te denken over vragen die 
er echt toe doen.

De cursus vindt  plaats op 
zaterdagmorgen in de Espla-
nadezaal van de Mariakerk in 
Heemskerk. Het begint om 9 
uur met een ontbijt. Daarna is 
er een filmpje dat aanleiding 
geeft om er met elkaar over 
na te praten. De bijeenkomst 

Jezus komt op een gegeven 
moment aan in de stad Jeri-
cho. Een man met de naam 
Zacheüs is zo nieuwsgierig 
naar Jezus dat hij in een Syca-
more-boom (moerbeivijgen-
boom) klimt om Hem beter 
te kunnen zien. Als hij Hem 
uiteindelijk ontmoet, begint 
een gesprek dat het leven van 
Zacheüs definitief verandert. 
Zie Lucas 19, 1-10.

Sycamore is dus ook een 
laagdrempelige cursus voor 
mensen die nieuwsgierig zijn 
naar Jezus en het christelijk 

Het jaar 2024 staat in het 
teken van het 100-jarig 
bestaan van de Agathakerk. 5 
februari is de gedenkdag van 
de H. Agatha en daarom een 
mooie aanleiding om het jubi-
leumjaar te starten. Om dit 
heuglijke feit te gedenken is 
er op zondag 4 februari 2024 
om 11.00 uur één gezamen-
lijke regioviering in de paro-
chiekerk de H. Agatha aan de 
Breestraat in Beverwijk. 
Mgr. J. Hendriks zal samen 
met de regiopastores voor-
gaan in de feestelijke Viering 
en de koren van de H. Agatha 
zullen in een unieke samen-
werking met de beiaardier 
van het carillon de muzikale 
omlijsting verzorgen. Het 
thema: “Omzien naar elkaar” 
zal als een rode draad door de 
Viering lopen. Na afloop bent 
u allen hartelijk welkom bij de 
eenvoudige lunch.
Graag tot 4 februari en met 
feestelijke groet!

Het wijklocatieteam H. Agatha 
en locatieteam van de 
r.-k. parochie St. Eloy

Op zondag 14 januari kwamen 
de acolieten van Uitgeest en 
van onze parochie samen 
met onze pastoor, kapelaan 
en diaken om een gezellig 
moment te beleven. 

Wij hebben samen gebeden, 
lekker Colombiaans en Fili-
pijns gegeten, kennisgemaakt 
met elkaar en daarna hebben 
wij een quiz gedaan over de 
verschillende liturgische the-
ma’s. Een van de vragen was: 
Wat is de volledige doopnaam 
van onze Pastoor?  Wisten jul-
lie dat hij Ruben Medroso Tor-
res heet? Voor velen was dit 
ook een verrassing!!! 

Het was een geslaagde avond 
en wij zijn zeker van plan om 
het te herhalen.

Groet, een acoliet

duurt anderhalf uur en vindt 
plaats op  de volgende data:
24 februari, 2, 9, 16 en 23 
maart. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Wel is er de 
mogelijkheid tot een vrijwillige 
bijdrage.
S.v.p. aanmelden bij Sindo 
Nuñez: sindo@xs4all.nl

Deze serie van 5 ochtenden 
staat ook in het kader van 
voorbereiding op Pasen. 
Van harte aanbevolen.

UITNODIGING SYCAMORE. WAT IS DAT?

AGATHAKERK 
100 JAAR

WAT IS DE VOLLEDI-
GE DOOPNAAM VAN 
ONZE PASTOOR?

Zoals in de vorige HELM reeds vermeld, loopt de Bisschoppelij-
ke Vastenactie 2024 van  4 februari t/m 3 maart en staat het 
in het teken van een project in Zimbabwe. 
Niemand zou zich iedere dag zorgen moeten maken over vol-
doende voedsel en water om de dag door te komen. Toch is 
het voor de jonge weduwe Thandekile Ncube (31) in Zimbabwe 
een dagelijkse strijd om in hun levensonderhoud te voorzien. 
Klimaatverandering en de Covid-19 pandemie maakten de 
situatie de afgelopen jaren nog veel moeilijker voor het gezin. 
Net als duizenden andere families in het Matobo-district in 
Zimbabwe, had ook het gezin van Thandekile grote moeite de 
verschillende uitdagingen het hoofd te bieden. Het land kamp-
te de afgelopen jaren met een ingestorte economie, met de 
lange periode van droogte en een ernstige cycloon. Daardoor 
mislukten de oogsten en was er nauwelijks voldoende eten. 
Na de dood van haar man Donovan had Thandekile nog veel 
meer moeite om haar kinderen te geven wat ze nodig had-
den, omdat Donovan kostwinner was. Ze kon onder andere 
het schoolgeld van de kinderen niet betalen. Toch is haar  
motto: “Houd hoop en werk hard”. Om toch geld te verdienen, 
is ze een kledingwinkel gestart en verzamelt en verkoopt ze 
mopane-rupsen, een belangrijke bron van eiwit en een popu-
lair voedingsmiddel in Zimbabwe.  Thandekile wil de mensen 
in Nederland bedanken voor hun ondersteuning en betrok-
kenheid gedurende de komende vastenperiode. “Het grootste 
cadeau dat mensen elkaar kunnen geven zijn voedsel en geld, 
omdat we dat nodig hebben om te overleven”, zegt ze. 

NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag. 
Dank u wel. 

Lydia Vergouw-Dufrenne

LOURDESWERK HEEMSKERK
Even een herinnering: er word in het weekend van 10 en 11 
februari een deurcollecte gehouden uiteraard voor Lourdes. 
Ook is de datum bekend wanneer wij naar Lourdes gaan dit 
jaar: en dat is van 21 t/m 26 september.

Joke Hoogeland

STILLE OMGANG 16/17 MAART
Pelgrims van hoop, biddend voor vrede

De Stille Omgang te Amsterdam 
wordt in 2024 gehouden in het 
weekend van 16 op 17 maart. 
Houdt u de zaterdagavond alvast 
vrij! De intentie voor dit jaar luidt: 
Pelgrims van hoop, biddend voor 
vrede. 

U kunt zich opgeven bij mw. Roneke 
van der Linde, tel.: 06-11075678, 
e-mail: roneke@ziggo.nl of mw. Leny Dekker, 
tel.: 06-10812001, e-mail: henkenlenydekker@ziggo.nl. 

Organisatie Zustergezelschap Beverwijk, Velsen-Noord, Heemskerk e.o.

Bezoekers van het kerkhof 
zullen in de winter merken, 
dat de waterkraan af en toe 
afgesloten is. Dit om het 
bevriezen van de waterleiding 
te voorkomen. 

Vriezend weer betekent ook, 
dat water in potten / vazen 
van glas en steen zal bevrie-
zen, waardoor deze in stukken 
uiteen vallen. Als in het voor-
jaar weer geschoffeld gaat 
worden, zijn glas- en potscher-
ven een risico voor de vrijwilli-
gers. Dat is ook de reden, dat 
wij regelmatig preventief glas- 
en aardewerk van de graven 
verwijderen. Datzelfde wordt 
gedaan met bevroren planten 
in potten en bloemstukken 
op de graven. Als het voor-
jaar weer aanbreekt, hopelijk 
gauw, dan is er weer genoeg 

te doen voor de vrijwilligers. 
Als u zou willen helpen, dan 
bent u van harte welkom. 

Op maandagochtend is er 
altijd een ploeg van circa 9 
mensen (vrouwen en man-
nen) aan het werk,  inclusief 
de meewerkende kerkhofbe-
heerders Ton de Ruyter en Ton 
Heus. Uiteraard is er dan ook 
tijd voor een koffiepauze. Ook 
kunt u door de gehele week 
zelfstandig werkzaamheden 
verrichten. Hopelijk kunnen 
we u binnenkort als vrijwilliger 
verwelkomen. 

Kerkhof Beheer

KERKHOF : WINTER/VOORJAAR 

OPENINGSTIJDEN
KERKHOF: 

van 9.00 tot 17.00 uur



Uit het Rouwboek
13 dec. Pastoor Johannes 
 van der Linden (92) 
             Maerelaan 154
16 dec. Agatha Bloedjes-
 Beentjes (102)
             Promenade 3
24 dec. Petrus Hermens (90)
             Van Bronckhorststr. 4
26 dec. Margaretha Beentjes-
 Kerssens (95) 
             Westerheem 90

Opbrengst collectes
16/17 dec. € 304,55
23 t/m 26 dec. € 4.733,43
30 dec. t/m 1 jan. € 632,20
6/7 jan. € 474,51

Kerkbijdrage
De grootste financiële steun 
voor uw Parochiegemeen-
schap is uw bijdrage aan de 
Actie Kerkbalans, onder ande-
re voor het vele vrijwilligers-
werk in het pastoraat, voor 
het onderhoud aan onze kerk-
gebouwen en nog vele andere 
activiteiten. Per eind decem-
ber 2023 is de stand geko-
men op € 66.330,42. Voor 
deze onmisbare steun aan uw 
Parochiegemeenschap onze 
oprechte dank! 

R.K. Parochie 
H. Laurentius/
H. Maria
Samenstelling Pastoresteam
Pastoor R.M. Torres 
(tel. 06-46082758)
Father Mathew Njezhukum Kattil
(tel. 06-22704895) 
Emeritus-pastoor H.J. Niesten
(tel. 06-30712180)
Kapelaan J. Chantre Sánchez
(tel. 06-82927482) 
Diaken M.M.A.M. de Haas
(tel. 06-30539841)
Buitengewoon bedienaar 
J. Vergouw (tel. 06-41604926)

Locatieteam Heemskerk
Pastoor Ruben Torres (voorz.)
Bert Jan Rozestraten 
(ged. voorzitter)
Hans Duin (penningmeester)
Rita Dufrenne (lid)
Annemarie Offerhaus (lid)

Parochiecentrum 
Laurentiuskerk/
secretariaat beide kerken:
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220 
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Het Parochiecentrum is 
geopend op maandag, dinsdag en 
vrijdag van 9.30 tot 12.30 u. 
Woensdag en donderdag 
gesloten.

Parochiesecretariaat: 
Annemarie Offerhaus
Albert Twisk
Lidy Bosch

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450

REGIOBESTUUR SAMEN-
WERKINGSVERBAND 
DE HEILIGE FAMILIE

Regiosecretariaat
Dorpsstraat 113, 
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Parochies 
samenwerkingsverband
H. Laurentius/H. Maria (H'kerk)
OLV Geboorte (Uitgeest)
De Goede Herder (Castricum)
St. Eloy (Beverwijk-Wijk a. Zee)
H. Jozef (Velsen-Noord)
HH. Twaalf Apostelen (B'wijk)

Regiobestuur
Pastoor Ruben Torres, voorz.
Bert Jan Rozestraten, 
ged. voorzitter (Heemskerk)
Wim van der Meer, secretaris 
(Castricum)
Wim Brugman (Uitgeest)
Rita Dufrenne (Heemskerk)
Mariëtte Mantel (Castricum)
Saskia Bos, (B'wijk-Wijk a. Zee) 
Peter Tervoort (B'wijk-Wijk a. Zee) 
Leny Dekker, (Velsen-Noord)
Marja Al (Beverwijk)

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Vr. 2 feb.

Za. 3 feb.
19.00 uur

Zo. 4 feb.

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Geen viering

Vr. 2 feb.
17.00 uur 
Maria 
Lichtmis

Za. 3 feb.

Zo. 4 feb.

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez

Geen viering

Geen viering

Za. 10 feb.

Zo. 11 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Za. 10 feb.
19.00 uur

Zo. 11 feb.

Eucharistieviering
Pastoor Torres/Diaken De Haas
Samenzang

Geen viering

Wo. 14 feb. Geen viering Wo. 14 feb.
19.00 uur
Aswoensdag

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Za. 17 feb.
19.00 uur

Zo. 18 feb.

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Laurentiuskoor

Geen viering

Za. 17 feb.

Zo. 18 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 24 feb.

Zo. 25 feb.
11,00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Heren Laurentiuskoor

Za. 24 feb.
19.00 uur

Zo. 25 feb.

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Mariakoor

Geen viering

Za. 2 maart
19.00 uur

Zo. 3 maart

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Geen viering

Za. 2 maart

Zo. 3 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Mgr. Hendriks/Kap.Ch.Sánchez
Koor Intermezzo

Za. 9 maart

Zo.10 maart
11.00 uur
Zondag 
Laetare

Geen viering

Eucharistieviering
Rector De Wit
Laurentiuskoor

Za. 9 maart
19.00 uur
Zondag 
Laetare

Zo. 10 maart

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez/
Diaken De Haas/Mariakoor

Geen viering

Za. 16 maart

Zo. 17 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering 
Father Mathew
Laurentiuskoor

Za. 16 maart
19.00 uur

Zo. 17 maart

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Samenzang

Geen viering

Za. 23 maart
19.00 uur
Palmzondag

Zo. 24 maart

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Heren Laurentiuskoor

Geen viering

Za. 23 maart

Zo. 24 maart
11.00 uur
Palmzondag

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Do. 28 maart Geen viering Do. 28 maart
19.00 uur
Witte 
Donderdag

Eucharistieviering
Rector De Wit
Mariakoor

Vr. 29 maart
15.00 uur
Goede Vrijdag

Kruisweg
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Vr. 29 maart
16.00 uur
Goede Vrijdag

Vr. 29 maart
19.00 uur
Goede Vrijdag

Kruishulde voor, door en met 
kinderen
Kapelaan Chantre Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Kruisverering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang / Laurentiuskoor

Za. 30 maart
21.00 uur 
Paaswake

Zo. 31 maart
11.00 uur
Eerste 
Paasdag

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
JKH

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Laurentiuskoor

Za. 30 maart

Zo. 31 maart

Ma. 1 april
11.00 uur
Tweede 
Paasdag

Geen viering

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Za. 6  april
19.00 uur

Zo. 7 april

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Geen viering

Za. 6 april

Zo. 7 april
11.00 uur 

Geen viering

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, m.u.v. maandag 1 april 
Tweede Paasdag 

Vieringen door de week:
•  Iedere woensdag om 18.40 uur  

Rozenkransgebed 
• Iedere woensdag om 19.00 uur en iedere 

donderdag om 9.00 uur, m.u.v. 28 maart 
Witte Donderdag

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 5 (apr./mei) 11 mrt.

Kopij kan ingeleverd worden 
bij het Parochiesecretariaat 
of per e-mail naar 
bertjanrozestraten@ziggo.nl.  

De redactie behoudt zich 
overigens het recht voor 
zelfstandig wijzigingen  
aan te brengen in de 
aangeleverde kopij. 
Anoniem ingezonden stuk-
ken worden niet geplaatst.   

NEEM OOK EEN KIJKJE 
OP DE WEBSITE VAN 

ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

100-jarig bestaan Agathakerk 100-jarig bestaan Agathakerk 

AANBIDDING 
EN BIDDEN 
KRUISWEG 

Gedurende de vastentijd 
zal ieder vrijdagmiddag 

(start op 16 februari) om 
16.00 uur aanbidding 
en het bidden van de 

kruisweg in de Mariakerk 
plaatsvinden.  


