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allerheiligen, dllexzielen
en Advent

We zitten midden in de herfstperiode: bomen
tonen prachtige kleuren, de dagen worden
korter en de klok wordt eind oktober weer een
uur teruggezet.

Zaterdag 1 november is het Allerheiligen, een
feest ter nagedachtenis aan alle heiligen en
martelaren. Een dag later, zondag 2 november,
vieren we Allerzielen, waar we onze overleden
dierbaren herdenken. Begraafplaatsen worden
feeériek verlicht met lichtjes en vuurkorven.

Op woensdag 19 november wordt in de Onze
Lieve Vrouwe Geboortekerk van Uitgeest
aandacht besteed aan RedWednesday. Daarbij
wordt de kerk rood verlicht. In aansluiting met
de internationale kerkorganisatie Kerk in Nood
wordt aandacht gevraagd voor vrijheid van
godsdienst en vervolging van christenen.

Zondag 30 november start de adventsperiode.
De naam 'advent' komt van het Latijnse woord
adventus, dat komst betekent. Met advent leven
christenen toe naar het kerstfeest: het feest van

Jezus' komst als klein kind in een kribbe. De
liturgische kleur van deze periode is paars.

In deze vierde editie van Onderweg vindt u
onder meer een pastorale bijdrage van diaken
Marcel de Haas, een interview met seminarist
Francis Ashamole, een terugblik op de regionale
fietstocht tijdens Monumentendag op 13
september, een kennismaking met Melle Punter
(nieuwe stagiair in onze regio) en nieuws vanuit
het dekenaat Zaanstreek/l|Jmond-Noord.

Juist in deze periode, waarin de dagen steeds
korter worden, verlangen we naar licht. Daarom
dit korte gebed:

God maak mijn leven tot een licht,
dat in de wereld glanst;

een kleine vlam die helder brandt,
waarheen ik mij ook richt.

Uw redactieteam wenst u veel leesplezier toe!

Moge Uw woord ons licht
geven!



Pastorale bijdrage: diaken Maxcel de Haas

Op het moment dat ik een woordje schrijf voor
de Onderweg moeten wij vaak langzaam rijden
op de N-weg van Wijk aan Zee naar Beverwijk.
De strandhuisjes worden weggehaald en heel
veel huisjes worden in zijn geheel vervoerd. De
meeste op een tractor naar een opslag. Het
strand raakt weer leeg. Het is oktober.

Velen onder ons zijn wat depressief. Hebben
een vol hoofd. Velen houden niet van het
najaar. Anderen weer wel. Hoe kun je je hoofd
wat leger maken. Het wordt overstelpt door
nieuws over oorlogen en gewelddaden. Je
hoeft de krant maar open te slaan. Je hoeft de
tv maar aan te doen en je wordt ermee
geconfronteerd. Ik sprak een parochiaan van 88

Zelfs tweeduizend jaar verandert dit niet want

jaar. Nog heel vitaal, maar hij zei: ‘Wat moet ik
met al dat heftige nieuws? En dan steeds die
rellen? Onze wereld is geheel en al van slag!

Het thema van de Vredesweek dit jaar was:

Niets doen is geen optie. Maar wat moet je, wat

kan je doen. Bidden? Wij zitten in de Advent.
Bidden, bidden om wat komen gaat. Vrede op
aarde voor alle mensen van goede wil, horen
wij op Kerstavond. Vrede.

Vrede is meer dan alleen afwezigheid van
oorlog.
Vrede is meer, alhoewel wij hunkeren naar

vrede. Vrede in Oekraine, Gaza, Palestina. Vrede

heeft te maken met onderlinge verhoudingen
tussen mensen, vrede heeft te maken met
verdeling van goederen van deze aarde en
heeft te maken met de kloof tussen rijk en arm,

schrijft een pater SVD in zijn openingswoord op

vredeszondag dit jaar.
Vrede in je familie. Vrede overal. Ruimte
scheppen waar vrede kan bloeien.

Vorig jaar schreef ik in het kerstnummer van de

verschillende parochies: Vrede is leven zonder
angst, vrede is veilig zijn, vrede is zorgen voor
elkaar om samen tevreden te zijn. Maar steeds
is er woede, onmacht, verdriet.

machtswellust, waanzin en eigen belang
monden uit in conflicten in niemands belang.
Maar toch, de bewapeningswedloop stoppen
moet mogelijk zijn door de mens, want geloof,
hoop en liefde zijn sterker dan wreedheid
voorbij elke grens.

Het wordt Kerstmis.

Wij bereiden ons voor.

Op 4 oktober jl. opende Intratuin haar
kerstmarkt.

Velen hebben al een kerstmarkt bezocht,
misschien ook wat gekocht voor kerstmis. De
kerstverlichting brandt buiten. De winkels zijn
gezelliger ingericht. Bij u thuis misschien een
kerstsfeer. Kerststallen staan al in de kerken. In
de Agathakerk weer de grote kerststal waar
velen komen kijken, scholen,
verzorgingscentra.




Het wordt Kerstmis.
We horen over vrede.
We horen over licht.

Tijdens een vesper in de Vredesweek zongen wij:
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend
vuur. Vuur dat nooit meer dooft. Wij staken
kaarsen aan. Hoe mooi die tekst van dit lied.

We zingen het niet éénmaal, niet tweemaal
maar talloze keren. Wij herdenken de geboorte
van Jezus.

God die Zijn liefde voor ons mensen zichtbaar
wil maken. In het kind dat Emmanuél wordt
genoemd, dat is: God met ons.

In het begin was het Woord en het Woord was
bij God, en het Woord was God (Evangelie van
Johannes). God met ons.

Ik schreef over bidden. Op internet las ik een
voorbede die gebeden kan worden op
kerstavond, kerstmorgen.

Laten wij bidden tot God
om doorbraak van zijn licht,
onstuitbaar zoals een kind geboren wordt.

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onszelf,

in hen die ons dierbaar zijn,

in onze kinderen.

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onze zorg om de schepping,

in onze omgang met de anderen,
in al wat wij doen en ondernemen.

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onze Kerk,
in haar dienstbaar zijn aan deze wereld.

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onze samenleving,

in onze zorg voor de zwakkeren,

in onze verdeling van geld en goed,
in ons streven naar vrede.

-Dat Gods licht moge doorbreken
in hen die teleurgesteld zijn,
in mensen die verdrietig zijn,

-Dat Gods licht moge doorbreken in allen die
geen uitkomst zien,

-Dat Gods licht moge doorbreken
in hen die ons ontvielen.

Gij die ons hoort,

wees God-met-ons
omwille van Jezus,

uw Woord aan de wereld,
uw ware Licht. Amen.

Ik wens u allen een gezegende Advent, een Zalig
Kerstmis.

Welkom in de diverse kerken in onze regio en bij
al die mooie kerstgroepen. Vrede en alle goeds!

Diaken Marcel




Interview met.....

Y,

Francis ashamole
(seminazist - acoliet)

Op een zonnige maandagmiddag rij ik naar
Edam, een gezellig, histarisch stadje. Ik parkeer
de auto bij de Voorhaven langs het water, best
wel even manoeuvreren met de auto langs de
kade tussen de bomen. Ik bel aan bij nummer
126, de pastorie uit 1870 die hoort bij de Heilige
Nicolaaskerk. Daar woont sinds begin
september seminarist Francis Ashamole, die in
onze regio bijna een jaar stage heeft gelopen.
Francis zal op zaterdag 15 november a.s., samen
met Vincent van Bourgonjen, deo volente in de
St. Bavokerk te Haarlem tot “transeunt diaken”
worden gewijd: iemand die op weg is naar de
priesterwijding. Waarom wil iemand priester
worden? “Dan moet je in deze tijd wel een heel
sterk verlangen naar God en de kerk hebben en
sterk in je schoenen staan”, denk ik dan. Francis
schenkt een kop koffie in en begint te vertellen.

Zijn jeugd en opleiding

Francis is in 1989 geboren in Port Harcourt, een
grote stad in het zuidoosten van Nigeria. Hij
groeit op in een gezin met vijf kinderen,
waarvan Francis de derde is. Zijn ouders werken
in de handel en zorgen ervoor dat de kinderen
naar een goede school kunnen gaan. Het gezin
gaat iedere zondag naar de kerk, waar Francis,
tevens als misdienaar, in contact komt met een
inspirerende en fijne priester. Daar wordt “het

zaadje” voor zijn priesterroeping geplant.

Na de secondary school (middelbare school)
treedt Francis toe tot de Society of St. Paul, een
religieuze congregatie die zich richt op de
verspreiding van evangelische literatuur. Om zijn
roeping verder te onderscheiden, begint hij zijn
priesteropleiding binnen deze gemeenschap. Hij
studeert filosofie aan het seminarie, dat
verbonden is met de Universiteit van Ibadan, de
oudste universiteit van Nigeria. In totaal brengt
hij zeven jaar door bij deze congregatie. Na
verloop van tijd besluit hij de gemeenschap te
verlaten en vraagt hij of hij zijn studie kan
voortzetten in het seminarie van zijn eigen
bisdom. Helaas wordt hij daar niet toegelaten,
omdat men hem te oud vindt om nog te
beginnen aan de priesteropleiding...

Francis raakt betrokken bij protesten van de
Indigenous People of Biafra tegen de regering,
die arme mensen buitensluit van de welvaart die
voortkomt uit olie en gas, belangrijke
Nigeriaanse bodemschatten. De Nigeriaanse
regering beschouwt deze politieke groepering
als een terroristische organisatie en treedt hard
op tegen de demonstraties. Wanneer de situatie
gevaarlijk wordt, moet Francis viuchten en
vertrekt hij naar Cyprus, waar hij enkele jaren
Business Administration studeert. Deze studie
blijkt echter niet goed aan te sluiten bij zijn
verlangens, waardoor hij blijft zoeken naar een
weg om zijn priesterroeping te vervullen.

De orde van Franciscanen

Francis sluit zich aan bij de orde van
Franciscanen, een kloosterorde van volgelingen
van Sint Franciscus van Assisi. Deze periode was
voor hem een tijd van diepe onderscheiding van
zijn roeping, gekenmerkt door veel gebed en
intensieve geestelijke begeleiding. Het was een
zeer belangrijke fase waarin hij zijn roeping tot
dienst aan God in de Kerk herontdekte — met
een sterk verlangen om als pastoor in een
parochie werkzaam te zijn. Hij hoort van het
priestertekort in Nederland en besluit asiel aan
te vragen in Nederland. Na zijn aankomst op
Schiphol hoort hij dat hij zich moet melden bij
de immigratiedienst in Ter Apel. Hij krijgt een



tijdelijke verblijfsvergunning. In 2019 spreekt hij
enkele keren met rector Jeroen de Wit, die hem
een kans wil geven op het seminarie in Heiloo.
Ondertussen volgt hij een aantal taalcursussen en
in 2021 start hij met zijn theologiestudie op het
Grootseminarie Willibrord in Heiloo.

Aanstelling tot acoliet

Op 7 oktober 2024 ontvangt seminarist Francis in
de Juliankapel in Heiloo de aanstelling tot acoliet,
waarbij hij vooral de dienst aan het altaar
toevertrouwd heeft gekregen. Voorts mag hij
sinds die dag communie uitreiken, de Eucharistie
als buitengewoon bedienaar uitstallen en de
opleiding verzorgen van anderen die dienen bij
de H.Mis. Nu, vier jaar na de start, heeft Francis
zijn studie bijna afgerond. Hij mag in oktober nog
zijn scriptie verdedigen en is zich daar nu op aan
het voorbereiden.

Van acoliet naar diaken

In de Katholieke Kerk is het diaconaat een gewijd
ambt. Diakens zijn geroepen tot dienst aan de
Kerk, vooral in de verkondiging, de liturgie en de
caritas. Zij mogen onder andere dopen, het
Evangelie verkondigen, preken, huwelijken
sluiten en de Communie uitdelen. De Eucharistie
vieren en absolutie geven blijven voorbehouden
aan priesters. Na zijn diakenwijding zal Francis
voor het eerst als diaken assisteren in een Heilige
Mis in de St. Nicolaaskerk in Purmerend. Onze
bisschop, mgr. Hendriks, heeft besloten dat
Francis zijn pastorale jaar zal doorbrengen in de
regio Purmerend, onder begeleiding van pastoor
Carlos Fabri, een Braziliaanse priester en deken.
Hij woont in de pastorie samen met kapelaan
Mariusz, een Pool die al vier jaar priester is.

Bericht van de handwerkclub

Na de vakantie zijn we in september weer
gestart met ons handwerkclubje voor de
kinderen in Ethiopié. Met acht dames genieten
we van de gastvrijheid in het Tolhuis bij de
Apostelkerk. Eén van ons (een enthousiaste
vierdaagse loopster) had het idee om
medelopers te betrekken bij ons project. Er
werden leuk gedraaide gehaakte versieringen

Zegen en alle goeds

Wij zijn dankbaar voor de periode waarin Francis
in onze regio actief was, wensen hem veel zegen
bij het afronden van zijn studie, en bidden dat hij
als diaken in Purmerend vruchtbare stappen mag
zetten op weg naar het priesterschap. Francis
vertelt dat hij die middag voor het eerst gaat
starten met autolessen. Hij heeft zijn theorie al
afgerond. Als dat maar goed gaat met dat vele
water in Edam en omgeving... Maar met alles wat
Francis in zijn leven al heeft meegemaakt, denk ik
dan: “die houdt zijn hoofd wel boven water". Hij
houdt koers en gaat vast een goede en
dienstbare priester worden!

Bert Jan Rozestraten

gemaakt, die aan de rugtassen bevestigd
konden worden. leder die een bijdrage in de bus
stopte voor Ethiopié€ mocht er één uitkiezen. Het
resultaat € 145,- voor de kinderen. Vindt u het
leuk om met ons mee te doen? Kom gerust
langs op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30uur.
Mocht u nog ongebruikt garen in de kast
hebben liggen: u maakt er ons heel blij mee!
Mieke van Leur-Koning



Terugblik op regionale fietstocht en

monumentendag

We zijn op weg gegaan naar de Agathakerk in
Beverwijk vanuit Velsen-Noord en kwamen
daar om 9.15 uur aan. Ze waren nog volop
bezig om alles in gereedheid te brengen, het
was nog vroeg. We werden vriendelijk
ontvangen door Saskia met koffie/thee en een
lekkere koek en kregen een speldje i.v.m. het
jubeljaar.

Daarna gingen we met de routebeschrijving op
zak richting Castricum. Bijna 1 rechte weg, dus
dat was geen probleem en het weer zat ook
mee. De voorspelling was namelijk 95% kans
op regen en zijn Onze Lieve Heer dan ook
dankbaar dat het droog was, het zonnetje
kwam een beetje door en met de wind in de
rug was het prima te doen.

Aangekomen bij de Pancratiuskerk kregen we
een stempel en las Mariette een verhaal voor
over de Heilige Pancratius. Daarna mochten we
onder begeleiding de kerktoren in en die telde
48 meter hoog. Eén van ons ging na een aantal
treden weer naar beneden, want hij werd
duizelig. Het was een mooie ervaring om
boven in de toren te zijn en die klokken zijn
dan wel erg groot.

In de kerk waren naast het mooie priesterkoor
ook een mooi vaandel van de H. Familie en van
Maria: Door Maria naar Jezus. Toch moesten
we weer verder op de fiets na de toiletstop om
naar de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in
Uitgeest te gaan. Via een polderroute met
koeien, langs water met zwanen, zagen we de
molens van Uitgeest in ons vizier.

Aangekomen bij de kerk gingen we direct naar
binnen. Voor het priesterkoor prachtige
houtsnijwerken van het laatste avondmaal en
de brood en wijn vermenigvuldiging. Mooi
tegelwerk met diverse spreuken, echt mooi,

wat een rijkdom. Na alles bezichtigd te hebben
gingen we naar “De Klomp" (parochiecentrum)
om onze kaart te laten stempelen en daar
werden we verrast met koffie/thee en een
lekkere pannenkoek, heerlijk. Geen tijd meer
om de begraafplaats te bezoeken.

Langs het oude dorp van Uitgeest fietsten we
door om op tijd in de Mariakerk te zijn voor de
lunch. Bij aankomst ging Pastor Ruben net weg,
want die had nog andere zaken te regelen
waaronder een doop in de Agathakerk. We
werden verwelkomd door onze vice-voorzitter
Bert Jan. Het waren heerlijke belegde broodjes,
krentenbollen en koffie/thee en jus d'orange.
Complimenten voor de verzorging. Na afloop
nog een lekker hoorntje met vanille- of
citroenijs.

— - i

De groep uit Heemskerk kwam wat later binnen
en kapelaan Jaider had een gebed
meegenomen die we van de Paus hadden
gekregen ter ere van het jubeljaar, die we met
z'n allen hadden gebeden.



Er waren ook al een paar parochianen verder
gegaan, maar toch nog even een groepsfoto
buiten op het gras.

Daarna snel op de fiets naar de Laurentiuskerk,
want volgens de buienradar kwam er een flinke
bui aan. Gelukkig lekker droog binnen, stempel
laten zetten en daarna een ronde door de kerk.

Rita vertelde dat een paar beelden eerst
beschilderd stonden en ze dachten dat het
steen was. Later bleek dat hout te zijn en zijn ze
helemaal schoon geschraapt en er kwam een
prachtige houtuitstraling naar boven. Aan de
muren hingen ook een divers aan vaandels, die
jaren boven op zolder hadden gelegen. Zonde,
fijn dat ze weer een plek hebben gekregen in de
kerk. Een lief klein Jezus beeld in kindertijd en
ook een prachtig altaar.

Ook een mooie spreuk zag ik:

Laat niets je verontrusten,
niets je verwarren.

Alles gaat voorbij.

God verandert niet.
Geduld overwint alles.
Wie aan God vasthoudt,
komt niets te kort

God alleen is genoeg.

We hadden geen tijd meer om de puzzel te
maken, want de Agathakerk ging bijtijds sluiten
i.v.m. de doop.

Melle, een nieuwe stagiair, vroeg of hij met ons
verder mee mocht fietsen richting Beverwijk.
Beetje kennisgemaakt, heeft 7 jaren studie erop
zitten en gaat nu een jaar in onze regio
praktijkervaring opdoen. We gaan vast meer
van hem horen, welkom in de regio!

Toeristische route richting Beverwijk en ook
langs de Apostelkerk gereden en het voormalig
huis van pastoor Niesten, waar Melle en Richard
(andere stagiair) hun intrek gaan nemen. Door
Overbos richting de Breestraat waar de
Agathakerk aanligt. Ze hadden aardig wat
mensen ontvangen en wij waren één van de
laatsten. Stempelen door Saskia en zij schonk
voor iedereen een frisdrankje in. De weg in de
kerk werd aangegeven door Peter. Eerst even
wat tv- beelden kijken van het carillon en later
een aantal muurafbeeldingen. De afbeelding
van de H. Hostie die boven het vuur hing, zoals
bij de stervende man die door ziekte deze had
uitgespuugd en diverse malen teruggebracht is
door de toenmalige pastoor: Het Mirakel van
Amsterdam. Ook deze afbeelding werd gebruikt
als ondersteuning voor de parochianen na de
Tweede Wereldoorlog om te blijven geloven in
God. Ook een zilveren doopschaal en ander
zilverwerk die weer teruggekomen waren van
een tentoonstelling in het museum
Kennemerland. Ock een mooi houtsnijwerk van
Maria op een sikkel uit de jaren 700.

Kortom genoeg om te zien en te horen in alle
regiokerken. Al gaat het voor sommige mensen
te snel of te langzaam, dit was weer een dag om
bij elkaar te komen kijken, samen te lunchen en
dat we elkaar weten te vinden, samen
onderweg zijn om 1 regio te vormen.

Leny Dekker
Regio bestuurslid van de Heilige Familie
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PAROCHIELE
CARITAS
INSTELLING

In Nederland zijn heel veel zaken goed
geregeld. Er bestaan sociale uitkeringen voor
mensen die daarvoor in aanmerking komen en,
via de gemeente, zijn er bijzondere bijstands-
en subsidieregelingen.

Desondanks bestaat er ook verborgen armoede
waar de bestaande regelingen niet in voorzien.
De Parochiéle Caritas Instellingen (PCls) van de
RK Kerken in onze regio richten zich met name
op deze verborgen armoede via donaties in
noodsituaties. De afgelopen jaren zijn er
regelmatig, doorgaans relatief kleine
geldbedragen in noodsituaties gegeven of is er
hulp in natura verleend. Deze ondersteuning
was belangrijk voor degenen die de giften en
hulp ontvingen.

Naast het verlenen van individuele hulp, zijn de
PCls in onze regio ook meer gaan
samenwerken om regionale projecten te
ondersteunen. De PCl's, verlenen bijvoorbeeld
financiéle ondersteuning aan onder andere de
Voedselbank [Jmond-Noord, aan
SchuldHulpMaatje IJmond, en aan de
Noodfondsen en Hospice-huizen in onze regio.

De intentie van ons geloof, er zijn voor je
naaste, legt een verantwoordelijkheid op ons

Op woensdag 17 december a.s. vieren we om
19.00 uur in de Mariakerk de zogenaamde
‘Gulden Mis’, dat is een speciale
eucharistieviering in het teken van de Advent
en toegewijd aan de H. Maagd Maria. Het
bijzondere van deze H. Mis is dat de kerk alleen
met kaarsen is verlicht. Zo beleven we op een
speciale wijze de geheimnisvolle verwachting
van de Moeder van Heer. U bent allen meer
dan welkom!

allen en in het bijzonder op de Parochiéle
Caritas Instellingen (PCls). Het streven van de
PCls is noden op te sporen: wie heeft extra hulp
nodig? Wie doet een beroep op ons? Wat
kunnen wij doen om bestaande initiatieven
gericht op medemenselijkheid te
ondersteunen? Daarom proberen wij onze
parochiegemeenschap te activeren mee te
helpen deze noden te lenigen.

De PCls in onze regio willen de komende jaren
hun werkzaamheden graag voortzetten.
Daarvoor zijn donaties van parochianen zeer
welkom. Meer informatie over de PCls in onze
regio is te vinden op onze websites:

www.pciheemskerk.nl
www.rkparochie-uitgeest.nl/pci
www.degoedeherdercastricum.nl/werkgroepen
-contactinformatie/#20
www.apostelkerk.nl/?page_id=1404
www.jozefkerk-velsen-noord.nl/pci

Via deze websites kunnen ook hulpvragen aan
de lokale PCls worden aangemeld.

In enkele kerken ligt een foldertje van de
plaatselijke PCl achter in de kerk, of staat er een
collectebus.




Missie Ontwikkeling en Vrede

Onder het motto: "Koester een kind, bouw mee
aan morgen” voert de 60 jarige Adventsactie
actie voor kinderen die overal ter wereld niet
de kansen krijgen waar ze recht op hebben.
Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan.
Omdat ze anders zijn. Omdat hun familie in de
marge leeft en omdat iedere dag een strijd is
om te overleven. De zestigste Adventsactie
vraagt onze aandacht voor 3 projecten:

Te Water en groente in Nicaragua

Gebrek aan water is één van de belangrijkste
oorzaken van honger en ziekte op het
platteland van Chinandega, Nicaragua. De
aanleg van een waterput en moestuinen bij
basisscholen helpt de gezondheid van
kinderen en hun families verbeteren. En dat
komt hun schoolprestaties

natuurlijk ten goede!

2e Onderwijs en begeleiding in Kameroen
In het straatarme Kameroen zijn nauwelijks
voorzieningen voor kinderen met een

aankondiging CaFE

Binnenkort start kapelaan Jaider weer met een
aantal CaFE sessies. CaFE staat voor Catholic
Faith Exloration (het katholieke geloof
ontdekken). U bent meer dan welkom in de
Esplanadezaal van de Mariakerk op de
volgende zaterdagochtenden:

29 november s

6 december e
13 december
20 december

We starten met een gezamenlijk ontbijt om
09.00 uur, gevolgd door een video met
vragen/discussie tot circa 10.30 uur. Het is een
heel ontspannen manier om met het geloof
bezig te zijn. Warm aanbevolen!

S.v.p. aanmelden bij Sindo Nunhez: sindo@xs4all.nl

DG T8 vz e
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beperking. Ze worden bovendien vaak actief
buitengesloten en blijven noodgedwongen
thuis. Stichting Bethlehem zorgt onder meer
voor toegang tot onderwijs, voor medicatie,
behandelingen en operaties en waar nodig
voor prothese of rolstoel. Zo kunnen de
kinderen volwaardig meedoen.

3e Scholing voor nomadenkinderen in India

In India leven 15 miljoen nomaden. De meesten
zijn analfabeet en hebben geen vast werk. Hun
kinderen gaan nauwelijks naar school. Een van
de belangrijkste programma’s van partner Tent
is overbruggingsonderwijs in speciale
scholingscentra; het bereidt de kinderen voor
op regulier onderwijs.

Wilt u deze Bisschoppelijke Adventsactie
steunen? U kunt bijdragen in de collecte of uw
gift overmaken op rekeningnummer: NL89
INGB 0653 1000 00 tnv Adventsactie, Den Haag.
Ook kunt U de QR code op de poster in de kerk
scannen. Alvast bedankt!

Y
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Better is Peace

Zaterdag 1 november 2025
Agathakerk Beverwijk
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Pianist
Arthur Bouma

Organist
Aamoud de Groen

Begelelding
Holland Symfonie Orkest

Onder leiding van
Sanne Nleuwenhuljsen

Breastroat 83 - 1841 EG
Toegangsprijs incl, koffie/thee
Koartverkoop via de mall
penningmeester@songsforyoun

Toegang € 22,50
Aanvang 20.00 uur
Zoal open 19.30 uur
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Even vooustellen: Melle Punter, nieuwe stagiaix

Begin dit schooljaar is Melle Punter begonnen als
stagiair in het samenwerkingsverband van de
Heilige Familie. Hij volgt de priesteropleiding aan
het St. Willibrordseminarie in Heiloo en vertelt
graag wat meer over zichzelf.

Beste medeparochiaan, wat ben ik hartelijk
verwelkomd in de Heilige Familie, ik ben blij
hier te zijn! Mijn eerste ervaring was de
fietstocht op monumentendag waarop ik
verschillende vrijwilligers van de parochies heb
leren kennen. Vervolgens kon ik mijzelf
introduceren in de zondagsvieringen van de
verschillende kerken in de regio, misschien
hebben we elkaar daar al gezien.

In dit artikeltje vertel ik graag wat meer over
waar ik vandaan kom en waarom ik hier ben. lk
ben geboren in Amsterdam, opgegroeid in Den
Haag en nu 35 jaar oud. In mijn jeugd ben ik
niet religieus opgevoed: als kind ben ik niet
gedoopt.

In mijn tienertijd begon ik te vragen naar de zin
van het leven - ik voelde en vermoedde dat er
iets belangrijks miste. Later ben ik als student
op zoek gegaan naar antwoorden. Na een korte
tijd met het boeddhisme bezig te zijn geweest,
kwam ik via een goede vriend en huisgenoot in
contact met de katholieke studentenparochie
van Utrecht (de KSU van de broeders van

Sint-Jan). Daar ben ik heel warm ontvangen. lk
kwam in een levendige gemeenschap terecht
en bovenal heb ik kennis mogen maken met
Jezus, onze lieve Heer. Dit was een keerpunt in
mijn leven en na anderhalf jaar ben ik gedoopt.

Na mijn doopsel had ik sterk de indruk dat de
Heer mij uitnodigde om hem te volgen door
mijn ‘bezittingen te verkopen’ — zoals Jezus
aanraadt in het verhaal over de rijke jongeling
(Mt 19,16-30). Wat dat precies inhoudt voor mij,
dat was me nog niet zo duidelijk toen. Op mijn
29ste ben ik naar het seminarie gegaan nadat
de Heer mij een zeer duidelijke uitnodiging gaf
om hem te volgen in het celibataire leven. Dit
schooljaar is het alweer mijn zevende
seminariejaar en ik zie nu dat ik mijn
‘bezittingen heb verkocht’ door af te zien van
een huwelijk en van betaald werk.

Dit jaar zal ik als seminarist fulltime de pastores
ondersteunen in hun werk en misschien ook
nieuwe bijdragen daaraan leveren. Onder
andere zal ik huisbezoeken afleggen, helpen bij
verschillende geloofsgroepen (familiedagen,
jongeren, tieners, etc.), en assisteren bij
vieringen.

Hopelijk tot snel!

Op maandag 6 oktober ontving Melle de aanstelling tot
acoliet



Getuigenis van een dopeling

Donderdag 8 mei was ik uitgenodigd bij kapelaan
Jaider thuis om mijn catechese te starten en een
datum te plannen voor mijn doop. Deze avond
vergeet ik nooit meer, omdat op het moment dat
ik de deur uit stapte om de auto te pakken er
witte rook uit de schoorsteen kwam in het
Vaticaan. Dit wilde ik natuurlijk niet missen dus
ben ik zo snel mogelijk die kant op gereden.

De eerste woorden van de kapelaan toen hij de
deur open deed waren “Gefeliciteerd, we hebben
een nieuwe Paus!” Wachtend vol spanning,
kijkend naar het balkon van de
Sint-Pietersbasiliek was hij daar dan eindelijk
Paus Leo XIV. Op dit moment wist ik zeker dat ik
de rest van mijn leven trots zou zijn om mijzelf
Katholiek te noemen. Tot drie jaar geleden wist ik
niet helemaal wat we vierden tijdens Pasen of
Hemelvaartsdag. Dit vond ik best beschamend
aangezien onze ouders het ons wel altijd hebben
meegegeven. Geloof in God heb ik altijd al wel
gehad, maar Jezus heb ik tot toen nooit gekend.
Ik ben begonnen met het lezen van de Bijbel en
mijzelf gaan oriénteren, hierdoor kreeg ik een
heel ander beeld van het geloof en zag ik de
pracht en vrede er pas van in. Het heeft twee jaar
geduurd dat ik de stap heb durven zetten naar
de kerk te gaan, dit is de beste beslissing die ik
tot toen had kunnen maken, ik voelde me thuis.
Naast mijn ouders had ik geen mensen om mij
heen die in Jezus geloofde, nu bevond ik mij
ineens tussen een hele gemeenschap vol
prachtige mensen met hetzelfde geloof.

Ik mocht zo gelukkig zijn om alle drie de
initiatiesacramenten te ontvangen op dezelfde
dag. De doop was mijn eerste grote stap in het
geloof, zelf kiezen om Jezus te volgen. Dat ik in
mijn doop vergeven ben van mijn zonden en een
nieuw leven begin in Christus. Nu mag ik mijzelf
dan eindelijk echt een kind van God noemen en
beloof ik mijn leven te leiden naar dit verbond.
Door mijn vormsel ben ik dieper verenigd met
God de Vader, nauwer verenigd met Jezus
Christus de Zoon en mag ik sterker toegenomen

geschenken van de Heilige Geest ontvangen. We
ontvangen hierbij een speciale kracht van de
Heilige Geest om het geloof te verkondigen en
verdedigen in woord en daad als ware getuigen
van Christus. De naam van Jezus Christus
vrijmoedig te belijden en ons nooit te schamen
voor het kruis.

Ten slotte om mijn initiatie in de kerk compleet te
maken ontving ik mijn eerste Heilige

Communie. Het middelpunt van de Katholieke
kerk. Dit is één van de redenen dat ik gekozen
heb om naar de Katholieke kerk te gaan, dat wij
verenigd mogen zijn met de Heer en elkaar
tijdens de Eucharistieviering. Vaak wordt de
vraag gesteld: “Als God recht voor je zou zitten,
wat zou je hem dan willen vragen?” En het
antwoord dat vaak word gegeven is: “Wat is mijn
doel? / Waarom ben ik hier op aarde?”

Dit is een valide antwoord en voor veel mensen
een belangrijke vraag. Ik zou geen vragen
hebben, de Heer zit voor mij en dat zegt genoeg.
Ik zou alleen maar “dankuwel” kunnen zeggen en
genieten van zijn aanwezigheid. Mijn doel was
altijd om gelukkig te zijn, maar mijn doel in het
leven nu is om nuttig te zijn en iets te kunnen
betekenen in het leven van anderen.

Ik wil graag eindigen met de woorden van Jezus
zelf waarvan ik denk dat als iedereen deze elke
dag zou horen de wereld er een stukje beter uit
zal zien.

“Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals ik
u heb liefgehad!” - Johannes 15:122

Jochem Jonathan Taddeds van den Vlekkert

=, s
s
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Nieuws uit het Dekenaat Zaanstreek-jmond

Regionale bijeenkomst

Op dinsdag 28 oktober is er een regionale
bijeenkomst voor alle pastores en leden van de
regiobesturen. Deze vindt plaats in de
Bonifatiusparochie aan de Qostzijde 12 te
Zaandam om 20.00 uur. De beide regiobesturen
uit de Zaanstreek en lJmond zijn gevraagd een
presentatie te verzorgen over de bevindingen
binnen de eigen regio. Er zal gelegenheid zijn tot

Uitnodiging bijeenkomst lectoren en kosters
dekenaat Zaanstreek-Jmond

In het kader van ontmoeting binnen ons
dekenaat, organiseren we op donderdag 6
november om 19.30 uur een speciale avond,
ditmaal voor zowel de lectoren als de kosters.
Met genoegen kunnen we melden dat we een
inspirerende spreker hebben gevonden: pastoor
George Ddlle uit het bisdom Roermond. Pastoor
Délle is niet alleen een ervaren priester, maar
ook docent, en heeft ruime ervaring in de
begeleiding van lectoren- en kosters binnen zijn
bisdom.

Op zijn voorstel willen we deze avond
gezamenlijk vormgeven met de kosters en
lectoren. Dit biedt ons de gelegenheid om elkaar
als liturgische bedienaren te ontmoeten,
ervaringen te delen en samen te verdiepen.

Het thema van deze bijeenkomst is:
“De liturgie van Advent en Kerst”

Lezing ‘Kerk in beweging’ op 4 december a.s.

Prof. Kees Schipper, specialist Europese
geschiedenis, is bereid gevonden voor het
houden van een lezing "De Kerk in Beweging”
voor alle geinteresseerden in ons dekenaat.

Hij neemt ons mee naar de kerk van véér de
Reformatie naar het Nederland van nu"
behandelt de ontwikkeling van de Nederlandse
kerk vanaf het katholieke erfgoed voér de
Reformatie, via de kerkscheuring en het ontstaan
van protestantisme, tot aan het herstel en de

vragen stellen en er worden drie belangrijke
thema’s besproken:

- de begeleiding van nieuwe katholieken

- de toekomst van kerkgebouwen

- de financiéle situatie binnen de regio

Pastoor-deken George Paimpillil hoopt alle
betrokken pastores en regio bestuursleden te
ontmoeten tijdens deze waardevolle avond.

Dit zal als een rode draad dienen voor ons
gesprek en onze gezamenlijke voorbereiding op
deze bijzondere tijd in het kerkelijk jaar. We
hopen op een inspirerende en verbindende
avond waarin we samen mogen groeien in onze
rol binnen de liturgie.

De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van de
Mariakerk, Spoellaan 1 in Heemskerk. Wilt u zich
v6or 1 november aanmelden via e-mail:
dekenaatzaanijmond@gmail.com

Pastoor-deken George kijkt ernaar uit jullie te
mogen verwelkomen op donderdag 6 november
om 19.30 uur!

DEKENAAT ZAANSTREEK-IJMOND

emancipatie van het katholicisme en de
hedendaagse uitdagingen zoals secularisatie en
kerkverlating.

Deze bijeenkomst biedt inzicht in hoe de kerk
zich aanpast aan veranderende tijden en hoe de
geschiedenis verbonden is aan het heden. Hoe
blijft de kerk in beweging en wat is haar
betekenis voor het Nederland van morgen.

Is uw interesse gewekt? U bent van harte
welkom!

Wanneer : 4 december 2025 om 19.00 uur
Waar: Spoellaan 1 te Heemskerk



Vicazis Bruggink kapelaan van Zijne Heiligheid

Op donderdag 2 oktober nam oud-vicaris Gerard
Bruggink afscheid als proost van het kathedraal
kapittel. Tot zijn grote verrassing kreeg hij bij die
gelegenheid medegedeeld dat paus Leo XIV hem
heeft benoemd tot Kapelaan van Zijne Heiligheid
met de aanspreektitel "monseigneur".

Drie bisdommen

Mgr. dr. Gerard Bruggink heeft de afgelopen 25
jaar in het bisdom Haarlem-Amsterdam als
priester gewerkt, nadat hij tevoren in het bisdom
Roermond en het Aartsbisdom Utrecht werkzaam
was geweest.

Vele taken

In het Haarlemse bisdom was hij pastoor en deken

van Hilversum, administrator van verschillende
parochies, rector van het heiligdom van Heiloo,
rector van de priester-, diaken- en
catechistenopleiding, docent kerkgeschiedenis,
vicaris voor migranten, missie en categoriale
zielzorg, exorcist en bewaarder van de relieken.
Hoewel hij de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt zal
hij die laatste twee functies blijven uitoefenen en
blijft hij daarnaast priester-assistent in het
dekenaat Zaanstreek-IJmond. Bovendien verricht
hij een studie naar leven en marteldood van de
martelaren van Alkmaar.

Uit het bestuur

Nieuwe stagiair: Melle Punter

Zoals u al elders in dit blad heeft kunnen lezen, is
sinds korte een nieuwe stagiair in onze regio
actief: Melle Punter. Hij gaat samen met seminarist
Richard Numan wonen in het voormalige huis van
wijlen pastoor Henk Niesten. Wij wensen Melle
een mooi pastoraal jaar in onze regio toe en u zult
hem ongetwijfeld regelmatig in de kerken in onze
regio tegenkomen!

Regionale viering op 28 december 2025

Ook dit jaar hebben de pastores besloten om op
28 december het feest van de H. Familie te laten
plaatsvinden in een regionale viering, die deze

Proficiat!

De paus heeft zijn inzet op zovele terreinen en de
geest waarin hij deze taken heeft verricht, nu
beloond door hem tot zijn kapelaan te
benoemen. Van harte feliciteren we mgr. dr.
Gerard Bruggink met deze bijzondere erkenning!

keer in Heemskerk (Laurentiuskerk) zal worden
gehouden. Aanvang: 11.00 uur. Er zullen dan in de
andere kerken in onze regio geen vieringen zijn.

Fietstocht op 13 september en fotowedstrijd
Veel dank aan alle vrijwilligers die op
Monumentendag 13 september alle activiteiten
tijdens de regionale fietstocht in goede banen
hebben geleid! We hebben in verband met de
fotowedstrijd een aantal inzendingen mogen
ontvangen en gaan ons nu buigen over de
winnaar of winnares... Deze zal tijdens de
regionale viering op 28 december in het zonnetje
worden gezet!

Bert Jan Rozestraten
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Mﬁ Kinderen en jongeren nieuws

Voorbereiding op de Eexste H.
Communie begonnen

Op dinsdagavond 16 september was er een
informatieavond voor de ouders van de
kinderen die volgend jaar hun eerste
communie gaan doen. Er zijn dit jaar 26
kinderen aangemeld uit de hele regio. Tijdens
de informatieavond vertelden we over het
project Jezus wil bij jou komen; dat uit 10
kindermiddagen bestaat, maandelijkse
gezinsvieringen en ook bijzondere middagen,
zoals een uitje naar de Sint Bavo kathedraal en
de quizmiddag, als afsluiter van het project.
Ook is er een familiedag, zodat de ouders en
kinderen elkaar (nog) beter leren kennen.

De kinderen begonnen op zaterdag 4 oktober
met een kennismakingsdiner. Eerst hoorden ze
het verhaal van Mozes en hoe het volk van God
gered werd van de slavernij doordat God
allerlei plagen stuurde zoals kikkers en
sprinkhanen. Na 10 plagen mochten de
mensen eindelijk weg uit Egypte. Deze uittocht
wordt ieder jaar door het volk van God
herdacht met een speciale maaltijd.

Toen was het tijd om samen te eten en bij onze
maaltijd hadden we allerlei gerechten die iets
met het verhaal te
maken hadden, zoals
een mummieworstje
(knakworstje in
bladerdeeg),
nijlkrokodillen
(komkommer met
allerlei spiesjes) en
10-plagen
pannenkoeken, met
(snoep)kikkers!

Na het eten ging het verhaal verder. Ook Jezus
hield de speciale maaltijd met zijn vrienden.
Maar daarbij deed Hij iets heel bijzonders. Hij
nam het platte brood en zei: dit is mijn
Lichaam. En over de wijn zei Hij: dit is mijn
Bloed. Jezus vroeg zijn vrienden om deze
maaltijd te blijven vieren en dat gebeurt
inderdaad nog steeds. In de kerk hebben we
geen platte broden, maar hosties en de beker
waar de wijn in zit noemen we een kelk.
Daarom maakten de kinderen tot slot een mooi
knutselwerkje van een kelk met een hostie.

Op zaterdag 11 oktober kwamen de kinderen
alweer bij elkaar. We begonnen met een
kennismaking met de Bijbel en de kinderen
keken en luisterden naar het eerste verhaal, het
Scheppingsverhaal. God had in het begin alles
gemaakt en het was mooi en goed.

Ook leerden de kinderen een kruisteken te
maken, dat doe je als je gaat bidden. Wij
kunnen God niet zien, maar wij kunnen wel
met Hem praten. Bidden kan met je eigen
woorden, maar Jezus heeft ons ook het Onze
Vader geleerd. Na een uitleg over de tekst
gingen we het Onze Vader ook zingen. En tot
slot maakten de kinderen een leuke mobile met
de scheppingsdagen.

Namens de communiegroep,
Ageeth Backer



Nieuws van en voor vormelingen

We gaan in november van start met een nieuwe
groep vormelingen in onze regio! Als alles gaat
zoals we hopen, zullen zij op zondag 5 juli 2026
(net zoor de zomervakantie dus!) van mgr.
Hendriks het Heilig Vormsel ontvangen.

Heb je de aankondigingen gemist en ben je
daardoor niet bij de informatieavond op 29
oktober geweest? Neem dan contact op via
heiligvormselgroep@gmail.com of 0651965573
(Sindo).

Schrijf alvast in je agenda dat we zondag 16
november een kennismakingsdiner hebben (dit
is ook meteen de echte start van de
voorbereidingen). Meestal zijn de
bijeenkomsten op woensdagavond 19.00-20.30
uur: je kunt 19 november en 3 december ook
alvast noteren. Maar zeker ook het Kerstdiner
op zondag 14 december — dat is samen met
tieners en jongeren die de afgelopen jaren hun
Vormsel hebben ontvangen (of ook binnenkort
gaan ontvangen, maar niet in groep 8 of de
brugklas zitten).

Op de informatieavond hebben we alvast een
klein beetje verteld wat we dit jaar gaan doen.
En wat heel belangrijk is: je kiest zelf of je het
Vormsel wilt doen. Als je gedoopt bent en je
Eerste Heilige Communie hebt ontvangen, dan
hebben waarschijnlijk je ouders daarvoor
gekozen. Maar de Kerk vindt dat als je in groep
8 zit, of op de middelbare school, dat je oud
genoeg bent om zelf te kiezen. Uiteraard
spelen je ouders altijd een belangrijke rol: je
moet goed naar hen blijven luisteren. Maar of
je het Vormsel wilt ontvangen, dat kies jij. Zij
kunnen je daar natuurlijk wel goed bij helpen.

In voorbereiding op het Vormsel speelt onze
Geloofsbelijdenis een centrale rol. We gaan
stap voor stap uitzoeken wat we eigenlijk
zeggen als we die uitspreken. En wie heeft dat
bedacht? Het zal je niet verbazen dat het
allemaal uit de Bijbel komt en dus van God zelf.
Want God spreekt tot ons door de Bijbel.

Daarom leren we dit jaar ook hoe je kunt
zoeken in de Bijbel. Tijdens de informatieavond
bleek dat de vormelingen (en hun ouders) dat
al heel goed kunnen! Wil jij het ook proberen?
Zoek dan eens op: Handelingen 2, 1-4. Dus uit
het boek Handelingen der apostelen, het
tweede hoofdstuk, de eerste 4 verzen.

We kijken er naar uit om met jullie op pad te
gaan!

Sindo Nunez Queija, mede namens Kapelaan
Jaider en de vormselgroep
heiligvormselgroep@gmail.com, 0651965573

U7 Rerst 2025

Kom gezellig naar de Kerstbioscoop
en knutselmiddag,

voor alle kinderen!

Waar?

In de Esplanadezaal van de Mariakerk

Wanneer?

Op zondag 14 december
van 14.30 tot 16.30

Laat even weten of je komt via
pilar.casanova@xs4all.nl

(Broertjes, zusjes en vriendjes zijn ook van harte welkom!)
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Kindexclub voor de
4-6 jarigen

We waren in oktober begonnen met het verhaal
van de Schepping en zagen hoe Adam en Eva
een verkeerde keuze hadden gemaakt. We
gaan in november door met de verhalen uit het
Oude Testament en we zullen het verhaal van
Noach en de Ark vertellen: de mensen leefden
nu niet meer in het paradijs en helaas gingen
ze door met verkeerde keuzes maken. God keek
naar de mens en de aarde en zag dat het niet
goed geworden was; zo had Hij het niet
bedoeld. Met het verhaal van Noach komt weer
een nieuw begin en God sluit een verbond met
de mens: nooit meer zal er op de aarde en
zondvloed zijn. Hij liet de regenboog zien en
telkens als we daarnaar kijken zullen we aan

deze belofte herinnerd worden.

In december is er geen kindermiddag, want de
kinderen worden uitgenodigd om te komen
naar de bioscoop- en knutselmiddag op
zondag 14 december in de Mariakerk.

De kinderclub komt iedere laatste
woensdagmiddag van de maand bij elkaar, van
15.30 tot 17.00 uur in de Esplanadezaal van de
Mariakerk (Spoellaan 1, Heemskerk).

Pilar Casanova,

pilar.casanova@xs4all.nl,

0251-245786 / 06-52134152
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KiCa Nieuws

Tijdens de vorige KiCa-avond hadden wij
geleerd dat de verhalen uit de Bijbel niet
zomaar verhalen zijn, maar het woord van God
voor ons. Door de Bijbel leren wij God beter
kennen, vooral door zijn zoon Jezus Christus,
die ons alles heeft verteld over God de Vader.
In november zullen wij leren dat God, niet
alleen zijn Woord, maar ook zijn Geboden aan
ons heeft gegeven. Het zijn tien regels over
hoe wij God kunnen eren en hoe wij van elkaar
moeten houden. Deze regels zijn ons door God
gegeven voor ons geluk. Wie zich aan zijn
regels houdst, leeft in vriendschap met God en
de naaste.

Maar, hoe heeft God ons zijn Tien Geboden
gegeven? We zullen het verhaal van Mozes
vertellen, die door God teruggestuurd werd
naar Egypte om de Israélieten te leiden naar
het Beloofde Land. Exodus is het geweldigste
boek van het Oude Testament, met het
indrukwekkende verhaal over de plagen, het
bloed van het geslachte lam dat de
eerstgeborenen van de dood redde, de zee die
in tweeén splitste, zodat de Israélieten uit het
leger van de Farao konden ontsnappen.
Geweldig!

God toonde zijn grote macht aan de Israélieten,
maar nog meer zijn Barmhartigheid, door ze
elke keer te vergeven en hen zijn Tien Geboden
te geven, voor het geluk van de mensen van
alle tijden. God schreef ze met zijn eigen vinger
op twee stenen tafels en gaf ze aan Mozes op
de berg Sinai.

Vanaf januari, zullen wij bij de KiCa-avonden
over deze geboden leren.

In december staat de KiCa-avond in het teken
van Advent. We zullen over de adventtijd leren
en ons goed voorbereiden op Kerstmis.

Pepita, Annette en Pilar




VIERINGEN

Datum

Za 1 nov.

Z0 2 nov.

Za 8 nov.

Zo 9 nov.

Za 15 nov.

Zo 16 nov.

Let op: wijzigingen voorbehouden.

Locatie

Apostel
Maria

OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius

Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Tijd

19.00
19.00

09.15
09.15
10.00
11.00
11.00
19.00
19.00
19.00
19.00

19.00
19.00
09.15
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

Viering

Allerheiligen
Eucharistie
Eucharistie

Allerzielen
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Woord en com.
Herdenking

Feest van Lateranen

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Voorganger(s)

Pastoor Stomph
Kapelaan Jaider

Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
Pastor R. Hopman
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Diaken N. Smit

J. Vergouw

G. Borst

Onbekend
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Mgr. G. Bruggink
Father Mathew
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben

33e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie

Pastoor Stomph
Kapelaan Jaider
Kiki Kint
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
Diaken N. Smit
Pastoor Ruben

Voor actuele informatie svp het online rooster checken op de diverse websites

Koor

Herenkoor
Samenzang

Samenzang
Annie en Ria
Herenkoor
Staccato
Samenzang
Laurentiuskoor
Themakoor
Laus Deo
Annie en Ria

Samenzang
Samenzang
Odulphuskoor
De Cantorij
Gemengd koor
Dameskoor
Agathakoor
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Themakoor
Laus Deo
Herenkoor
Herenkoor
Staccato
Samenzang
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Datum

Za 22 nov.

Z0 23 nov.

Za 29 nov.

Z0 30 nov.

Za6dec.

Zo 7 dec.

Za 13 dec.

Zo 14 dec.

20

Locatie

Pancratius

Apostel
Laurentius
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Odulphus

Agatha
Maria

Apostel

Maria

OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

Apostel

Maria

OLV Geboorte
Odulphus
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Tijd

17.30

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
10.00

11.00
11.00

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
09.15
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

VIERINGEN

Viering

Chistus Koning

Kinder-gebedsviering
(bezoek St. Nicolaas)

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Gemeenschaps-
viering
Eucharistie
Eucharistie/
gezinsviering

1e zondag Advent

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Familieviering
Eucharistie

2e zondag Advent

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie/

kinderwoorddienst

Voorganger(s)

M. de Wolf

Onbekend
Kapelaan Jaider
Magr. G. Bruggink
Pastoor Ruben
Father Mathew
Parochianen

Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider

Pastoor Stomph
Pastoor Ruben
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
Diaken N. Smit
Kapelaan Jaider

Onbekend
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Father Mathew
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben

3e zondag Advent (Gaudete)

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Onbekend
Kapelaan Jaider
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Magr. G. Bruggink
Father Mathew
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider

Koor

De Sterretjes

Samenzang
Laurentiuskoor
Laus Deo
Gemengd koor
Dameskoor
Odulphuskoor

Agathakoor
Kinderkoor

Samenzang
Samenzang
Sound of Life
Inzinggroep
Herenkoor

Eigen Wijs

Heren Laurentius

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Laus Deo
Herenkoor
Dameskoor
Cantores
Intermezzo

Samenzang
Samenzang

De Cantorij
Odulphuskoor
Gemengd koor
Herenkoor
Agathakoor
Laurentiuskoor



VIERINGEN

Datum

Wo 17 dec.

Za 20 dec.

Zo 21 dec.

Wo 24 dec.

Do 25 dec.

Locatie

Maria

Pancratius

Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

Maria

Pancratius
OLV Geboorte
Agatha
Apostel
Laurentius
Odulphus
Pancratius
OLV Geboorte
Maria

Agatha
Pancratius

Maria

OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Odulphus
Agatha
Laurentius

Tijd

19.00

14.30

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

17.30

17.30
17.00
18.00
19.30
19.30
19.30
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00

07.00

09.15
09.15
10.00
10.00
11.00
11.00

Viering

Gulden Mis
Eucharistie

4e zondag Advent

Kerstviering
ouderen
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Kerstavond
Eucharistie/
kinderviering
Gezinsviering
Gezinsviering
Familieviering
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Woord en com.
Nachtmis
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie

Eerste Kerstdag

Eucharistie/
Dageraadmis
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

?

Eucharistie
Eucharistie

Voorganger(s)

Kapelaan Jaider

Onbekend

Onbekend
Kapelaan Jaider
Phil Kint
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
Pater R. Putman
Pastoor Ruben

Kapelaan Jaider

Onbekend
Lector: Ryan Buys
Melle Punter
Onbekend
Kapelaan Jaider
Diaken N. Smit
Diaken Marcel
Pastoor Ruben
Mar. G. Bruggink
Pastor R. Hopman
Pastoor Ruben

Kapelaan Jaider

Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Father Mathew
onbekend
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider

Koor

Samenzang

Cantare

Samenzang
Samenzang
Themakoor
Laus Deo
Annie en Ria
Dameskoor
Cantor
Samenzang

Kinderkoor
De Sterretjes

Sound of Life
Eigen Wijs

Dames/herenkoor

JKH
Themakoor
Cantare

De Cantorij

Ad hoc koo
Staccato
Gemengd koor

Samenzang

Laus Deo
Annie en Ria
Herenkoor
Odulphuskoor
Agathakoor

Laurentiuskoor +

gastzangers
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VIERINGEN

Datum Locatie

Vr26dec. OLV Geboorte
Pancratius
Maria
Apostel

Zo 28 dec. Laurentius

Wo 31 dec. Apostel
Maria
OLV Geboorte
Pancratius

Tijd

09.15
09.15
11.00
19.00

11.00

Viering Voorganger(s)
Tweede Kerstdag

Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Onbekend

Feestdag van de Heilige Familie
Eucharistie/ Pastorale team
regionale viering

Oudjaarsdag

Eucharistie Onbekend
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Magr. G. Bruggink
Eucharistie Pastoor Ruben

Koor

Samenzang
Annie en Ria
Samenzang
Dameskoor

Regionaal
ad hoc koor

Dameskoor
Samenzang
Samenzang
Annie en Ria




OVERIGE VIERINGEN

Kerk

Agatha

Apostel

Laurentius

Maria

OLV Geboorte

Pancratius

St. Jozef

ledere woensdag om 12.00 uur, Rozenkransgebed
ledere woensdag H. Mis om 12.30 uur
ledere zondag om 16.00 uur Poolse viering

ledere maandag om 09.00 uur, Rozenkransgebed met overweging
ledere dinsdag H. Mis om 09.00 uur

ledere woensdag om 19.00 uur, Rozenkransgebed met overweging
ledere donderdag van 08.00 uur tot 19.00 uur Eucharistische
aanbidding met aansluitend H. Mis.

ledere vrijdag H. Mis om 19.00 uur

ledere zaterdagavond en zondagmorgen vodr aanvang van de
vieringen Rozenkransgebed

Elke 1e en 3e zondag van de maand is er kindernevendienst voor
kinderen van de basisschool

Biechtgelegenheid na elke Eucharistieviering

ledere maandag H. Mis om 17.00 uur

ledere woensdag om 18.40 uur, Rozenkransgebed
ledere woensdag H. Mis om 19.00 uur

ledere donderdag H. Mis om 09.00 uur

ledere vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur Eucharistische
aanbidding

ledere woensdag H. Mis om 19.00 uur

ledere dinsdag en donderdag H. Mis om 09.15 uur
ledere 1e vrijdag van de maand H. Mis om 09.15 uur

ledere werkdag H. Mis om 09.00 uur (De Meerpaal)
ledere maandag vespers om 19.30 uur
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De Goede Herder Castricum

Dorpsstraat 113

1901 EK Castricum

Tel. 0251-652479
pancratius@degoedeherdercastricum.nl
www.degoedeherdercastricum.nl

Het secretariaat is geopend op
vrijdagmorgen van 09.30 tot 11. 30 uur.

Locatieteam:
Pastoor Ruben Torres
Wim van der Meer
Gerard Veldt
Mariétte Mantel
Yvonne Brakenhoff
Marja van den Brink
Wendy van der Meer

Voor uw kerkbalans-, parochiebijdragen
en misintenties: NL18INGB0000206597
t.n.v. RK. Parochie De Goede Herder

Allerzielen

Op het kerkhof

Zondag 2 november gedenken we onze
overledenen.

In de middag om 13.30 uur beginnen we met
het plaatsen van de 450 lantaarns op de
begraafplaats. Om 17.00 uur branden alle
lichtjes en bent u van harte welkom tot 21.00
uur.

Als u het fijn vindt om mee te helpen, u hoeft
zich niet aan te melden alleen maar aanwezig
te zijn om 13.30 uur op het kerkhof. Met
elkaar gaan we het kerkhof “verlichten”.
Werkgroep Allerzielen op het kerkhof,

In de kerk

Ook zal er deze dag een speciale
herdenkingsdienst plaats vinden om
19.00 uur.

De viering wordt verzorgd door
voorganger Greet Borst-den Hartog,

de werkgroep Avondwake, Ria Peters en
Annie Assendelft zullen de zang voor
hun rekening nemen, muzikaal
begeleid door Wendy Leonards.

Zowel het kerkhof als de viering is
toegankelijk voor iedereen en na deze
herdenkingsdienst bent u van harte
welkom om een kopje koffie of thee te
drinken in het parochiecentrum en nog
wat na te praten.

U bent van harte welkom!



De Goede Herder Castricum

Het kerkhof van de Pancratiuskerk: een
kerkhof met veel natuur

Regelmatig ontvang ik het blad “begraafplaats”
van de landelijke organisatie van begraaf-
plaatsen. De LOB bestaat dit jaar 30 jaar. Er
staan steeds meer artikelen in het blad over
investeren in het behoud van “Groene”
begraafplaatsen/kerkhoven. Begraafplaatsen
worden vaker gezien als meer dan alleen een
plaats waar we onze overledenen begraven.
Linda van Driel, adviseur stedelijke
vergroening, maakte de opmerking “de
potentie van begraafplaatsen als koelteplek, of
algemener hun rol in klimaatadaptatie,
biodiversiteit en sociale cohesie, is groot. Dit
gebeurt niet vanzelf en we zullen met elkaar
hieraan moeten werken.

Er melden zich steeds meer vrijwilligers (15) om
dit bij ons waar te maken. Niet alleen
schoffelen, maar ook kijken naar wat gedaan
moet worden met lege grafvakken, hoe
onderhouden we onze bomen en hoe kunnen
we de biodiversiteit op het kerkhof vergroten.
Er zijn vrijwilligers die alleen in de herfst en
wintermaanden kunnen helpen, en vrijwilligers
die op de aangegeven dinsdag of vrijdag
komen, maar ook vrijwilligers die zelf de

schoffel pakken op een tijdstip dat het hen
uitkomt.

Door de gemeente zijn twee vleermuizenkasten
opgehangen op 6 m hoogte. In het insecten-
hotel zijn blokken dichtgemetseld door de
wilde bijtjes. De bloemenweide en de graf-
vakken met bijen houdende planten zijn goed
aangeslagen. Het tegelpad aan de slootkant is
voor een deel opnieuw gelegd door een
80-plus vrijwilliger en binnenkort maken we
een plan hoe we meer leven in de vijver
krijgen. Helaas moet een door de iepziekte
aangetaste boom verwijderd worden en in
week 46 worden de coniferen getopt langs het
schoolgebouw. Van Johanneshof hebben we
twee picknicktafels gekregen. Die staan nu op
het pleintje bij de keuken. Al met al zijn we
goed in beweging.

De volgende data voor de tuiniers zijn op:

31 oktober, 11 november en 28 november. Om
9.00 uur staan we bij de schuur en om 10.30
uur is er koffie. Om 12.00 uur stoppen we.
Heeft u nog vragen of bent u ook enthousiast?
Bel of mail met: de.geest@hccnet.nl of mobiel
0622484980

Op vrijdagavond 17 oktober is om 20.00 uur in de Dorpskerk de
Braamboslezing: 'Een struikelsteen voor Jozeph Jacobs’ door Rosanne
Kropman. Zij is onderzoeksjournaliste voor Trouw & Volkskrant, en is erbij
als archeologen de fundamenten van de acht gaskamers uitgraven. Haar

L~

RuK Castricum

boek ‘Het donkerste donker’ werpt nieuw licht op het mysterie dat Sobibor
tot op de dag van vandaag is. In oktober 2025 wordt voor Jozeph Jacobs

een struikelsteen in Castricum neergelegd.

Bijdrage: Open collecte

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uurin

de Dorpskerk.

Sacred Dance is elke 2de maandagavond van de maand in de Schakel.
De leiding is in handen van Corine Zwaan. Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en
geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid met elkaar te ervaren.

Ervaring is niet nodig.
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De Goede Herder Castricum

Uit het locatieteam

De zomer heeft inmiddels

definitief afscheid genomen, N\
het wordt nu echt frisser en de
dagen lengen weer flink.
Langzaam glijden we naar de
donkere dagen van het jaar om
dan weer uit te kijken naar
kerstmis waar de geboorte van
Jezus, het licht van de wereld
wordt gevierd. Gelukkig zijn er N
in de periode tussen zomer en
kerst nog wat andere
lichtpuntjes die benoemd mogen worden. Bij
de startzondag op 14 september waren we
getuige van een mooie viering waarin Cantare,
het herenkoor en het gemengd koor de
krachten gebundeld hadden, een mooi
initiatief. In de maand oktober mochten we op
twee zondagen een nieuwe medegelovige in
ons midden verwelkomen door doop,

Vele handen maken licht werk

Vo vt

Vele handen maken licht werk

Het parochiehuis is van ons allemaal. Er
gebeurt iedere week heel veel; koren
repeteren, verschillende werkgroepen
vergaderen, uitgifte van de voedselbank,
samen koffiedrinken. Het parochiehuis is ook
een sociale ontmoetingsplaats voor velen.
We hebben een schoonmaker die 1 x per week
het hoog nodige doet maar er blijven altijd
wat klusjes liggen. Daarom willen we 1x per
maand op maandagmorgen met een groep
vrijwilligers die extra klusjes aanpakken.

Het gaat om zowel boven als beneden, de
vensterbanken, deuren, stoelen en tafels
afnemen, de keukenkastjes een keer
uitsoppen, de plinten meenemen enz. Vele
handen maken licht werk.

4 % h\“r{

1e communie en vormsel tijdens de
viering. Op Allerzielen, zondag 2
november, zullen we door
openstelling van ons mooi verlicht
kerkhof en middels een speciale
viering onze overleden dierbaren
herdenken. Ook zien we bij de
vieringen regelmatig nieuwe
gezichten. Dus het is niet alleen
kommer en kwel.

\‘R

= Maar de realiteit vertelt ons dat we
als gemeenschap, kijkend naar de

toekomst, nog steeds in een moeilijke periode
zitten, waarin voor veel kerken de toekomst
allerminst zeker is. Maar er zijn zeker
lichtpuntjes te zien en die we mogen vieren.
Laten we er samen aan werken dat er meer en
meer lichtpuntjes te vieren zijn.
Wim van der Meer (gedelegeerd voorzitter)

Als we met elkaar twee uurtjes bezig zijn
komen we een heel eind.

Voelt u zich betrokken en geroepen dan kunt u
zich aanmelden bij:

Wendy van der Meer 06 22 73 22 82

Sinterklaas in Gezinsviering Pancratiuskerk

Sinterklaas heeft laten weten ook dit jaar weer
in een kinderviering op bezoek te komen.
Samen met zijn Pieten zal hij op zaterdag 30
november naar de Pancratiuskerk in
Castricum komen. De viering begint om 18.00
uur en alle kinderen zijn van harte
uitgenodigd om Sinterklaas te komen
begroeten.

Het kinderkoor De Sterretjes zal de viering
muzikaal omlijsten.




De Goede Herder Castricum

Kerstviering voor ouderen

Op zaterdag 20 december om 14.30 organiseert de werkgroep ouderen een kerstviering, waarvoor
u van harte wordt uitgenodigd. Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten

in de parochiezaal onder het genot van een kopje koffie met kerstbrood of tulband.

Pastoor Ruben gaat voor in deze viering. Het koor Cantare verzorgt het muzikale gedeelte.

U hoeft zich vooraf niet aan te melden. Wij hopen u allemaal weer te ontmoeten op zaterdag
20 december.

Gebeds-Gezinsviering Kerstavond 24 december

Dit jaar is er een gebeds-gezinsviering op Kerstavond in onze kerk, maar dit
jaar is het een heel hijzondere viering. De viering begint om 17.00 uur en het
is een gezamenlijke viering met de leden van de PKC/EGC van de Dorpskerk.
De kinderen van de Dorpskerk lopen een herdertjestocht van hun kerk naar
onze kerk. Onze kinderen en de kinderen van de Dorpskerk ontmoeten
elkaar bij de kerststal.

In deze gebeds-gezinsviering zullen Diaken Marcel de Haas en Ds. Rik Willemsen samen met
Margo de Wolf voorgaan. Het kinderkoor De Sterretjes zorgt onder leiding van Marieke

Zondervan voor de muzikale omlijsting. Zij worden begeleid door Jaap Brackman op de piano en

Iris de Leur op de viool.

Qaor

Het koor Cantare verzorgt op kerstavond 24 december de vroege Kerstavondviering in de St.
Pancratiuskerk. De viering begint om 19.30 uur, en diaken Marcel de Haas gaat. Voorafgaand
aan de viering zullen vanaf 19.00 uur kerstliederen worden gezongen. Wij hopen op een volle
kerk en een sfeervolle viering.

Feestelijke muziek bij de Kerstnachtmis in de Pancratiuskerk

Op 24 december zal het gemengd koor de nachtmis van 22.00 uur weer muzikaal
ondersteunen. Dit keer staat de uitvoering van de feestelijke “Missa Festiva" van Lorenzo
Maierhofer centraal, waarbij de blazers van Emergo ons zullen ondersteunen. Daarnaast hoort
u natuurlijk diverse bekende en onbekende kerstliederen, en natuurlijk zal de samenzang niet
ontbreken in het repertoire. U bent van harte uitgenadigd.

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

21 juli, de heer Jacques Nieuwenhuizen, 75 jaar, Tapuit 5, Castricum

28 aug., de heer Henk de Nijs, 92 jaar, Noordervaart 99, Stompetoren

1 sept., mevrouw Leny Boersen-de Jong, 89 jaar, De Boogaert 223, Castricum
26 sept., de heer Paul Nolet, 82 jaar, Stationsweg 13, Castricum

Collecten:

10 aug. € 275 7 sept. €356
17 aug. €317 14 sept. € 496
24 aug. €315 21 sept. €293
31 aug. €412 28 sept. €363

A

27



28

Locatieteam H. Laurentius-H.Maria
Pastoor Ruben Torres (voorzitter)

Bert Jan Rozestraten (gedelegeerd voorzitter)
Hans Duin (penningmeester)

Lidy Bosch (lid)

Rita Dufrenne (lid)

Laurentiuskerk
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1

1964 TA Heemskerk

Tel. 0251-232788

Parochiecentrum Laurentius
A. Verherentstraat 4

1961 GD Heemskerk
Tel.0251-232220

Parochiesecretariaat
Parochiecodérdinator: Lidy Bosch

Het parochiecentrum is gevestigd in het
Parochiecentrum Laurentius.

Openingstijden Laurentiuskerkhof
Dagelijks, van 9.00 tot 17.00 uur

Digitale informatie
www.laurentius-maria.nl

E-mail: Laurentius-Maria@hetnet.nl
Abonnement digitale nieuwsbrief via onder-

staande QR-code g
@Ewr* A E@

5!3" el
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Intenties

De door u opgegeven intenties worden afge-
lezen in de kerk waar op die datum een vie
ring wordt gehouden.

Mocht u een andere datum willen, neem dan
contact op met het Parochiesecretariaat.

Kopij voor pagina’s H.Laurentius-H.Maria
SVp sturen naar:
bertjanrozestraten@ziggo.nl

Bankgegevens

Kerkbijdrage Laurentius:

NL65 INGB 0000 114474

Kerkbijdrage Maria: NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken:

NL34 RABO 0363 461450



Legpenning voor Joop van Helvert, postuum
uitgereikt

Op 27 augustus 2025 kwam
Aad Schoorl, als loco
burgemeester, de legpenning
van de gemeente Heemskerk
uitreiken aan Leny van
Helvert, als een postume blijk
van waardering voor Joop van
Helvert. Jarenlang heeft hij
zich, met hart en ziel ingezet voor Heemskerk.
Meer dan 35 jaar was hij actief als vrijwilliger in
onze gemeente. Vanaf 1980 bij de atletiek
vereniging DEM, een club waarbij sport, inzet en
saamhorigheid samenkomen. Joop draaide
kantinediensten, stond als jurylid bij
wedstrijden, werkte aan het onderhoud van
gebouwen en hielp bij grote sportevenementen,
zoals de Marquetteloop en
hardlooppevenementen van Le Champion.

Vanaf april 2005 tot oktober 2023 was Joop actief
als koster in de Laurentiuskerk. Joop gaf
duidelijk aan, dat er drie punten voor hem
belangrijk waren: het katholieke geloof vanuit
zijn jeugd, dienstbaarheid aan God en mensen,
iets te kunnen betekenen véor en in de
Laurentiuskerk. Dag in, dag uit was hij daar
aanwezig, twee of drie uur per dag. Of het nu
ging over regelen van extra diensten,
begeleiden van doopdiensten of vieringen, of de
kaarsenvoorraad in de gaten houden,
schoonmaken, klusjes doen, koper poetsen,
Joop was er altijd, maar wel graag samen met
anderen.

Een geweldige eigenschap van Joop was, dat hij
altijd bereid was om te helpen, zowel bij ziekte
of zeer van een koster, het op- en afbouwen van
de kerststal, de kerk gereed maken en opruimen,
voor en na een speciale dienst en de kerk
versieren met Kerstmis: een manusje van alles!

In de kerk was Joop niet alleen bezig met de
begeleiding van vieringen en andere

werkzaamheden. Zowel voér als na de viering,
maakte hij graag een praatje, met bekende en
onbekende mensen. Joop heeft veel mensen
gekend, zowel binnen als buiten de parochie.
Daarnaast was hij ook een bekend gezicht in het
buurtteam Hart van Heemskerk. ook daar droeg
hij bij aan de verbinding in onze samenleving.
Hij geloofde in het belang van bijdragen aan de
gemeenschap, mede omdat hij gewoop goed
wilde doen en zijn voor anderen.

Zijn overlijden in november 2023 was een groot
verlies, niet alleen voor zijn vrouw en directe
familie, zijn vrienden en kennissen, maar ook
voor de gemeente Heemskerk. en de parochie H.
Laurentius-H. Maria. Maar zijn inzet leeft voort,
in herinneringen, verhalen, in de plekken waar
hij hielp en in de mensen die hij bij stond.

Met het uitreiken van de gemeentelijke
legpenning wil de gemeente Heemskerk Joop,
postuum,
ontzettend
bedanken en
eren. lemand als
Joop verdient
een blijvende
plaats in het hart
van de
gemeente
Heemskerk.
Onder

! begeleiding van
een prachtig
boeket bloemen
reikte Aad
Schoorl, namens heel Heemskerk, de
legpenning en de corkonde over aan Leny van
Helvert, als symbool van dankbaarheid en
blijvende herinnering. Namens allemaal:

Dank je wel Joop !!!
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Lourdeswerk Heemskerk

Zo, we zijn weer terug na een mooie bedevaart in
Lourdes. Het was goed weer en een gezellige
groep, we hebben veel gezien o.a. de
Lichtprocessie, sacramentsprocessie,
handoplegging en nog vele andere momenten
van samen beleven en natuurlijk de vele
cappuccino’s en de gezellige avonden in het
hotel, maar het belangrijkste is dat we weer veilig
thuis zijn.

Ook dit jaar gaan we weer door met activiteiten
zoals het kienen en dat is dit jaar op zondag 23
november in de Jansheeren. De zaal is open om

GERARDUS KALENDER: Elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de
voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot
nadenken, onder het motto: elke dag een beetje
spirit!” Op de achterkant staan afwisselend
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels
en informatie over verschillende onderwerpen. De
kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen
beginnen. De spreuk op de voorkant en de
moppen, puzzels en informatie op de achterkant
geven u aan het begin van de dag een positief
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12.30 uur en het kienen
begint om 13.00 uur. Er
zijn weer prachtige
prijzen, maar dat bent u
van ons inmiddels wel
gewend. We zijn
dankbaar dat de
middenstand, bedrijven
en particulieren ons
blijven steunen. Hiervoor
onze hartelijk dank!

Groeten,
Joke Hoogeland

Afscheid dames Van Tunen en Timmer

Op vrijdagmorgen 3 oktober werd afscheid
genomen van de dames Yvonne van Tunen en
Margreet Timmer. Zij zijn beiden lid van de
werkgroep die om de twee weken de
Laurentiuskerk schoonmaakt. Mevrouw Timmer is
ruim 40 jaar als vrijwilligster actief geweest en zij
liet zelfs haar wekelijkse gymuurtje schieten om
kerkwerk te kunnen doen. Ook mevrouw Van
Tunen heeft zich de afgelopen 10 jaar als
vrijwilligster ingezet. Beide dames hebben
inmiddels een bepaalde leeftijdsgrens
gepasseerd en wij hebben met een heerlijke
traktatie en een tweetal 'struiken' passend
afscheid van hen genomen. Beide dames, dank u
wel voor uw betrokkenheid en inzet!

gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en
plezier samengesteld door een uitgebreide
redactie van personeel en vrijwilligers rondom
Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender
komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit
Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook
op internet:www.kloosterwittem.nl).

De Gerardus kalender, inclusief schild, kost
€ 11,50 en is verkrijgbaar bij:
Elly Dantuma (tel: 0251 - 238407)



Opbrengst Collectes

2/3 aug: €354,10 9aug.
9/10 aug: €320,70
15/16/17 aug: €411,40 10 aug.:
23/24 aug.: €348,90
30/31 aug.: €335,50 14 aug.:
6/7 sep.: €407,92
13/14 sep.: €390,27 15 aug.:
20/21 sep.: €365,92
27/28 sep.: €364,95 20 aug.:
Stand kerkbijdrage t/m september 2025: 24 aug.:
€52.613,78
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 11 sep.:
Uit het doopboek 13 sep.:
7 sep.: Jochem van den Vlekkert
27 sep.  Stella Amara Bruijnes
4 okt.: Marlie Maria Ramaakers 20 sep.:
Huwelijk
Viviane Maria Nguyen en Frederik Pieter 20 sep.:
Groenewoud

3 okt.:
Uit het rouwboek
Wij gedenken:
7 aug.: Catharina Christina Theresia

Eggink-Baij (95), Westerheem 90,
Heemskerk

Kinderuitje naar prefpark Drieviiet

Op zaterdag 20 september stapten 13
misdienaars, 14 leden van het kinderkoor en 10
begeleiders in de bus naar Den Haag. Doel was
een gezamenlijk bezoek aan het pretpark
Drievliet. ledereen wilde graag met kapelaan .
Jaider in de spectaculaire achtbanen, watervallen

i
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in de jungle en de toestellen in de speeltuinen. LSS SRE o

Onze kapelaan kijkt vol verwachting uit naar de
volgende keer. Fijn dat onze jeugd ook op deze

wijze elkaar informeel beter mag leren kennen en
veel dank aan de uitstekende begeleiding!

Dirk Hendrik Eggink (68)

Jan van Kuikweg 205, Heemskerk
Lies Boukens (84)

Betsy Perkhof 47, Heemskerk
Cornelia Maria Vonk-Verwoerd (87)
Boompjesven 115, Heemskerk
Johannes Maria (Joop) Sprengers (93)
Ringmus 18, Heemskerk

Cornelia Maria Hof-Koopman (92)
Marquettelaan 6P, Heemskerk
Bertha (Bep) de Gilder-van Gennep
(93), Zamenhof 65, Heemskerk
Anna Maria Linting-de Bruijne (96)
Heemswijk 1, Heemskerk

Hendrika Cyriaca Theresia
Hoogeland-Louman (86)

Eikenlaan 328, Lisse

Catharina Maria Schutte (94)

De Santmark 1 (app. 113),
Castricum

Leonardus Antonius Maria Lagé (78)
Heemswijk 1, Heemskerk

Cornelia Hendrica Maria (85)
Boot-van Oevelen

Westerheem 90, app. 114
Heemskerk

contrysidelSightseeing i3
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Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Langebuurt 37 1911 AS Uitgeest
0251-312331

Email: rkparochieuitgeest@ziggo.nl
Website: www.rkparochie-uitgeest.nl

Locatieteam

Pastoor Ruben Torres, voorzitter
Wim Brugman, gedelegeerd voorzitter
Wilma Groot, secretaris

Bernadette Evenwel, lid

Jaap Schalk, bouwkundig-adviseur
Het secretariaat is bereikbaar op:
maan-, dins-, woens- en vrijdag

van 09.00 tot 12.00 uur.
Bankgegevens:

ING-bank NL37 INGB 0000 2910 33
Rabobank NL85 RABO 0152 1005 39

Mededelingen van het locatieteam
oktober 2025

We zijn alweer onderweg en toe aan de
herfst/winter editie. De natte tijden lijken ons
blijvend te omarmen en we hopen stiekem met
zijn allen dat de winter redelijk aan de matige kant
zal blijven. Truien, warme sokken, sloffen,
dekentjes, mutsen en handschoenen worden
massaal al klaargelegd of aangeschaft.

Wij wensen u nu alvast een heel fijne, maar vooral
zalige kerstperiode toe met veel aandacht voor de
(soms onzichtbare) medemens en elkaar.

Parochie-zondag 7 september 2025

Maria-Geboorte (de naam van onze kerk) of
Geboorte van de moeder Gods is een Mariafeest in
de rooms-katholieke kerk, dat jaarlijks op 8
september wordt gevierd. Wij vieren het op de
zondag die daar het dichtst bij komt, dit jaar dus
op de 7e september.

Onze drie koren Sound of Live, de Cantorij en Laus
Deo (wat zijn we weer blij ze alle drie samen te zien
en te horen) hebben weer belangeloos hun beste
stemmen laten klinken en ons als
kerkkorengenieters af en toe (in deze wat sombere
tijd zeker) heerlijke warme gevoelens en koele
rillingen bezorgd.

De kerk zat redelijk vol en dat is mooi en dit jaar
kreeg een tweetal vrijwilligers met een lange,
diverse en respectabele staat van dienst een
welriekende ruiker, een oorkonde met bijpassende
parochiepenning en een speldje. Dit jaar waren dat
Trees Heine en Koos Wester. De derde, Fred
Wessels, heeft de ornamenten later thuis
ontvangen.

We hebben er dus weer een drietal BP'ers (bekende
parochianen) bij.

Laten we hopen dat we volgend jaar weer genieten
kunnen van het fantastische buitenfestijn.



Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Open Monumentendag op zaterdag
13 september 2025

Op zaterdag 13 september is de nationale
open monumentendag gehouden.

Wij hebben daar ook weer aan mee gedaan
en behalve rondleidingen in onze prachtige
OLV Geboortekerk door deskundigen, kon u
ook luisteren naar orgelspel van onze
orgelvirtuoos en hem zelfs in levende lijve
boven bewonderen. Daarna waren er
rondleidingen op en over het kerkhof, was er
een tentoonstelling in de Klop en werd
iedereen daar onthaald op een
voortreffelijke pannenkoek, gebakken door
twee heerlijke vrijwilligers.

KERST-INN Donderdag 18 december
Beste parochianen,

Hierbij willen we alle ouderen van onze
parochie uitnodigen voor een gezellige
Kerst-koffieochtend op donderdag 18
december rond de kerststal in onze kerk.
Graag willen we dan in alle rust samen al een
beetje naar de komst van het Kerstkind
toeleven en zo in de kerstsfeer komen.
Natuurlijk vragen we ook weer aan de
vrijwilligers om een handje mee te helpen.

We starten de ochtend om 10.15 uur in de
Klop, natuurlijk met koffie of thee, daarna
gaan we naar de kerk.

Samen met pastoor Ruben willen we alvast
stilstaan bij Kerstmis met een korte
Kerstviering in de kerk, die dan al volop in
kerstsfeer is, en we zingen weer de bekende
kerstliederen. Daarna drinken we in de Klop
nog gezellig wat met elkaar, de ochtend zal
ca. 12.30 uur afgesloten worden.

Van 10.00 — 15.00 uur was de kerk open
alleen zat het weer ons dit jaar, om het maar
voorzichtig te brengen, niet erg mee.

Het bleek zeker de moeite waard om een
bezoekje te brengen. Sommige mensen
waren nog nooit binnen geweest en keken
hun ogen uit.

Dit jaar was er ook een fietstocht langs de
rijksmonumenten uitgezet en met een
geldige stempelkaart kon een viertal foto's
worden ingestuurd. De uitslag daarvan volgt
later.

Namens het locatieteam, Wim Brugman

Deze uitnodiging geldt voor de ouderen
onder ons, en als u niet zelfstandig kunt
komen, halen wij u graag op. Maar natuurlijk
vragen we ook weer aan de vrijwilligers om
erbij te zijn. Zo kunnen we er weer een mooie
Kerstochtend van maken. Dus geeft u zich
alvast op en wilt u dit doen voor 10
december?

Achter in de kerk liggen inschrijfformulieren
voor de gasten en vrijwilligers.

U kunt ook mailen naar:
rkparochieuitgeest@ziggo.nl

of bellen naar de pastorie: 0251-312331.
(Elke ochtend behalve de donderdag)

Graag tot ziens op 18 december!

Pastoor Ruben Torres, Gré Tijmes en Tineke
Vermeij
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Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Agenda OLVG 2025-2026
Zaterdag 13 dec. en Zondag 14 Dec.

Kerstmarkt in De Klop
Donderdag 18 December

Kerst-Inn in De Klop

Gedoopt, Te communie en vormsel

Nadia Hannah Keijzer (33 jaar) 21-9-2025

Rectificatie
Gedoopt op 23-3-2025 en

1e Heilige communie ontvangen op 18-5-2025

Julian Marijn Renken (9 jaar)

zoon van Casper Renken en Christina Renken-Bakker

Onze overledenen

5-8-2025 Johannes Cornelis Butter 60 jaar
5-8-2025 Margareta Petronella Gerarda Vrouwe 68 jaar
13-8-2025 Adriana Theresia Maria Bremmers 95 jaar
21-8-2025 Henk de Groot 75 jaar
23-8-2025 Rie Torenburg-Groen 97 jaar
29-8-2025 Lenie Voorn-Matton 72 jaar
31-8-2025 Jan van Duin 96 jaar
13-9-2025 Andre Vonk 60 jaar
16-9-2025 Fetze Pijlman 84 jaar
17-9-2025 Johanna Maria Margaretha de Bie-Lute 74 jaar
23-9-2025 Gre van der Vlugt-van der Loos 84 jaar
3-10-2025 Niek Smit 85 jaar

ALLERZIELENVIERING

zondag 2 november 2025

De Rafaélgroep van de RK. Parochie in
Uitgeest verzorgt ook dit jaar weer de
Allerzielenviering op zondagavond 2
november in de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
Geboorte aan de Langebuurt 37 in Uitgeest.
De viering begint om 19:00 uur en de kerk is
om 18:30 uur geopend. De viering wordt
muzikaal verzorgd door ons koor Laus Deo
en hopelijk nog een speciale gast. Tijdens de
viering worden in het bijzonder de namen
genoemd van de overledenen van het
afgelopen jaar. Bij iedere naam wordt een
gedachteniskaars aangestoken, die na afloop
door de familie kan worden meegenomen.

Tevens krijgen alle aanwezigen een
gedachtenisprentje. In de viering ontvangen
alle aanwezigen een kaars, die aan het einde
van de viering aangestoken wordt, waarna
allen in processie naar het met honderden
kaarsen verlichte kerkhof lopen.

Dit maakt al jaren een diepe indruk op
iedereen. Na afloop kunt u meegaan naar de
Klop om onder het genot van een kopje
koffie of thee nog even na te praten. De
leden van de Rafaélgroep zullen daar ook
aanwezig zijn.

Omroepstichting 0.5.U. zal op Ziggokanaal
43 de viering integraal uitzenden.



Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

In Memoriam

Rie Torenburg-Groen
31-3-1928 - 23-8-2025

Rie is geboren op de Langebuurt als 5e kind
van Jaap en Guurt Groen-Duin.

Haar eerste jaren waren zonder zorgen, maar in
1940 kreeg zij als 12-jarig meisje TBC. Samen
met nog 6 andere familieleden verbleef ze
voor een lange periode in een sanatorium in
Venlo. Je kunt je wel voorstellen dat dit voor
Rie, maar zeker ook voor onze vader en
moeder, dramatisch is geweest.

Nadat Rie was hersteld van TBC werd de lagere
school afgemaakt en ging ze door naar de
naaischool bij de zusters Ursulinen. Daarna
bleef ze thuis werken. Onze moeder had haar
hard nodig om het grote gezin te bestieren.
Daarnaast deed Rie ook naai- en verstelwerk.
Ze kreeg verkering met Cor Torenburg en
trouwde op 22-jarige leeftijd. Er was namelijk
een woning beschikbaar en wel op de
Hogeweg. Trouw kwam ze nog jaren lang,
iedere maandagochtend, onze moeder helpen
met de huishouding en de was. Maandag was
immers wasdag! Rie was gelukkig in het
huwelijk met Cor; maar er kwamen, tot groot
gemis en verdriet, geen kinderen. Hun grote
trots was de prachtige tuin achter en voor

het huis. Een strak gazon, met schaartje
geknipt en mooie, bloeiende planten.
Toen Cor na verloop van jaren reuma kreeg,
heeft ze voor hem de nodige zorg gehad.

Na zijn te vroege overlijden kon ze weer tijd
voor zichzelf nemen en dat deed ze dan ook.
Rie werd onder andere lid van de
Vrouwenbond, ze ging zingen bij de
Geesterzangers, koffie schenken bij het
Dienstencentrum en zwemmen.

En dan niet te vergeten de naaiklusjes, ze had
veel klantjes, ook in het Geesterheem. Tot Rie
op hoge leeftijd een heup brak en moest

revalideren in Meerstate.

Helaas kon ze niet meer zelfstandig blijven
wonen en is ze in Geesterheem

terecht gekomen. Daar werd goed voor haar
gezorgd, maar dat was niet haar gelukkigste
periode. Vooral de eerste jaren had Rie het
moeilijk en heeft ze heel veel heimwee gehad
naar de Hogeweg. Daar had ze tenslotte zo'n
70 jaar gewoond. De laatste paar jaar kon ze
toch in dat feit berusten en dat zei ze dan ook.
"Ik heb het hier wel goed hoor."

Uiteindelijk is Rie in haar kamer rustig
ingeslapen op de zeer gezegende leeftijd

van 97 jaar. Het is goed zo. Dag Rie, rust zacht.

Je zus Sjaan.

Deze foto is aangeleverd door
Klaas Molenaar. wij wilden u dit
mooie plaatje niet onthouden.
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Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee

Secretariaat: Uit het Locatieteam-overleg
Breestraat 93, 1941 EG, Beverwijk
0251-215094, secretariaateloy@planet.nl  H. Agatha

www.eloyparochie.nl, Faceb. Eloyparochie  Het plaatsen van lantaarnpalen en grondspots zal in

bankrek. NL96RABO 038.80.74.957 de donkere periode licht brengen in de duisternis
Vicevoorzitter locatieteam: rond de kerk. Het schilderwerk in de sacristie nadert
dhr. Co Wittebrood zijn afronding en al vanaf september wordt aan de
Secretaris locatieteam Kerststal gebouwd. Dank aan onze vrijwilligers!

dhr. Peter Tervoort

w o= — St.Odl.llphUS

e~ ' De herbestemming van de St. Oduphus krijgt steeds
meer vorm, maar over de meerwaarde is het nog
gissen. Mogelijk dat op het moment dat het gebouw
| in de markt wordt gezet er meer duidelijkheid
ontstaat en blijkt wat het vele voorwerk oplevert.

Inkomsten

Ook de komende periode wordt de H. Agatha weer
veelvuldig verhuurd: voor muzikale activiteiten maar
ook aan de gemeente in het kader van voorlichting
en 750 jaar Marktrechten. Zo komt Jan Splinter door
de dure winter!

Adventsactie

Dit jaar is in onze parochie de
Stichting Wensenambulance
w als Adventsproject gekozen.
Op 30 november, de eerste
zondag van de Advent,
zullen vrijwilligers van de Stichting in de Agathakerk
over dit prachtige project komen vertellen.

Kerklocaties:
H. Agatha, Breestraat 93, Beverwijk Op 20 december wordt de St. Odulphus bezocht om

www.agathakerk.nl, facebook: Agathakerk | e \yensenambulance nog een keer onder de
Wo. 12.00 uur Rozenkransbidden aandacht te brengen.

Wo. 12.30 uur Viering
St. Odulphus, Odulfstraat 4, Wik aan Zee ok de scholen worden bij de Adventsactie

betrokken, naast de traditionele inzameling voor de
E kinderen van de Voedselbank. De manden voor dit

4 mooie doel zullen weer net als elk jaar in de kerk

Op onze website kunt altijd het aktuele
nieuws lezen, via de link kunt u ook naar
Facebook doorklikken.



Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee

Oktober Mariamaand

In de katholieke kerk
kennen we twee
maanden die zijn
toegewijd aan Maria:
¥ mei en oktober.
Oktober wordt ook
l wel Rozenkransmaand
genoemd. Waar komt
§ dat vandaan? Welnu:
op 7 oktober 1571
i vond er een zeeslag
plaats bij Lepanto in
Griekenland.
Bij die slag versloegen christelijke troepen (de
heilige Liga) de Turkse Ottomanen, waarbij
verhinderd werd dat de Ottomanen verder
zouden oprukken richting Europa. Deze
overwinning op de Turkse agressie werd door
paus Pius V toegeschreven aan de hulp van
Maria, verkregen door het bidden van de
rozenkrans, een gebed dat vooral werd
gestimuleerd door de Orde der Dominicanen.
Paus Pius stelde toen 7 oktober in als feest van
Maria van de rozenkrans.

Later werd de hele maand oktober toegewijd
aan Maria en werd het bidden van de
rozenkrans gepropageerd. 7 Oktober is niet
het oudste Mariafeest, dat is Maria Lichtmis

(2 februari), eigenlijk de herdenking van de
opdracht van Jezus aan God in de tempel. We
kennen ook andere Mariafeesten, zoals Maria
Geboorte (8 september), Maria-Boodschap (25
maart), Maria ten hemel opneming (15
augustus), Onbevlekte ontvangenis van Maria
(8 december) en nog meer. Over dat laatste
feest bestaat een hardnekkig misverstand. Het
betekent niet dat Maria maagd was en bleef,
maar dat zij zelf verwekt werd en ter wereld
kwam zonder te zijn bevlekt met de erfzonde.
Over dat laatste een volgend keer. Maria werd
en wordt gekoesterd in katholieke kring en
protestanten snappen daar meestal niets van.

Toch hebben noch Luther noch Calvijn ooit
vraagtekens geplaatst bij de eeuwige
maagdelijkheid van Maria. Zij is bijna altijd en
overal een troost geweest voor onderdrukten
en veel katholieken (ook mannen) hebben
Maria als één van hun doopnamen. Zij zou
gestorven zijn in Efese en volgens de traditie
vervolgens in de hemel zijn opgenomen:
Maria-Hemelvaart. Dat feest wordt in veel
landen uitgebreid gevierd met processies en
een vrije dag. En natuurlijk kennen we de
Mariaverschijningen in Lourdes, Fatima,
Banneux, Beauraing etc. En dat daar iets
bijzonders gebeurt (nog steeds) weet je pas
als je er een keer bent geweest en het zelf
hebt ervaren.

Diaken Nico Smit

In memoriam
w u Hoe verdrietig is het als
' }u\f‘;‘ ' je man, je vader zo
‘g/’ ’ plotseling uit het leven
wordt weggerukt door
een heel zwaar
QY verkeersongeval.
- —+ . Ditgebeurde Michael
_ "_:.. _#‘ Vyskocil, een heel
/Iﬁ w trouwe parochiaan, een
o man in de bloei van zijn
leven. Op vrijdag 5 september hebben we in
kleine kring afscheid genomen in het bijzijn
van zijn vrouw Tineke, zijn dochter Maria-Rosa
en zijn zoon Caspar en hun partners en gasten
uit Praag en Wenen.

-
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Een heel bijzonder, lief mens is van ons
heengegaan. Wij wensen zijn gezin heel veel
sterkte, liefde en moed om het leven weer
verder op te pakken. En wij zullen Michael in
onze gebeden blijven gedenken..

Namens de Agathagemeenschap, Marinet
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Lekenpraat/ Wat mag en wat kan

Waarom moest ik ineens aan Aadje denken?
Hij was een klasgenoot van me op de lagere
school, klein van stuk (vandaar Aadje), een
belhamel van de betere soort en duidelijk
aanwezig. Zo ook in de godsdienstles van
kapelaan Tulp, die spreekt over het doopsel en
de nooddoaop. “In geval van nood mag en
moet een ieder dopen”. “Nood"” en “zelf
dopen’, dat prikkelt onze fantasie. Aadje steekt
zijn vinger op en vraagt: “Kapelaan, er ligt een
baby in de berm te sterven, er passeert een
schoolmeester die alleen een fles inkt bij zich
heeft. Mag hij dan dopen?”.

Mijn geheugen laat me even in de steek over
het antwoord van kapelaan Tulp, maar waarom
moest ik ineens aan dit voorval denken? In
mijn vorige Lekenpraat stelde ik voor dat leken
meer taken in de kerkgemeenschap op zich
nemen om de pastores te ontlasten en dan niet
alleen praktische klusjes maar ook inhoudelijke
pastorale zorg. Maar mag dat en kan dat? Al
snel komt de vraag om regels en voorschriften.
Zo'n vraag van Aadje geeft aan dat
terughoudendheid daarbij gewenst is. Regelen
moet geen regelzucht zijn. Jezus zelf heeft
letterknechten en scherpslijpers terecht
gewezen. Denk aan Lucas 14, 5: het redden van
een zoon of os die in de put valt op sabbatdag.

Een eerste richtsnoer voor leken in de pastorale
zorg kan volgens mij zijn: laat je hart
spreken en laat de Geest zijn werk doen..

Jande Wildt reageren? kolitrain@ziggo.nl

Bijzondere vieringen in de St. Odulphus

Op zondag 2 november; ‘s avonds om 19.00
uur, vieren we Allerzielen. Ook dit jaarln de dd
gedenken we de overledenen van het
afgelopen jaar, zowel onder onze parochianen
als andere dorpsgenoten.

Na de viering bezoeken we het verlichte
kerkhof waar (als het weer het toelaat) pastor
Nico Smit de graven zal zegenen. De viering
wordt opgeluisterd met zang van het
Themakoor onder leiding van Marja
Westerbeek. Alle overledenen worden later
ook herdacht in een viering van PKN in de
Dorpskerk.

15 november gaat pastor Kiki Kint voor in de
Themaviering. We belichten dan het leven en
werken van de apostel Paulus. Ook hier zal het
Themakoor de zang verzorgen met
begeleiding van Anja van de Ploeg.

lets totaal anders: zondagmiddag 30
november zingt het Themakoor in Café de Zon
als onderdeel van “De Slag om de Zon” een
zangmiddag voor koren.

Marja Westerbeek 50 jaar bij Themakoor!
Een bijzonder jubileum! Zaterdag 18 oktober is
Marja verdiend in het zonnetje gezet tijdens
een feestelijke themaviering. Natuurlijk zong
het Themakoor en pastor Nico Smit ging voor.
Een mooi interview met Marja in "de Jutter" is
te lezen via de link:
https://tipwijkaanzee.nl/wp-content/uploads/
Jutter-202510.pdf
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Allerzielen in de H. Agatha

Is er van God nog iets te merken op onze wereld? Een vraag die
velen vandaag de dag zichzelf stellen. Vaak wordt het tegendeel
beweerd. Dan horen we zeggen: als er een God is, zou hij niet
toestaan dat er op onze aarde zoveel onrecht is, zoveel verdriet,
zoveel oorlog, zoveel honger! En dan zou het ons niet
overkomen zijn dat ons mooie kleine kindje gestorven is, dat
mijn geliefde ouder, man, vrouw niet verder leven mocht.

Wat moet je daar nu op zeggen..

Met Allerzielen noemen we speciaal hun namen met eerbied en genegenheid, alsof wij tegen
hen willen zeggen: we zijn je niet vergeten. En wij ontsteken bij het noemen van hun naam een
kaars. Dit jaar is de Allerzielenviering ‘s morgens om 11.00 uur. Dan kan ieder aanwezig zijn en is
het niet donker. Ook hen die al langer van ons zijn heengegaan willen en mogen wij niet
vergeten. Ook hun namen kunt u laten klinken in deze bijzondere dienst middels een intentie
die u kunt afgeven bij binnenkomst. Pastor Ron Hopman gaat voor en themakoor Staccato
zorgt voor de muzikale omlijsting.

Advent en de kerststal

Elk jaar bedenkt de kerststalgroep samen met pastor Nico Smit een thema voor de kerststal in de
Agathakerk, dit jaar is dat thema: “"Hoop op een beter leven”. Natuurlijk staat de geboorte van
Jezus centraal maar daar omheen staan andere taferelen afgebeeld, waaronder Jona, hij ziet
weer uitzicht op een beter leven na de angstige ervaring in de buik van de vis. Dat sluit ook
mooi aan bij de andere activiteiten in beide kerken tijdens de Adventsperiode; nl. de aandacht
voor de Wensambulance waarbij een grote wens van een ernstig zieke wordt vervuld.
Volwassen of kind: een zieke is dan een keertje gered uit de eenzaamheid, de pijn en het
verdriet en krijgt hopelijk een beetje hoop. Heel belangrijk! De scholen worden ook betrokken
bij deze actie. Tevens is er net als elk jaar weer aandacht voor de kinderen van de Voedselbank,
zij die het minder goed hebben. Ook voor hen gloort hoop aan de horizon. We hopen daarom
dat de duizenden schoolkinderen weer veel lekkers meenemen bij hun bezoek aan de kerken!
Een beetje hoop, uitzicht op redding. Daar gaat het om....

Onze Adventsactie: Stichting Wensenambulance

Nog één keer :

Langs de lijn bij een sportwedstrijd van een kleinkind, koffiedrinken bij
die ene vriendin aan de andere kant van het land, een bruiloft
bijwonen, afscheid nemen bij een uitvaart, of samen met de hele
familie naar het strand...

Het zijn momenten die ogenschijnlijk eenvoudig lijken, maar van
onschatbare waarde zijn voor wie ernstig ziek is.

Bij Stichting WensenAmbulance Noord-Holland doen ze er alles
aan om laatste wensen mogelijk te maken. Klein of groot, een
vaak laatste wens is nooit zomaar een wens. Het is voor ieder een
herinnering voor het leven, een dag die blijft.

Helpt u mee dit mogelijk te blijven maken?
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Apostelkerk

Van Riemsdijklaan 120,
Postbus 246,

1960 AE Heemskerk

Ing bank
NL12INGB0655 9139 98
www.apostelkerk.nl
Contact:
bestuur@apostelkerk.nl

Ter gelegenheid van de 99e
Wereldmissiedag, die plaatsvindt op
zondag 19 oktober 2025, heeft paus
Franciscus op 25 januari van dit jaar
nog een krachtige oproep gedaan aan
alle christenen om “missionarissen van
de hoop" te zijn in een wereld die
gebukt gaat onder onzekerheid,
verdeeldheid en geestelijke leegte.
“Moge het licht van de christelijke
hoop iedere persoon kunnen bereiken
als boodschap van de liefde van God
die tot allen gericht is! En moge de
Kerk een trouwe getuige kunnen zijn
van deze verkondiging in ieder deel
van de wereld!”
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In deze periode is de toegang, bij door de
weekse vieringen, alleen via de achterkant
van de kerk; zo verwarmen we maar een klein

gedeelte van de kerk en besparen we op
energiekosten. U bent van harte welkom!
Ook elke donderdag vanaf 8 uur 's morgens
Eucharistische aanbidding.

ledereen is welkom!
Wilt u geinformeerd worden over onze activiteiten?
Elke zondag na de viering is er koffie/thee en
gezelligheid. Een goed gesprek maar ook informatie
over bijvoorbeeld onze lofprijsavonden,
kindernevendienst of informatie over
vrijwilligerswerk.

Misintenies kunt u schriftelijk opgeven bij de
koster/acolieten. Wilt u ingeschreven worden in het
adressenbestand dan graag uw naam en adres
opgeven via bestuur@apostelkerk.nl of via de
brievenbus in de kerk.
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Vastenaktie Kameroen

In het volgende blad zullen we u op de hoogte
brengen van het laatste nieuws; Vastenaktie
2026 loopt van woensdag 18 februari t/m 4 april.
Even in het kort nu de geschiedenis van onze
jarenlange steun aan projecten in Kameroen
waaraan wij tot op de dag van vandaag nog
steeds mogen bijdragen als parochie-
gemeenschap, met dankbaarheid naar Pater
Nielen. (Informatie kunt u ook vinden op onze
website www.apostelkerk.nl)

Pater Nielen, geboren te Wormerveer was als
missionaris Mill Hill werkzaam in Kameroen en
kwam in 2003 terug naar Nederland. Door de
Voorzienigheid heeft hij in Heemskerk kunnen
wonen vanaf augustus 2003 en met
toestemming van Mgr. Punt heeft hij zich
ingezet voor onze parochiegemeenschap. Pater
Nielen overleed op 23 februari 2018. Zijn
medebroeder Huub Welters begeleid nog de
projecten in Kameroen; meerdere projecten
hebben we gesteund en ook komend jaar willen
we weer een bijdrage leveren.

Broeder Huub schreef ons afgelopen periode het
volgende:

11 augustus: We zijn in de tweede helft van juli
begonnen met de aanleg van de grondgoot
langs de kant van de weg bij de kerk in
Wombonglkui, maar helaas ... vanwege de
gespannen en verwarrende situatie in
Kameroen voorafgaand aan de presidents-

verkiezingen van 12 oktober van dit jaar, kregen
we van de AMBA FIGHTERS [oppositie] het bevel
om onze bouwactiviteiten een week lang stil te
leggen. [Dat moesten we wel, dus dat hebben
we gedaan.]

INFO: We hebben voor deze specifieke klus nog
geen financiéle steun ontvangen van de
parochie van Njinikom, maar we zijn erg
dankbaar voor de belangstelling en hulp van de
jongeren. We gaan door met het werk en

zullen u van tijd tot tijd informatie sturen over de
voortgang. Bijgevoegd vindt u enkele foto's van
het werk dat is gedaan. Bid alstublieft dat de
politieke situatie en de onrust in Kameroen niet
verder escaleren en dat we uiteindelijk een
begin van verbetering mogen zien.

Op vrijdag 15 augustus is het 60 jaar geleden dat
ik, Huub, de eeuwige missie-eed aflegde als
broeder van de Mill Hill Mission Society. Tien jaar
geleden, op 16 augustus 2015, vierde ik mijn
gouden jubileum in de Apostelkerk in
Beverwijk/Heemskerk.

Hierboven:
het werken aan de goot
voor waterafvoer.

Hiernaast:
Broeder Huub tijdens zijn
gouden jubileumviering.
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17 september:

Beste parochianen,

Allereerst hartelijk dank voor uw felicitaties ter
gelegenheid van het diamanten jubileum van
mijn definitieve professie als broeder van de Mill
Hill Missionary Society. U vraagt zich vast af hoe
het staat met de aanleg van de goot langs de
weg bij de kerk in Wombong Ikui. Ter informatie:
Er heerst grote spanning in het land vanwege de
presidentsverkiezingen die op de 12e van
volgende maand plaatsvinden.

De AMBA FIGHTERS hebben verzekerd dat vanaf
8 september:

- alle kleuterscholen, basisscholen, hogescholen
en universiteiten gesloten zijn;

- mensen alleen op zaterdag en zondag mogen
reizen en werken;

- alle markten, winkels, banken, postkantoren,
werkplaatsen en bouwplaatsen gesloten zijn;

- dat alle vervoersmiddelen [inclusief
vrachtwagens en taxi's] niet mogen worden
gebruikt van maandag tot en met

zaterdagochtend.

We hebben echter speciale toestemming
gekregen van de AMBA FIGHTERS om te werken
aan de goot langs de weg van de Wombong
Ikui-kerk. Maar ondanks die toestemming loopt
dit werk nog steeds veel vertraging op, omdat
we van maandag tot en met zaterdagochtend
geen materialen mogen kopen en vervoeren.
Tijdens het werk in Wombong lkui blijven we
alert en voorzichtig actief, vanwege het
onverwachte geluid van schoten.

Maar... GEEN ZORGEN!

We gaan door en boeken vooruitgang; we hopen
klaar te zijn voor we Kerstmis vieren - het grote
feest van vrede, tenzij... er zich nog meer
negatieve ontwikkelingen voordoen tijdens
en/of na de komende verkiezingen.

Hartelijke groeten,Met hartelijke groet,

En Gods zegen

Broeder Huub en Henry.

BEDEVAARTPLAATS MEDJUGORIJE
Medugorje is een bergdorp in het zuiden van Bosnié en Herzegovina. Het werd bekend door een
reeks verschijningen van Maria die er sinds 1981 zouden plaatsvinden. Het is sindsdien een
bedevaartsoord geworden. De Rooms-Katholieke Kerk heeft kerkelijke bedevaarten naar Medjugorje
vanaf 2019 toegestaan, met de opmerking dat dit geen erkenning van de verschijningen inhoudt.
Sinds het begin van de verschijningen hebben meer dan 25 miljoen bedevaarders Medugorje
bezocht. Met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar is Medugorje het grootste rooms-katholieke

bedevaartsoord in Zuidoost-Europa.

De boodschappen die Onze-Lieve-Vrouw in Medjugorje geeft, zijn samen te vatten in vijf punten of
vijf steentjes. Pater Jozo, de pastoor van Medjugorje bij het begin van de Verschijningen, heeft
hiervan een mooie samenvatting gemaakt onder de vorm van onderstaande bezinning.

Eerste steen: GEBED

Onze-Lieve-Vrouw dringt aan op het gebed. Wanneer ze verscheen op de Krizevac, weende ze omdat
de Christenen niet langer bidden. Haar tranen zijn een medicijn voor jou: ze vallen op je hart van
steen en vormen het om. Onze-Lieve-Vrouw vertelt dat bidden, leven is zoals de Kerk leeft. De gave
van de vijf stenen is ons niet gegeven als onbeduidende vorm van perfectie, maar werkelijk om ons
geestelijk potentieel vermogen te ontwikkelen, om de zaden te helpen ontkiemen die op vruchtbare
grond vallen. Nemen we de gave van het geloof: het wordt ontwikkeld wanneer het gezin samen
bidt, als we leren leven met de Heer. Hij die weet hoe te beminnen, weet ook hoe te bidden. In vele
gezinnen heerst er geen liefde meer doordat ze ook niet meer verbonden zijn in het gebed.

In de lente zien we de natuur zich omvormen en vernieuwen. Hij die bidt, wijzigt even snel. Wat is de
betekenis van het gebed? Kijken we daarvoor naar de worden van St.-Augustinus: "De mens leeft
wanneer hij ademt. Het gebed is de adem voor de Christen." De Christen die stopt met bidden, sterft.
Het gebed is het eerste wapen in je knapzak. Begin toch meteen met bidden, zodat je tot bekering
komt, jezelf verheft en anderen meetrekt. Allen moeten bidden: priesters, gezinnen,... Het gebed is
een gave en één van de voornaamste wapens van de Kerk. De Kerk is geen gedachte of politieke
partij; het is een familie die bidt, een familie die bemint. Ziedaar de reden waarom Onze-Lieve-Vrouw
aandringt te bidden opdat de wereld zich zou bekeren.
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Tweede steen: VASTEN

De tweede gave, een volgende steen in je tas, is het vasten: van sigaretten, van televisie, van een
kwade gedachte, van een slecht voornemen, of van eten. Vasten toont je persoonlijke vermogen
aan om te beminnen en bevestigt dat je belangrijk bent voor iedereen. Vasten is een medicijn en
een offer. Door te vasten wordt je egoisme verslagen. Hij die weet hoe te vasten, is bekwaam te
luisteren naar zijn naaste, is beschikbaar voor anderen en weet hoe de hele wereld lief te
hebben. Hij die vast heeft een reéle kijk op zichzelf en de anderen en weet hoe zijn innerlijk rein
te houden. Onze zwakheid vermag niets als je weet hoe te beminnen. Zelfs ons fysiek lijden is
een gave, als we het maar offeren aan de Heer.

Derde steen: DE HEILIGE MIS

De Heilige Mis is de derde steen. Onze-Lieve-Vrouw berispte ons: "Jullie weten niet hoe de H. Mis
te beleven." De Mis is geen eenvoudig ritueel. Het is een mysterie en een gave van de Heer. Het is
een sacrament dat niet kan begrepen worden zonder nederigheid. Wij kunnen de Mis niet vieren
als we niet nederig van hart zijn, als we niet het kleed van de trots afleggen. Het witte gewaad
van de priester is een symbool van nederigheid en bevrijding van de zonde.

Tijdens de Mis vindt de Incarnatie plaats, de transsubstantiatie van brood en wijn, tevens een
teken van transformatie: wij worden van de dood naar het leven gebracht. De Mis verandert de
Christen, verandert de Kerk, omdat Christus in de Mis zich volledig offert aan de Kerk. De Mis is
de oorsprong van de Kerk, het mystiek Lichaam. Het Misoffer maakt van de Kerk een heilige
familie. In de Mis word je herboren als je je leven op het altaar legt als offer, net zoals Jezus deed.
Wij zijn de druppel water die bij de wijn gevoegd wordt. De Kerk wordt verenigd met het Bloed
van Jezus. Daarom moet je niet enkel luisteren naar de H. Mis, maar haar ook echt beleven.
Zonder H. Mis zou er geen Kerk zijn, zonder H. Mis zou de Kerk verweesd zijn.

Vierde steen: DE BIJBEL

De Bijbel is de vierde steen voor de Christen van vandaag. Hij verlicht het pad dat in een dichte
mist van ideologieén is gedompeld. Ik ben er zeker van dat je het zout weet te vinden in de
keuken, de bloem en de suiker. Maar waar is de Bijbel in jullie huis? Wanneer lees je samen de
Bijbel in je gezin? De Bijbel is niet zomaar één van de vele boeken. Het is de vlag van de Christen.
Ontroofd van de Bijbel is de Christen niet langer dezelfde persoon. De Bijbel is geboren in het
hart van de Heer, het is Zijn Woord. Daarom moet hij in het gezin een eerste plaats innemen. Hij
moet op een eervolle plaats gezet worden, een plaats die heilig wordt voor ons. Het moet de
bron van ons gebed worden. De Bijbel verlicht de Christelijke weg temidden van vertwijfeling en
van de conflictueuze ideologién van vandaag.

Vijfde steen: DE BIECHT

De Biecht is de vijfde steen. Onze-Lieve-Vrouw vraagt ons maandelijks te biechten. Men zegt me
dat op vele plaatsen in Italié en Zwitserland zelden nog gebiecht wordt. Dat stelt me diep teleur.
De Italianen, zo kan ik met zekerheid stellen, staan klaar om de Kerk te vernieuwen, maar mogen
de Biecht niet negeren.De Biecht is niet het uitrafelen van iemands daden, noch een
psychiatrische behandeling. Het is een sacrament en bron van vrede waarin je de Heer ontmoet.
In de Biecht ontvang ik de vrede van de Heer, zodat ik haar kan verspreiden onder mijn naasten.
Een trotse geest weet niet hoe te biechten; nederigheid daarentegen leidt tot Biecht en
bekering. Om goed te kunnen biechten moeten we onszelf voorbereiden met vasten en gebed.
De goede houding is deze waarin men zich openstelt voor de Heer: "lk bied u mijn hart. Bekeer
het voor mij en schenk het mij vernieuwd terug." Dit is wat er gebeurt in het sacrament en
mysterie van de Biecht.
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Allerzielen

Op zondag 2 november is het Allerzielen, de dag waarop
wij onze geliefde overleden familieleden en vrienden
gedenken. Om 19.00 uur begint de Allerzielenviering in de
Meerpaal en bidden we om steun voor iedereen die met
een groot gemis verder moet leven. Wij hopen dan ook
dat de viering van Allerzielen een moment van troost en
steun mag zijn. Als het weer het toelaat zullen we na
afloop van de viering naar het kerkhof gaan. Pastor
Mathew zal dan de graven zegenen. Na afloop is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten en om koffie of thee te
drinken in de Meerpaal. ledereen is van harte welkom!




Herbestemming kerstgroep

Toen de Sint Jozefkerk in 2019 werd
onttrokken aan de eredienst moest er flink
opgeruimd worden. Allerlei zaken uit de kerk
werden op de zolder van de sacristie
opgeborgen en de kerstgroep met de
kerststal en bijbehorende versieringen
werden uit de biechtstoelen gehaald en naar
het schuurtje op het kerkhof gebracht.
Kerkelijke objecten mogen niet zomaar
verkocht worden of weggedaan. Op basis van
de inventarislijst uit 2016 van het Catharijne
Convent werd een herbestemmingsplan
gemaakt. Sommige objecten werden
eigendom van de koper, omdat ze onderdeel
van het gebouw zijn of werden in eeuwig
durend bruikleen aan de koper ter
beschikking gesteld. Andere objecten
moesten verwijderd worden en aan een
andere kerk worden geschonken. Dit advies
gold ook voor de kerstgroep!

lemand van de Bavo Kathedraal hoorde
toevallig dat onze kerstgroep naar een andere
kerk mocht. In de ondergrondse crypte van de
Kathedraal staan al een aantal jaar in de
kersttijd een paar honderd kerstgroepen uit
allerlei landen. Zo zijn er prachtige
handgemaakte stallen met beeldjes uit
Kameroen, Peru, Italié, Amerika, Kenia,
Tanzania en nog veel meer landen.

Onze kerstgroep met een aantal figuren die
dateren uit de vroege 20e eeuw (de wassen
beelden) zou hierop een mooie aanvulling
zijn.

~+ koepelkathedraal.nl

Op 24 september werden de beelden
opgehaald. Op de inventarislijst stond al
vermeld dat de staat van de beelden slecht
was en het verblijf in het schuurtje had de
beelden ook geen goed gedaan. Toen we het
laatste beeld pakten, het beeld van Jozef,
schrokken we heel erg. Het hoofd ontbrak. Na
enig zoeken werd het in een hoekje
gevonden, half onder het zand....

Toch gingen alle beelden richting Haarlem. We
hoorden dat het beeld van Jozef, dat al eerder
gerepareerd bleek te zijn, naar de
kaarsenmakerij van Egmond gebracht zou
worden in de hoop dat het daar hersteld kan
worden, zodat de complete groep te zien zal
zijn in de crypte. Misschien kunnen we met
een aantal parochianen samen gaan kijken?
Geef uw naam alvast door aan Leny Dekker.

Praktische informatie

Kerst in de crypte is te bezichtigen van 12
november t/m 4 januari en is geopend van
woensdag tot en met zondag van 13:00 -
17:00 uur met uitzondering van 25 december
en 1 januari. De kathedraal ligt aan de
Leidsevaart 146 Haarlem. De ingang is aan het
Bisschop Bottemanneplein. Tickets kosten
€8,50 online, aan de kassa €9,50. Voor
kinderen van 5 t/m 12 jaar kost een kaartje
€4,00. Kinderen t/m 4 jaar mogen gratis naar
binnen. Tickets, actuele openingstijden en

informatie: www.koepelkathedraal.nl
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Kerkhof Sint Jozef Velsen-Noord

Sinds de kerk van de RK parochie Sint Jozef in
2019 is verkocht, wordt aan het locatieteam
geregeld de vraag gesteld hoe het nu verder
moet met het kerkhof. Graag ga ik op deze plek
op die vraag in.

Eerst een stukje geschiedenis. Op 20 maart
1907 is door de gemeente vergunning
verleend om een kerkhof aan te leggen bij de
(dan nog te bouwen) kerk. Op 25 maart van dat
jaar is vervolgens het kerkhof officieel ingewijd
en kon er begraven gaan worden. Daarna is het
kerkhof nog een aantal keren uitgebreid, om
ruimte te geven aan de parochianen die daar
hun laatste rustplaats zouden vinden. Ook zijn
enkele oud-pastores op deze bijzondere en
rustige plek begraven.

In Velsen-Noord staat het grondwater nogal
hoog. Om het toch mogelijk te maken in drie
lagen te begraven is het kerkhof opgehoogd
met zand. In de loop van de tijd vergaan de
bekistingen en stoffelijke resten en daardoor
verzakt het kerkhof geleidelijk. Bij iedere
begraving wordt het weer gedeeltelijk
opgehoogd, maar in 2007 is besloten om het
kerkhof in zijn geheel op te knappen en alle
stenen weer recht te plaatsen. Bijgaand uit de
archieven een mooie foto van die grote
opknapbeurt. U ziet onze toenmalige pastoor
Frank Domen bezig met het rechtzetten van
een grafsteen met behulp van een kraan.

Vele vrijwilligers werkten met hart en ziel om de
begraafplaats weer netjes te krijgen.

In 2007 is ook een urnentuin aangelegd aan de
westkant van de begraafplaats. De urnen
worden daar onder een kleine grafsteen
begraven, zodat de nabestaanden een plek van
herdenken en eren hebben.

Dan terug naar het eigenlijke onderwerp van
dit artikel. De in 2019 verkochte kerk is
inmiddels in handen van Happier Group. Dat
geldt eveneens voor de omliggende
gebouwen en gronden, zoals de pastorie, de
pastorietuin en de volkstuintjes. Maar, het
kerkhof is van de verkoop uitgezonderd
geweest. Het is immers gewijde grond en die
mag volgens het kerkelijk recht niet aan een
derde worden verkocht. Wel heeft de eigenaar
van de kerk een koopoptie op het kerkhof. Die
optie houdt in dat de grond van het kerkhof
gekocht kan worden voor het bedrag van 1
euro. Echter, die optie mag pas uitgeocefend
worden als het kerkhof is opgeven en alle
graven zijn geruimd. Het kerkbestuur heeft een
inspanningsverplichting om dit mogelijk te
maken en de optie kan vanaf 2 januari 2048
worden uitgeoefend.

Deze datum lijkt nog ver weg, maar met de
termijnen die gelden bij een kerkhof is het toch
goed nu alvast na te denken hoe één en ander
moet gebeuren en daartoe alvast besluiten te
nemen. Op ons kerkhof zijn meerdere
familiegraven. Dit betekent dat de
rechthebbenden (vaak naaste familie) de
grafrechten voor telkens 10 jaar kunnen
verlengen (na de eerste periode van 20 jaar na
de laatste begrafenis). De praktijk is wel dat de
behoefte om de grafrechten te verlengen in de
loop van de tijd afneemt, wanneer de
nabestaanden zelf ouder worden.



Nadat een grafrecht niet meer wordt verlengd,
zal de grafsteen worden verwijderd en in
sommige gevallen ook het graf worden
geruimd van stoffelijke resten. Verwacht mag
worden dat in de toekomst op het kerkhof
steeds minder grafstenen te zien zullen zijn.

Het locatieteam en kerkbestuur zullen
zorgvuldig om blijven gaan met de
rechthebbenden / nabestaanden, omdat het
om een zeer gevoelige zaak gaat. Het is
daarom ook als een inspanningsverplichting
in de koopovereenkomst van de kerk
opgenomen en zeker niet als een harde
verplichting. Bovendien is nog maar de vraag
of de koper ook daadwerkelijk zijn koopoptie
wil uitoefenen. Op dit moment worden er nog
nieuwe grafrechten uitgegeven in het geval
nabestaanden de wens hebben om hun
dierbare overledene te laten begraven op ons
kerkhof. Ook vinden er geregeld nog
bijzettingen plaats (een extra overledene in
een bestaand familiegraf). Doordat de kerk
gesloten is, vindt dit wel steeds minder
frequent plaats.

Er zou een moment kunnen komen waarop
het kerkbestuur besluit om geen nieuwe
graven meer uit te geven en daarna zou ook
nog besloten kunnen worden om geen
bijzettingen meer te doen. Daarover zal dan
zeker voortijdig met de parochianen en
rechthebbenden worden gesproken.

Op dit moment is er een goed functionerende
tuinploeg van vrijwilligers, die zorgen dat het
kerkhof er netjes uitziet. Of dat in de
toekomst ook zo blijft, dat is afwachten. In
ieder geval is in de financién van de parochie
ook een voorziening getroffen om het kerkhof
te kunnen blijven onderhouden. Mogelijk zal
het in de toekomst nodig zijn dit aan
professionals uit te besteden, maar zo lang
het kan werken we graag met vrijwilligers.
Mocht u het leuk vinden om daarbij te helpen,
dan vernemen we dat natuurlijk graag.

Namens het locatieteam Sint Jozef
Cees Backer

Reageren op dit artikel? Dan graag via e-mail
aan: cees@ceesbacker.nl




Troost

Verhaal

Elia is een profeet. Dat is

’ iemand die zegt hoe je goed
kan leven en wat God goed
vindt. Elia doet dat niet

‘o

een leerling die al lang bij
hem is.

Op een dag lopen Elia en Elisa
door het land. Elia voelt dat hij
al oud is. Hij veoelt dat zijn tijd

op aarde bijna voorbijis. Elisa
weet dat niet. Elia wil niet dat
Elisa met hem meegaat. Hij zegt:
“Blijf jij hier. God wil dat ik alleen
verder ga”. Elisa zegt:“Nee, ik laat
je niet alleen”, Opeens komen
ze bij de Jordaan, een rivier. Elia
doet zijn mantel af, legt hem

op de grond en vraagt:"Kan

ik wat voor je doen, voordat ik
voorgoed wegga?"lk wil net zo
worden als jij en dichtbij God
zijn,"antwoordt Elisa. Ineens
gaat het stormen en wordt Elia
meegenomen. Elisa huilt. Dan
ziet hij Elia’s mantel op de grond
liggen. Hij pakt de mantel op en
doet hem aan.

Ow over na te
denken

Elisa is verdrietig, maar dat

hij de mantel van Elia nog
heeft, zal hem troosten.
Wat troost jou als je
verdrietig bent?

00

alleen. Maar samen met Elisa,

Tip voor thuis
= Elisa heeft de mantel van
Elia gevonden. Die is nu voor
hem. Daardoor zal Elisa vast
nog vaak aan Elia denken!
Heb jij ook iets dat jou
herinnert aan iemand die is
overleden? Geef dat een plek
in je huis.

Ik denk aan je!
Mis je wel eens iets of iemand?
Schrijf hieronder een berichtje .
aan diegene, /

Een kaars

voor jou -

In de kerk denken we ook vaak e

aan mensen die er niet meer

zijn. Dan steken we wel eens

een kaarsje op. Kleur dit kaarsje, L
terwijl je denkt aan mensen die
belangrijk voor je zijn.

Tekst en illustraties: Irma Pijpers




