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Hemelvaart en Pinksteren

Hopelijk heeft u de eerste editie van ons
gezamenlijke regioblad op prijs gesteld. Na
Pasen is door de redactieleden hard gewerkt
aan de samenstelling van de tweede uitgave.
Ditmaal staan we aan de vooravond van
Hemelvaart (29 mei) en Pinksteren (8 en 9 juni).

Hemelvaart is een christelijke feestdag die het
einde van Jezus' leven op aarde markeert. Op
deze dag wordt gevierd dat Hij is teruggekeerd
naar waar Hij was véér de schepping van de
wereld, zittend aan de rechterhand van de
Vader, zoals we lezen in het evangelie van
Marcus 16, vers 19. Van daaruit vervulde Hij de
belofte om de Heilige Geest te zenden naar de
Heilige Maagd Maria en de apostelen, wat we
vieren met Pinksteren.

Wat merk je nou van de Heilige Geest?
Misschien helpt het als we apostel Paulus
citeren: "Influisteringen van de Heilige Geest
komen vaak stilletjes en subtiel. De vruchten
van de Heilige Geest zijn liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing." De
vreugde als vrucht van de Heilige Geest kun je
bezitten en ervaren, zelfs wanneer je door een
verdrietige of pijnlijke situatie heen gaat.

In onze turbulente wereld van vandaag lijkt de
Heilige Geest soms heel ver weg. Maar in het
leven van alledag is het goed om te weten dat
de Heilige Geest in ons woont. Door te bidden
en te geloven mag die Heilige Geest in ieder
van ons sterker worden. De Heilige Geest is
vooral ook werkzaam in de sacramenten en dat
we Hem in het bijzonder ontvangen bij ons
doopsel en het vormsel.

In deze tweede editie treft u aan een pastoraal
woord van diaken Marcel de Haas, legt Kaleab
Masresha Siferaw uit waarom hij in oktober
2021 plotseling uit onze regio is vertrokken en
vindt u een verslag van de recente bijeenkomst
van het regiobestuur en locatieteams in de
Abdij van Egmond.

We naderen met rasse schreden het
zomerseizoen. Waar u ook heen gaat of wat u
ook gaat ondernemen, namens het gehele
redactieteam

Een mooie zomer
foegewenst!



Pastorale bijdage: dicken Maxcel de Haas

De maand mei is altijd een bijzondere maand.
Mei kondigt al een beetje de zomer aan.
Planten en bloemen groeien. De zon schijnt.

Er zijn verschillende feestdagen in mei.

Het begint meteen al met het feest van Jozef,
arbeider op 1 mei. De dag van de arbeid wordt
gevierd.

Al snel daarna vieren wij onze bevrjding, 4 en 5
mei. Dit jaar vierden wij 80 jaar bevrijding

Na die verschrikkelijke oorlog van 1940 tot 1945
heeft de wereld nog niet veel geleerd. Wij
weten het... oorlog in Oekraine, oorlog in de
Gazastrook. Nog steeds landen waar de

rechten van de mens niet serieus genomen
worden. Zal er ooit overal vrede zijn...

In de middeleeuwen heeft men besloten om de
maand mei toe te wijden aan Maria. Mei heeft
waarschijnlijk haar naam te danken aan de
Griekse Godin Maia. Voordat de meimaand een
Mariamaand werd, was de maand mei al een
maand waarin gevierd werd. De
vruchtbaarheid van mens en natuur werd
gevierd. Mei werd beschouwd als het begin
van nieuwe groei. Een bekende uitspraak is: in
mei leggen alle vogeltjes een ei.

Op de tweede zondag van mei vieren wij
moederdag. Maria, de moeder van Jezus wordt
in de maand mei vereerd. Anna Jarvis, een
alleenstaande lerares uit Philadelphia heeft
Moederdag ingesteld. In 1914 werd voor het
eerst moederdag gevierd, Anna bewonderde
haar moeder en de rol die de moeders in de
maatschappij hadden. Moederdag is ook een
dag waarop wij alle vrouwen die zorg dragen
eren.

In mei wordt bijna altijd Hemelvaartsdag
gevierd. Op de 40e dag van Pasen. Jezus stijgt
op ten hemel. Pasen valt altijd op de eerste
zondag in de lente na de volle maan. Dit jaar
vierden wij het hoogfeest van Pasen op zondag

20 april. Hemelvaartsdag vieren wij dit jaar op
donderdag 29 mei.

Het kan ook voorkomen dat wij in mei
Pinksteren vieren. Dit jaar pas op zondag 8 juni,
dan is het 50e dag van Pasen. Pinksteren, het
feest van de heilige Geest die op ons neerdaalt.
Wij lezen altijd als eerste lezing in de vieringen
op eerste Pinksterdag uit Handelingen
hoofdstuk 2, 1-11. Wij horen over de heilige
Geest..

Deze tweede uitgave van ons Regioblad kwam
uit voor het hoogfeest van Pinksteren.
Pinksteren ...

Ik vond een mooi gedicht over Pinksteren.

Plant je boom bij levend water waar de Geest
inspireert

Onze prachtige vruchten laat dragen

En Hij ons steeds meer leert in liefde te wandelen
Een vriendelijk woord te geven

Met Geduld te handelen

In blijdschap te leven

De vrede te bewaren

Zijn goedheid te ervaren

Samen met velen

Zo mogen wij groeien

In genade en geloof

Steeds mooier bloeien

In het water van de Geest.



De maand mei is een bijzondere maand. Op het
moment dat ik dit stukje schrijf moet het
conclaaf nog beginnen. Ik verwacht dat er al
een nieuwe paus is gekozen. Bidden wij voor
de nieuwe paus om wijsheid en kracht. Paus te
zijn op de wereld van nu is niet makkelijk...
Paus Franciscus had een spreuk... Vergeet niet
voor mij te bidden... Laten wij niet vergeten
ook voor de nieuwe paus te bidden.

31 Mei, de laatste dag van de maand mei wordt
altijd het feest van Maria Visitatie gevierd.
Herdacht wordt het bezoek van Maria aan haar
nicht Elisabeth. En Elisabeth zegt tegen Maria:
‘De meest gezegende van alle vrouwen ben jij,
en gezegend is de vrucht van je schoot”.

Mei een bijzondere maand. (En dan ben ik ook nog
jarig in mei)

Ik wens u alle goeds, gezegende Pinksterdagen
en een mooie zomer.

Diaken Marcel de Haas

Week Nederlandse Missionaris

Van 31 mei t/m 8 juni is het weer De Week Nederlandse Missionaris (WNM). In deze Pinksteractie willen
we onder het motto: ‘Geloven in de ander. leder mens telt mee’ uw aandacht vragen voor het werk van
onze missionarissen en missionair werkers. Zij gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede.
WNM zorgt voor financiéle steun. Gesterkt door deze uiting van solidariteit zetten de Nederlandse
missionarissen en missionair werkers geinspireerd door hun geloof zich met overgave in voor anderen.

Traditiegetrouw geeft WNM ook in 2025 weer twee bijzondere missionarissen in deze actie een gezicht.
Dit jaar zijn dit Mireille en Marc. Lekenmissionaris Mireille werkt sinds 2022 in Ghana. Eerst bij een
vrouwenproject op het platteland en sinds kort bij een doveninstituut. Marc van de Poel woont en werkt
sinds 2001 in de straatarme volkswijk El Jagiiel in Buenos Aires. Hij zet zich met hart en ziel in voor de
mensen die onder moeilijke omstandigheden extra zwaar hebben, zoals kinderen of mensen met een
beperking. Het maakt hem een rijk mens vindt hij: “Ik heb hier geleerd om naar de wereld te kijken vanuit
het gezichtspunt van arme mensen. Ik leer nog steeds veel van de soepelheid waarmee de mensen hier
omgaan met tegenslagen, onverwachte moeilijkheden en de hardheid van het leven. De ondersteuning
van WNM geeft mijn gezin en mij een basis in bestaanszekerheid, waardoor we ons helemaal kunnen
richten op ons missionaire werk. Daar ben ik dankbaar voor.”

Helpt u mee? Zo maken we samen dit belangrijke werk mogelijk en kunnen de missiewerkers zich blijven
inzetten voor de meest kwetsbaren. Alvast bedankt voor uw gift in de collecte of via
NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionarissen Den Haag.




In memoriam

Tekst: Anton de Wit, Katholiek Nieuwsblad

FRANCISCUS: EEN PAUS TEGEN ALLE
VERWACHTINGEN IN

Hij was de paus die niemand
verwachtte, maar waar
iedereen op hoopte: een
vernieuwer en verbinder, die
het beschadigde imago van
de katholieke kerk kon op-
poetsen. Wie was Jorge Mario
Bergoglio, die op 13 maart
2013 als grote onbekende

op het balkon van het Sint-
Pietersplein verscheen en als
eerste paus ooit voor de naam
‘Franciscus’ koos?

Als kind van Italiaanse migran-
ten in Argentinié leek zijn le-
vensloop eerst een heel andere
kant op te gaan. Na afronding
van het middelbaar technisch
onderwijs werkte hij een tijdje
als chemisch technicus bij een
voedingsbedrijf. Tot het pries-
terschap begon te roepen; hij
koos voor het seminarie en trad
in bij de jezuietenorde. Na aan-
vankelijk als docent literatuur
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Op 17 december

wordt Jorge Mario
Bergoglio geboren in de
Argentijnse hoofdstad
Buenos Aires.

en psychologie te hebben ge-
werkt, begon hij in de jaren 70
op te klimmen in de kerkelijke
hiérarchie: hij werd provinciaal
overste van zijn orde, later bis-

schop, aartsbisschop, kardinaal.

Hij was al 76 jaar oud toen hij
paus werd, maar pakte de taak
op met een bijna jeugdige
energie. Zeker in de eerste ja-
ren was hij daardoor ongekend
populair, kreeg zelfs tegen zijn

eigen zin een soort superhel-
denstatus. Het zou een recept
voor teleurstelling kunnen

zijn, en natuurlijk kreeg hij

ook kritiek van links en rechts.
Maar opvallend is toch hoezeer
deze paus de hooggespannen
verwachtingen wél waar kon
maken. Hij haalde de bezem
door het Vaticaanse bestuurs-
apparaat, zette grote stappen
voorwaarts in de aanpak van
misbruikschandalen, schreef
invloedrijke teksten over onder
meer het milieu en de interre-
ligieuze dialoog, en begon een
meerjarige kerkvergadering
waarvoor letterlijk iedereen in
de kerk was uitgenodigd.
Ongetwijfeld schreef Franciscus
daarmee geschiedenis, als een
paus die een nieuwe geest liet
waaien in een eerbiedwaardige
oude kerk.

> Lees meer over paus Franciscus
op kn.nl/franciscus.
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Wijze woorden

De littekens van het leven

Een aantal jaar geleden op een hete dag in zuid
Florida, besloot een jongetje om in een klein
meertje achter het huis te gaan zwemmen. Hij
rende naar buiten en trapte ondertussen zijn
schoenen uit, rende de steiger op en sprong het
water in. Hij begon te zwemmen, maar had niet
door dat een alligator zijn richting uit kwam
zwemmen.

Zijn moeder zag het vanuit het keukenraam
gebeuren en rende naar buiten en al rennend
naar het water schreeuwde ze naar haar zoon
dat hij snel terug moest zwemmen. Hij hoorde
haar stem en begon snel terug te zwemmen.
Maar het was te laat. Net toen zijn moeder haar
zoon bij zijn armen pakte, pakte de alligator de
benen. Zowel de moeder als alligator trokken
hard aan de jongen. De alligator was veel
sterker dan de moeder. Maar de moeder wilde
haar zoon niet verliezen.

Toen een boer die langsreed het geschreeuw
hoorde, rende hij op de moeder en zoon af en
schoot op de alligator. De alligator liet los.

Wonder boven wonder heeft de jongen de
aanval overleefd. Zijn benen zaten onder de
diepe littekens. Ook op zijn armen zaten
littekens, het waren de plekken waar zijn
moeder haar nagels diep in haar zoon had
gestoken om de zoon waarvan zij zoveel hield
te redden.

Een journalist kwam het jongetje interviewen en
vroeg hem of hij zijn littekens mocht zien. De
jongen deed zijn broekspijpen om hoog een liet
met veel trots zijn littekens zien. Hij zei tegen de
journalist: “Maar je moet ook mijn armen
bekijken. Daar zitten ook littekens, want mijn
moeder wilde mij niet loslaten!”

Jij en ik kunnen ons identificeren met deze
jongen. Wij hebben allemaal littekens. Niet van
alligators of andere dramatische
gebeurtenissen, maar van een pijnlijk verleden.
Sommige kun je niet zien maar zijn ontstaan
door diepe pijn. Maar sommige littekens zijn
ontstaan omdat God ons niet wilde loslaten. In
het midden van de worsteling, bleef hij jou
vasthouden. De Bijbel vertelt ons dat God van
ons houdt. Je bent een kind
van God en hij zal je
beschermen en voor je
zorgen, altijd.

Maar soms dwalen wij af naar
gevaarlijke situaties. De
kleine meertjes van het
leven die gevuld zijn met
bedreigingen en gevaar. Dat
is wanneer de worsteling
begint — en als je de littekens
van zijn liefde op je armen
hebt staan, wees dan heel
dankbaar. Hij liet je en zal je
nooit laten gaan.

https.//www.heavensinspirations.com/scars-for-life.html|



Interview met.....

Kaleab Masresha
Shiferaw

In oktober 2021 verliet voormalig pastoor Kaleab
Masresha Shiferaw plotsklaps onze regio. Wat
waren de beweegredenen voor zijn plotselinge
vertrek en hoe gaat het nu met hem? Gegeven
zijn aanwezigheid als priester in onze regio van
2005 tot en met 2021 wil Kaleab graag uitleggen
wat er is gebeurd en vraagt de parochianen van
onze regio om begrip over zijn drastische keuze
en plotselinge vertrek. Ik spreek hem op een
zonnige dag in een gezellig restaurant aan de
Vliet in Leidschendam.

Een donkere periode

Kaleab begint te vertellen: “lk heb vele jaren een
dubbelleven geleid, als priester van de
rooms-katholieke kerk, gebonden aan het
celibaat, waartegen ik heb gezondigd. Tien jaar
geleden leerde ik een vrouw in de omgeving van
Den Haag kennen, waarop ik verliefd werd. Voor
een priester een groot dilemma.

Het vlees bleek sterker dan de wil: we kregen
samen twee heel lieve kinderen (Naomi en
Abem), maar hebben dit voor de buitenwereld
jarenlang geheim gehouden tot het moment dat
ik mijn kinderen juridisch moest erkennen. Het
was juli 2021. lk stond onder hoogspanning en
ervaarde het leven als een hel, als een heel
donkere periode in mijn leven. De schaamte over
wat er was gebeurd weerhield mij ervan de
waarheid te vertellen. Wat moest ik doen? Ik
besloot de gedelegeerd voorzitter van het
regiobestuur (ondergetekende dus), waarmee ik
al sinds mijn komst naar Nederland vanaf 2005
persoonlijk bevriend ben, te bellen. Hij was op
dat moment met de auto onderweg naar
Groningen. Al hortend en stotend heb ik mijn
situatie aan hem uitgelegd. Hij adviseerde: "ik kan
op dit moment niet terugkeren, maar bel direct
onze bisschop, Mgr. Hendriks, ga naar hem toe,
leg hem de situatie uit en vraag om wijze raad.”

Kaleab kon diezelfde dag nog bij onze bisschop
terecht en de monseigneur reageerde na te zijn
bekomen van de schrik als volgt: “Beste Kaleab, je
bent nu papa, je directe verantwoordelijkheid ligt
bij je kinderen. Beschouw hen als een geschenk
van God, dat helaas niet meer te combineren valt
met de uitoefening van je priesterschap. Je zult
elders naar een betrekking moeten uitkijken,
waar je hopelijk je talenten als geestelijk
verzorger kunt inzetten”. Samen hebben we
daarna nog een aantal goede gesprekken met
Mgr. Hendriks gehad, die hem later ook nog in
zijn appartement in Leidschendam heeft bezocht.

Vertrek met stille trom

Hopelijk begrijpt u dat deze persoonlijke situatie
voor Kaleab reden was om met stille trom uit
onze regio te vertrekken. Ondanks de vreugde
van het co-ouderschap, overheerste op dat
moment gevoelens van enorm verdriet richting
de parochianen die hij als priester 16 jaar lang
had gediend en had teleurgesteld. Met steun van
vrienden kon Kaleab een appartement in
Leidschendam huren, dichtbij de kinderen die in
de buurt van Den Haag naar school gaan.



Na een druk bestaan als pastoor van onze regio,
viel mijn Ethiopische vriend in een zwart gat:
geen vieringen meer, geen contacten met
parochianen, op zoek naar een passende baan...
Talloze sollicitatiebrieven heeft Kaleab
geschreven. Helaas zonder succes, soms kreeg hij
niet eens een reactie dat zijn brief was
ontvangen. Het kwam ook niet tot een
uitnodiging voor een eerste gesprek. Uiteindelijk
kwam hij via een uitzendbureau terecht bij een
distributiecentrum van Mediq, dat allerlei
hulpmiddelen verstuurd aan patiénten met
chronische aandoeningen. Dit was vaak fysiek
werk, met vroege en late diensten, lichamelijk
behoorlijk vitputtend. “lIk beschouw dit werk nog
steeds een beetje als boetedoening voor mijn
zondige houding” vertelt Kaleab. Maar
tegelijkertijd waarderen veel van zijn
buitenlandse medewerkers hem als een
luisterende, vriendelijke en blije collega, die
anderen als ze wat in de put zaten, wist te
inspireren om er weer uit te klimmen. Over
pastorale zorg gesproken...

Geestelijk verzorger

Kaleab heeft één jaar en acht maanden bij Mediq
gewerkt. Toen solliciteerde hij in december 2023
met succes voor een baan als geestelijk verzorger
bij een grote verzorgingsinstelling met
uitgebreide ervaring op het gebied van zorg
voor kinderen, jongeren en volwassenen met
een verstandelijke beperking. Na een
proefperiode van een maand (januari 2024)
kreeg Kaleab een tijdelijk dienstverband
aangeboden op basis van 20 uur per week.
Inmiddels is sprake van een vast dienstverband
van 36 uur per week. In ben heel trots en blij hoe
mijn vriend als geestelijk verzorger uit het diepe
en donkere dal in zijn leven is opgestaan. De
geestelijk verzorger is er voor alle cliénten van de
instelling, maar ondersteunt ook medewerkers
door scholing te geven over zingeving en
levensbeschouwing, het levensverhaal, rouw en
over vragen of wat wel en wat niet mag. Of
gewoon door een luisterend oor te bieden. Ook
voor de direct betrokkenen, familie en naasten
kan de geestelijk verzorger een waardevol
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contactpersoon zijn op moeilijke momenten van
afscheid en rouw, een omgeving waar de
talenten van Kaleab volledig tot zijn recht
komen.

God's genade

Ondertussen gaat het met de kinderen van
Kaleab heel goed op school. Naomi is nu 9 jaar,
een vrolijk en sociaal meisje dat heel goed kan
lezen en gezellige vriendinnen heeft. Abem is dol
op voetbal, groot fan van Arsenal, wie weet gaan
we in de toekomst nog van hem horen!

Ik besluit dit interview met een quote van Jezus:
“Zoals wij worden vergeven door God, moeten
wij ook anderen vergeven.” Met de hulp van God
en de betrokkenheid van mensen uit onze regio
heeft Kaleab zijn leven weer op de rails
gekregen. Daar is hij zeer dankbaar voor.
Persoonlijk hoop ik nog vele jaren op zijn
vriendschap te mogen bouwen!

Bert Jan Rozestraten




Bijeenkomst abdij van Egmond

Aanleiding voor de sessie is de verdergaande
krimp van het aantal actief betrokken
kerkgangers, de vergrijzing, teruglopende
beschikbaarheid van priesters en diakens en
teruglopende inkomsten terwijl de kosten
stijgen. Het aantal kerken zal hierdoor
onvermijdelijk verder teruglopen en het
regiobestuur is er van overtuigd dat we om op
een verantwoorde wijze door te kunnen gaan
onze organisatie en werkwijze hierop moeten
aanpassen. Samen moeten we consequenties
voor de organisatie van de regio vaststellen en
zorgen voor goede begeleiding van de
veranderingen op weg naar de toekomstige
situatie.

Een aantal onderwerpen werd belicht, te
beginnen met een gezamenlijke visie. Wat
willen we als kerk uitstralen naar onze
omgeving en hoe kunnen we dat het best
vormgeven. Dat zijn ingewikkelde

Op zaterdag 5 april zijn het voltallige regiobestuur, aangevuld met diverse
leden van locatie teams bijeen geweest in de abdij van Egmond voor een
discussiebijeenkomst. In deze werksessie hebben we over de middellange

i en lange termijn toekomst van ons samenwerkingsverband gediscussieerd.

| Alle parochies hadden in hun locatie teams vooraf de sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Deze informatie werd gedeeld en
gebruikt als startpunt voor de discussie. De dag begon met een eucharistie
viering in de kapel waarbij pastoor Ruben in zijn preek bad om Gods
wijsheid voor de aanwezige bestuurders. De viering werd muzikaal begeleid
door Martin van Kleef, bestuurder en organist in de Apostelkerk.

onderwerpen en verschillende gezichtspunten
werden gedeeld. Het zal duidelijk zijn dat daar
nog het nodige over zal moeten worden
gediscussieerd alvorens we over verdere
integratie en een mogelijke fusie kunnen
besluiten. Het goede nieuws is dat een begin is
gemaakt met deze intensieve discussie en dat
de aanwezigen concluderen dat intensievere
samenwerking absoluut noodzakelijk is.

Een aantal zaken zoals catechese, jeugd en
jongerenwerk worden al succesvol regionaal
opgepakt. Overige meer practische
onderwerpen die zijn besproken liggen
bijvoorbeeld op gebieden van integreren van
koren, beheer van begraafplaatsen,
secretariaatswerk, financiéle administratie
enzovoort. Hetis nunog te vroeg om concrete
besluiten over een fusie te nemen, maar hetis
absoluut de weg vooruit. Wordt vervolgd!

Wim van der Meer, secretaris regiobestuur
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Bedevaart naar Rome - Heilig jaar 2025

Van 26 t/m 30 april 2025 reisde ik met een
grote groep parochianen, voornamelijk uit
het bisdom Haarlem-Amsterdam, naar
Rome in het kader van het Heilige Jaar.
Oorspronkelijk was het doel van deze
bedevaart, georganiseerd door OLV Ter
Nood in Heiloo, het bijwonen van de
heiligverklaring van Carlo Acutis op de
zondag van de barmhartigheid. Door het
overlijden van paus Franciscus werd deze
plechtigheid echter uitgesteld en moest
het programma enigszins worden
aangepast.

Een deel van de groep met Mgr. Hendriks en
rector Jacques Quadvlieg

We verbleven in een hotel vlak bij het Sint-Pietersplein, waar we samen naar de uitvaart van de paus
keken. De dag erna bezochten we zijn graf in de basiliek van Santa Maria Maggiore, waar we ook een
eucharistieviering konden bijwonen.

De eucharistieviering op het overvolle
Sint-Pietersplein, samen met pelgrims van
over de hele wereld, was indrukwekkend.

Zo vaak heb ik het op tv gezien, maar er zelf
tussen staan was overweldigend. De intieme
eucharistieviering bij het graf van de Heilige
Petrus in de Sint-Pieter, de volgende dag,
vormde een krachtig en ingetogen contrast.

Het graf van paus Franciscus

Een ander bijzonder moment vond ik het beklimmen van de Heilige Trappen (Scala Sancta). Volgens
de traditie zijn dit de trappen die Jezus beklom naar het paleis van Pontius Pilatus. Pelgrims
beklimmen ze op hun knieén — een teken van gebed, boetedoening en verbondenheid met het
lijden van Christus.

Deze reis heeft mijn geloof verdiept en versterkt. Ik kijk met dankbaarheid terug op deze bijzondere
en gezegende dagen in Rome - een onvergetelijke ervaring vol bezinning, ontmoeting en gebed.

Felicity Franke



Maxia Tenhemelopneming

Op 15 augustus viert de Heilige Kerk met
plechtige vreugde het feest van de
Tenhemelopneming van de Heilige Maagd
Maria, waarin zij met lichaam en ziel in de hemel
werd opgenomen. Dit feest, diep geworteld in
de christelijke traditie, herdenkt het glorierijke
moment waarop de Moeder van God door de
goddelijke wil ten volle werd verheerlijkt aan het
einde van haar aardse leven, zonder het bederf
van het graf te ondergaan. Dit verheven
mysterie werd als geloofsdogma afgekondigd
door paus Pius Xll op 1 november 1950, in de
apostolische constitutie Munificentissimus Deus,
waarin staat:

“De Onbevlekte Moeder van God, de altijd
Maagd Maria, is, na de voltooiing van haar
aardse leven, met lichaam en ziel in de hemelse
heerlijkheid opgenomen.”

De Kerk heeft dit geloofsgegeven sinds de
vroege eeuwen van het christendom bewaard
en vereerd, en erkent in Maria de eerste volledig
verloste door de verdiensten van Christus, een
zeker teken van de uiteindelijke bestemming
van allen die trouw blijven aan God.

De dag van de Tenhemelopneming wordt
liturgisch gevierd als een zondag. Dat wil
zeggen: de Kerk bekleedt deze dag met dezelfde
plechtigheid als de heiligste dagen van het

liturgisch jaar. Tijdens de Mis wordt het Gloria
gezongen, de Geloofsbelijdenis uitgesproken,
en de lezingen en gebeden zijn gekozen om de
grootheid van het mysterie te benadrukken.
Zoals de zondag “de dag van de Heer" is, zo is de
Tenhemelopneming “de dag van de Koningin’,
de glorierijke Moeder die nu al ten volle deelt in
de verrijzenis die aan alle gelovigen beloofd is.
De heilige Mis bijwonen op deze hoogfeest is
een diepe en vruchtbare geestelijke daad. Net
als op zondagen brengt deelname aan de
Eucharistie op het feest van de
Tenhemelopneming:

1. Versterking van onze eenheid met de Kerk, die
zich rond Christus verzamelt om zijn verheven
Moeder te loven.

2. Herinnering aan onze eeuwige bestemming,
die onze harten boven het vergankelijke verheft.
3. Dankzegging aan God, voor de wonderen die
Hij in Maria heeft verricht, en voor haar
voortdurende voorspraak.

4. Ontvangst van bijzondere genade. De ziel die
met devotie de Mis van de Tenhemelopneming
viert, verenigt zich met de vreugde van de
hemel, waar engelen en heiligen Maria
aanschouwen als glorierijke Koningin, naast haar
Zoon, Jezus Christus.

Het feest van de Tenhemelopneming nodigt ons
uit om onze blik naar de hemel te richten en in
Maria het voltooide teken van onze hoop te
zien. Daarom moet deze dag met dezelfde
toewijding en inkeer worden beleefd als een
zondag: een uitgelezen kans om ons geloof,
onze Mariadevotie en ons vertrouwen in Gods
beloften te vernieuwen.

“Vandaag is Maria in de hemel opgenomen: met
Christus heerst zij voor eeuwig. Verheugen wij ons

allen in de Heer.”

Kardinaal Castrillon Hoyos
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Akl Kinderen enjongeren nieuws

Bezoek communicantjes aan de
Sint Bavo Kathedraal

Op 7 mei hebben de communicantjes met hun
ouders een bezoek gebracht aan de Sint Bavo
Kathedraal. We werden daar ontvangen door
kapelaan Teun Warnaar, die u waarschijnlijk nog
wel kent omdat hij tot eind 2020 in onze regio
werkzaam was. Bij aankomst was er eerst voor
iedereen koffie, thee of sap met een heerlijke
muffin gebakken door Laserna.

De ouders gingen vervolgens met kapelaan Teun
mee voor een rondleiding door de kerk. De
kinderen werden in vier groepjes verdeeld en
gingen een speurtocht doen. Twee groepen
deden een bloemenspeurtocht en twee een
ambachtenspeurtocht.

W
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De kinderen kregen een blad met 12 foto’s en een
plattegrond van de kerk. Op de plattegrond
stonden cijfers. Welke foto hoorde bij welk cijfer?
Bij elke foto was een letter en daarmee werd een
woord (bouwmeesters) of zin gemaakt (de Bavo
bloeit). Alle groepen deden goed hun best en
vonden de oplossing.

Daarna mochten de ouders en kinderen samen
de toren beklimmen. Een hele klim, 275 treden
naar boven en natuurlijk ook weer naar beneden.
Onderweg naar boven kwamen we langs het
uurwerk en de klokken.

Kapelaan Teun luidde met zijn hand een van de
klokken, wat een lawaail

14

Vanaf het dak van de toren hadden wij een
prachtig uitzicht over Haarlem en omgeving.

Weer op de begane grond kregen de kinderen
een rozenkrans die door kapelaan Teun werd
gezegend. Hij gaf uitleg over hoe je ermee moet
bidden en we baden samen één tientje.

Tot slot gingen we naar de Mariakapel achter in
de kerk. Daar mochten de kinderen één voor één
een kaarsje aansteken. Daarbij konden ze een
naam/namen noemen voor wie zij dat kaarsje
speciaal wilden branden.

Het was een zeer geslaagd middag en de
kinderen, ouders en wij hebben genoten.

Namens de communiegroep,
Ageeth Backer



Kica Nieuws doop in 2022 TikTok- en Instagram video's maakt
over haar leven als katholieke jongere. Daar
vertelt ze vaak over wat de heilige Mis voor haar
betekent en leert ze jongeren bidden!

Het thema van de laatste KiCa-avond van dit jaar
is “Jezus en de mensenvissers”. De kinderen
zullen leren dat Jezus ons allemaal roept om
heilig te zijn. Dat lijkt heel moeilijk te bereiken,
zeker als ze eerst de verhalen van heiligen zoals
Laurentius, Willibrord, Antonius van Padua en
Maria horen (van deze heiligen zijn er beelden in
de Laurentiuskerk, waar deze KiCa-avond start).
Maar met een speurtocht over de levens van drie
jonge heiligen en een jonge meid zullen wij leren
dat wij ook naar heiligheid kunnen streven en
dat het wél haalbaar is!

De vier omgevingen in het leven van de kinderen

(thuis, school, social media/internet en kerk) ' - "’q
brengen wij in verband met deze jonge heiligen
en wij laten zien hoe zij in de kleine dingen hun
heiligheid gehaald hebben: Theresia van Lisieux
(de kleine Theresia) die een diepe liefde voor
Jezus had en bij alles wat ze deed, zelfs een
broodje smeren, zich liet leiden door deze liefde.
Carlo Acutis, die websites en filmpjes maakte om
zijn liefde voor de Eucharistie aan zijn jonge
generatiegenoten over te brengen. Domenico
Salvio, van wie ontelbare verhalen zijn van hoe
hij op school liet zien dat je heilig kunt zijn door
bijv. ruzies te voorkomen, de schuld van dingen
op je te nemen, altijd blij te zijn, je best doen,
etc; en als laatste een
niet-heilige-maar-goed-bezig-op-die-weg: de
jonge katholieke Romy Kersten die sinds haar

Na deze avond gaan we het jaar afsluiten met een
feestelijke bijeenkomst waarbij wij afscheid gaan
nemen van de kinderen die volgend jaar met het
vormselproject mee gaan doen. Wij wensen deze
kinderen veel succes in hun voorbereidingen en
voor iedereen een fijne zomervakantie!

Groetjes van Pepita, Annette en Pilar

_ Familiedag zondag 15 juni
T N7 -|- Op familiedagen zijn gezinnen welkom om een gezellige
/! ©® T middag door te brengen en samen te groeien in het geloof.
We hopen ouders te helpen het geloof een plek te geven in het
\ dagelijks leven en de kinderen een band te geven met andere

Fa m“ied Clg gelovige kinderen.

Samen groeien in het geloof Het programma start om 14 uur met de Heilige Mis met
Voor informatie en kapelaan Jaider. Na de Mis gaan we kennismaken met elkaar en
aanmeldingen stuur een mailtje ~ daarnazullen we in verschillende leeftijdsgroepen een thema
naar Pilar Casanova: uitwerken met allerlei activiteiten: deze keer gaan we het over
pilar.casanova@xs4all.nl of de Christelijke Roeping hebben. De familiedag wordt
bel/app 06-52134152 afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd.
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Kinderclub voor de 4-6 jarigen

In de maand mei hebben we onze laatste
kindermiddag van dit jaar gehad. Het thema was de
gelijkenis van De dwaze rijke boer. Het verhaal gaat
over een boer die steeds goede oogsten heeft. Zijn
schuur is te klein om alles in op te slaan, dus bouwt
hij een grotere schuur. ledere jaar bouwt hij een nog
grotere schuur om al zijn graan op te slaan. De boer is
alleen maar bezig met rijk te worden, maar dan gaat
de boer dood en hij heeft niet van zijn rijkdom
kunnen genieten.

Jezus zei dat de man dom en arm was, want toen zijn
leven voorbij was, moest hij alles achter laten. Hij
moest deze wereld verlaten met niets. Jezus wil ons
met dit verhaal leren dat we, om gelukkig te zijn, niet
steeds meer nieuwe spullen moeten verzamelen. Hij
waarschuwt ons tegen hebzucht. De rijke boer denkt
alleen aan zichzelf. In zijn leven is geen plaats voor
God en zijn naaste. Daarom, zegt Jezus, is deze man
toch arm.

Wij hebben dit jaar heel veel wijze lessen geleerd,
door de verhalen die Jezus ons verteld heeft: de
Goede Herder, de Barmhartige Samaritaan, de
Talenten...allemaal verhalen om ons over God en
Zijn Koninkrijk te leren.

Na dit leerzame jaar gaan we op woensdag 25 juni
afsluiten met spelletjes, een leuke bingo en een mooi
knutselwerkje over de Bijbel. Voor sommige kinderen
is het hun laatste kindermiddag, want volgend jaar
gaan ze met het Eerste Heilige Communie project
meedoen.

Fijne zomervakantie!

Pilar Casanova

Nieuws van de vormelingen

Op woensdag 16 april vond aan de vooravond
van Witte Donderdag in de St. Bavokathedraal
de Chrismamis plaats. Alle vormelingen van
het bisdom waren in het bijzonder
uitgenodigd om deze bijzondere Heilige Mis
met de bisschop mee te vieren. Van onze regio
waren we met een grote groep en een van
onze vormelingen (Samuel) liep zelfs als
misdienaar mee in de processie! Deze Mis
midden in de Goede Week is heel bijzonder: in
de Chrismamis vernieuwen alle priesters van
het bisdom de beloften van hun priesterschap.
Dit is omdat we op Witte Donderdag ook de
instelling van het priesterschap gedenken.
Ook worden de heilige Olién gewijd, die
worden gebruikt bij de toediening van de
Sacramenten: het heilig Chrisma (voor het
Vormsel, en ook voor de Doop en de
priesterwijding), de catechumenenolie (voor
het Doopsel) en de ziekenolie (voor de
ziekenzalving). leder jaar worden die heilige
olién in de Chrismamis vernieuwd en
meegenomen naar alle parochies van het
bisdom.

Voor de vormelingen komt dit bijzondere
moment aan het eind van een jaar van
voorbereiding: bij het schrijven van dit stukje is
het nog een paar dagen tot 11 mei, de dag
waarop onze bisschop Mgr. Hendriks aan de
vormelingen van onze regio het Vormsel zal
toedienen in de Apostelkerk in Beverwijk.
We zullen na het grote feest van het Vormsel,
het jaar nog een keer feestelijk met de
vormelingen afsluiten met een barbecue
samen met de tieners van onze parochie.
Schrijf de datum in je agenda: zondag 1 juni.
Meer informatie daarover volgt in de
appgroepen, via nieuwsbrieven en is op te
vragen via sindo@xs4all.nl. En na de zomer
zullen de vormelingen niet meer als
vormelingen, maar als tieners uitgenodigd
worden voor de tienerbijeenkomsten!

Sindo Nufez Queija, namens kapelaan Jaider
en de begeleiders van de vormsel groep
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Voo in de agenda:
fietstocht en Monumentendag
op zaterdag 13 september

Op zaterdag 13 september wordt een
fietstocht georganiseerd, waarbij onder
meer de drie rijksmonumenten in onze regio
(Agathakerk, Laurentiuskerk en Onze Lieve

BLACK GOSPEL WORKSHOP

Vrouwe Geboortekerk) kunnen worden ONDER LEIDING VAN CHESRON LEDES
Voor alle zangliefhebbers!

bezocht. We denken nog even na over de
route en het programma, maar wellicht wilt 21 JUNI 2025
u alvast de datum in uw agenda noteren. In szt s s s b it Bl i
de volgende editie van "Onderweg" geven
wij u alle details.

Het Heilig Vormsel

Zondag 11 mei was het zover. 21 tieners en jongeren uit onze regio kwamen naar de Apostelkerk voor
het H. Vormsel. Hoofdcelebrant was Mgr. Hendriks, concelebranten: kapelaan Jaider en pastoor
Mathew.

Na het kruisteken en de begroeting door onze bisschop Mgr. Hendriks verwelkomde kapelaan Jaider
ons met de mededeling dat we vier feesten vieren vandaag:

1. We hebben een nieuwe Paus.

2. Feest van de Goede Herder, en de bisschop, onze herder, is in ons midden!

3. 21 tieners en jongeren ontvangen het H. Vormsel.

4. Het is Moederdag.

En het was feest in de Apostelkerk. Dat was te zien aan de mooie versiering, aan de feestelijk geklede
vormelingen en hun familie, aan de volle kerk, maar vooral omdat de Heilige Geest duidelijk
aanwezig was. In zijn preek vergeleek de bisschop ons met een schaap. Als een schaap op zijn rug
komt te liggen, heeft hij hulp nodig, anders redt hij het niet. Zo is het ook met ons als mens, wij
hebben ook hulp nodig, van God, alleen redden wij het niet. Na de preek werd het sacrament van het
Vormsel toegediend door de bisschop. Heel indrukwekkend om mee te maken dat zoveel tieners en
jongeren bewust kiezen voor dit sacrament.

Na afloop was er gelegenheid tot feliciteren in de Grenspost, met koffie en thee met heerlijke
zelfgebakken chocoladecake. Een mooie afsluiting van een plechtige eucharistieviering bij het
toedienen van het Heilig Vormsel.



Uit het bestuux

Op ons verzoek om een naam voor het regioblad
te bedenken hebben we heel wat creatieve
ideeén mogen ontvangen. Uiteindelijk is
gekozen voor een heldere, Nederlandse naam:

Onderweg

Jezus wil vandaag met jou onderweg zijn naar je
volgende bestemming. Hij wil graag dat je Hem
leert kennen, met al de zintuigen die Hij je
gegeven heeft. En Hij wil niets liever dan ons een
nieuw hart geven en een nieuwe Geest. Zodat
we Hem steeds beter leren kennen en antwoord
kunnen geven op de vraag uit Markus 8:21:
“begrijpen jullie dan wie Ik ben?".

Oelenren

met Jezus

Als parochianen in onze regio zijn wij samen
onderweg naar een nieuwe toekomst. Een weg
vol met uitdagingen en hindernissen. Een weg
die alleen door intensivering van de
samenwerking behouden kan worden afgelegd.
Hoe gaan we om met onze kerkgebouwen? Hoe
gaan we om met elkaar? Hoe begeleidt een kerk
kinderen en jongeren naar volwassenheid? Je
wilt ze voorgaan in het geloof, midden in onze
hectische wereld waarin individualisme hoogtij
lijkt te vieren.

Onderweg mag ook slaan op de bezorgers van
ons regioblad, die met de nodige extra kilo's
papier onderweg zijn naar u, om u middels dit
blad op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen in onze regio.

Van de Romeinse dichter Vergilius, die leefde van
70 tot 19 voor Christus mocht worden

opgetekend: “Laten we zo lang mogelijk zingen
onderweg, de weg wordt er minder eentonig
door”” Wij hopen dat het regioblad ‘Onderweg’
ook u vrolijk gestemd maakt.

Terugblik op de Goede Week en Pasen

We mogen met tevredenheid terugkijken op het
verloop van de Goede Week en de warme en
blije vieringen op beide Paasdagen. Onze
voorgangers hadden inspirerende preken. Koren
lieten zich van hun beste kant zien. Kosters en
andere vrijwilligers hebben achter de schermen
de kerken ‘op hun paasbest’ opengesteld. Veel
dank aan een ieder die zich hiervoor hebben
ingezet!

Paus Leo XIV

HABEMUS
PAPAM
| .co X\

Vlak voordat deze Onderweg werd gedrukt, werd
bekend dat de kardinalen in Rome een nieuwe
paus hebben gekozen: de Amerikaan Robert
Prevost (69). Hij is de allereerste Amerikaanse
paus ooit en zal de naam Leo XIV dragen. De
nieuwe paus wordt in de pers en op social media
omschreven als 'pragmatisch en gematigd' Hij
zal op zondag 18 mei officieel worden
geinaugureerd. Paus Leo XIV is de nieuwe leider
van 1,4 miljard katholieken wereldwijd.

Laten wij bidden voor onze nieuwe paus Leo XIV
en hopen dat hij met zijn verkiezing inderdaad
'licht mag brengen in de donkere nachten van
deze wereld'!

Bert Jan Rozestraten
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VIERINGEN

Datum

Za 24 mei

Z0 25 mei

Wo 28 mei
Do 29 mei

Za 31 mei

Zo 1 juni

Let op: wijzigingen voorbehouden.

Locatie

Apostel

Maria

OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Odulphus
Agatha

Laurentius

Maria

OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Odulphus

Laurentius

Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel

Agatha
Maria

Tijd

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
10.00
11.00

11.00

19.00
09.15
09.15
10.00
10.00

11.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00

11.00
11.00

Viering Voorganger(s) Koor

Zesde zondag van Pasen

Eucharistie Nog niet bekend Samenzang
Eucharistie Kapelaan Jaider Samenzang
Eucharistie Pastoor Ruben Sound of Life
Woord en com. Jeroen Vergouw Cantare
Eucharistie Father Mathew Herenkoor
Gemeenschapsviering Parochianen Odulphuskoor
Eucharistie/ Kapelaan Jaider Samenzang
Eerste H.Communie

Eucharistie Pastoor Ruben Samenzang

Hemelvaartsdag

Eucharistie Pastoor Ruben Mariakoor
Eucharistie Vicaris Bruggink Samenzang
Eucharistie Pastoor Ruben Annie en Ria
Eucharistie Father Mathew Herenkoor
Oec. Tentviering N. Smit, Pv.Rijn Themakoor,
J.P.van As Odulphuskoor,
kapel Leger des Heils
Eucharistie Kapelaan Jaider Laurentiuskoor

Zevende zondag van Pasen

Eucharistie Pastor Stomph Samenzang
Eucharistie Pastoor Ruben Samenzang
Eucharistie Kapelaan Jaider Samenzang
Woord en Com. Jeroen Vergouw Laus Deo
Eucharistie Pastoor Ruben Gemengd koor
Eucharistie/ Kapelaan Jaider Dameskoor
Eerste H.Communie

Eucharistie Father Mathew Cantor
Eucharistie Pastoor Ruben Samenzang

Voor actuele informatie svp het online rooster checken op de diverse websites



Datum

za7 juni

zo 8 juni

ma 9 juni

do 12 juni

za 14 juni

zo. 15 juni

Locatie

Apostel
Maria

OLV Geboorte

Pancratius
Apostel
Odulphus

Agatha
Laurentius

OLV Geboorte
Pancratius
Apostel

Maria

Pancratius

Agatha

Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

Tijd

19.00
19.00

09.15

09.15
10.00
10.00

11.00
11.00

09.15
09.15
10.00
11.00

10.00

10.30

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

VIERINGEN

Viering

Pinksteren
Eucharistie
Eucharistie

Eerste Pinksterdag
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Oec. viering

Eucharistie
Eucharistie

Tweede Pinksterdag

Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie

Woord en com.
(ouderendag)

H. Drie-eenheid
Eucharistie
(ouderen en
ziekendag)
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie

Voorganger(s)

Pastoor Stomph
Kapelaan Jaider

Pastoor Ruben/
Diaken Marcel
Kapelaan Jaider
Father Mathew
Diaken N. Smit/
M. Myburgh
Rector De Wit
Vicaris Bruggink

Kapelaan Jaider
Diaken Marcel
Pastoor Stomph
Pastoor Ruben

Diaken Marcel/
Seminarist Francis

Pastoor Ruben/
Diaken N.Smit/
Ron Hopman
Pastoor Stomph
Kapelaan Jaider
Nog niet bekend
Pater C. Berkhout
Pastoor Ruben
Father Mathew
Diaken N. Smit
Kapelaan Jaider

Koor

Samenzang
Mariakoor

De Cantorij

Gemengd koor
Herenkoor
Odulphuskoor

Agathakoor
JKH

in de kapel
Annie en Ria
Dameskoor
Samenzang

Annie en Ria

Div. koorleden

Samenzang
Laurentiuskoor
Themakoor
Laus Deo
Herenkoor
Herenkoor
Staccato
Samenzang
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VIERINGEN

Datum Locatie

za 21juni Apostel
Maria

z0 22 juni OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Odulphus
Agatha
Laurentius

za 28juni Apostel
Laurentius

zo 29 juni OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

za5juli  Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Laurentius

zo 6 juli

zal12juli  Apostel

Laurentius

2013 juli  Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

Let op: wijzigingen voorbehouden.

Tijd

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00

11.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
09.15
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

Viering

Sacramentsdag

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Voorganger(s)

Pastoor Stomph
Kapelaan Jaider
Vicaris Bruggink
Pastoor Ruben
Father Mathew

Gemeenschapsviering Parochiaan

Eucharistie
Eucharistie

HH. Petrus en Paulus

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.

Eucharistie

Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider

Pastoor Stomph
Pastoor Ruben
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
Diaken N. Smit

Kapelaan Jaider

14e zondag door het jaar

Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

onbekend
Diaken Marcel
Kapelaan Jaider
Diaken Marcel
Pastoor Ruben
Father Mathew
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben

15e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

onbekend
Kapelaan Jaider
Diaken Marcel
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
Pastoor Ruben
Rector De Wit

Voor actuele informatie svp het online rooster checken op de diverse websites
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Koor

Samenzang
Samenzang
Laus Deo
Cantare
Dameskoor
Odulphuskoor
Agathakoor
Intermezzo/
Heemsklokjes

Samenzang
Samenzang
Sound of Life
Inzinggroep
Dames/Heren
Familieviering
en tuinfeest
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Gemengd koor
Dameskoor
Cantor

JKH

Samenzang
Laurentiuskoor
Samenzang

De Cantorij
Annie en Ria
Herenkoor
Agathakoor
Samenzang



Datum

za 19 juli

2o 20 juli

za 26 juli

zo 27 juli

za 2 aug

zo 3 aug

za 9 aug

zo 10 aug

Locatie

Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Apostel
Laurentius
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Odulphus

Agatha
Maria

Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Tijd

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
10.00

11.00
11.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
09.15
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

VIERINGEN

Viering

Voorganger(s)

16e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

onbekend
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Diaken Marcel
Father Mathew
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben

17e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie
Oecumenisch/
Vakantieviering
Eucharistie
Woord en com.

Pastoor Stomph
Kapelaan Jaider
Diaken Marcel
Pastoor Ruben
Pastoor Stomph
M. Lindeman/

J. de Wildt
Pastoor Ruben
Diaken Marcel

18e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

onbekend
Kapelaan Jaider
Diaken Marcel
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Father Mathew
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben

Koor

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Laus Deo
Samenzang
Dameskoor
Ria en Annie
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Koor of Samenz.
Annie en Ria
Herenkoor
Samenzang

Cantor
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Laus Deo
Samenzang
Dameskoor
Annie en Ria
Samenzang

19e zondag door het jaar (Feest H. Laurentius)

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

onbekend
Kapelaan Jaider
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Rector De Wit
Father Mathew
Vicaris Bruggink
Rector De Wit

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Annie en Ria
Herenkoor
Cantor
Laurentiuskoor
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VIERINGEN

Datum

Vr 15 aug

Za 16 aug

Zo 17 aug

Za 23 aug

Zo 24 aug

Za30aug

Zo 31 aug

Let op: wijzigingen voorbehouden.
Voor actuele informatie svp het online rooster checken op de diverse websites

Locatie

Apostel
Maria

Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Laurentius

Apostel
Laurentius
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Dorspskerk
(Wijk aan Zee)
Agatha

Maria

Apostel

Maria

OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Tijd

19.00
19.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00

11.00

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
10.00

11.00
11.00

11.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

Viering

Voorganger(s)

Maria ten Hemelopneming

Eucharistie
Eucharistie

Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider

20e zondag door het jaar

Eucharistie
Woord-en Com.
Eucharistie
Eucharistie
Woord-en Com.
Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie

Onbekend
Diaken Marcel
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Diaken Marcel
Father Mathew
Pater Putman/
Diaken N. Smit
Kapelaan Jaider

21e zondag door het jaar

Eucharistie
Woord-en Com.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Oecumenisch/
vakantieviering
Eucharistie
Eucharistie

Onbekend
Diaken Marcel
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
M. Lindeman/

J. de Wildt
Kapelaan Jaider
Vicaris Bruggink

22e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Woord-en Com.
Eucharistie
Eucharistie
Woord-en Com.
Eucharistie

Onbekend
Kapelaan Jaider
Diaken Marcel
Pastoor Ruben
Father Mathew
Diaken Marcel
Pastoor Ruben

Koor

Herenkoor
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Dameskoor
Agathakoor

Laurentiuskoor

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Annie en Ria
Herenkoor

Samenzang

Samenzang
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Inzinggroep
Dameskoor
Annie en Ria
Laurentiuskoor



OVERIGE VIERINGEN

Kerk

Agatha

Apostel

Laurentius

Maria

OLV Geboorte

Pancratius

St. Jozef
(De Meerpaal)

ledere woensdag om 12.00 uur, Rozenkransgebed
ledere woensdag om 12.30 uur
ledere zondag om 16.00 uur Poolse viering

ledere maandag om 09.00 uur, Rozenkransgebed met overweging
ledere dinsdag om 09.00 uur

ledere woensdag om 19.00 uur, Rozenkransgebed met overweging
ledere donderdag van 08.00 uur tot 19.00 uur Eucharistische
aanbidding met aansluitend H. Mis.

ledere vrijdag om 19.00 uur

ledere zaterdagavond en zondagmorgen voér aanvang van de
vieringen Rozenkransgebed

Elke 1e en 3e zondag van de maand is er kindernevendienst voor
kinderen van de basisschool

Biechtgelegenheid na elke Eucharistieviering

ledere maandag om 17.00 uur

ledere woensdag om 18.40 uur, Rozenkransgebed
ledere woensdag om 19.00 uur

ledere donderdag om 09.00 uur

ledere vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur Eucharistische
aanbidding

ledere woensdag om 19.00 uur

ledere dinsdag en donderdag om 09.00 uur
ledere 1e vrijdag van de maand om 09.00 uur

ledere werkdag om 09.00 uur
ledere maandag vespers om 19.30 uur
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De Goede Herder Castricum

Dorpsstraat 113

1901 EK Castricum

Tel. 0251-652479
pancratius@degoedeherdercastricum.nl
degoedeherdercastricum.n

Locatieteam:
Pastoor Ruben Torres
Wim van der Meer
Gerard Veldt
Mariétte Mantel
Yvonne Brakenhoff
Marja van den Brink
Wendy van der Meer

Voor uw kerkbalans-parochiebijdragen en
misintenties: NL18INGB0000206597

t.n.v. RK. Parochie De Goede Herder
Castricum

Gemengd Koor Pancratiuskerk
Het koor bestaat binnenkort 60 jaar!

Ter gelegenheid hiervan is het koor een
nieuwe mis aan het instuderen:

de Missa Festiva van Lorenz Maierhofer.
Lorenz Maierhofer is een hedendaagse
componist die geboren is in 1956 in
Oostenrijk, en veel koormuziek op zijn naam
heeft staan, waaronder de Missa Festiva.

De naam zegt het al: een Feest Mis.

In mei bestaat het Gemengd Koor 60 jaar, dat
gaat natuurlijk gevierd worden! Tijdens de
Pinksterviering op 8 juni zal het koor deze mis
voor het eerst zingen. Wij hopen dat er vele
kerkgangers zullen zijn om dit samen met ons
te vieren. De vaste organist van het koor
Ronald Schollaart begeleidt het koor op
voortreffelijke wijze.

Dit alles onder leiding van dirigent Joost
Doodeman, al bijna 35 jaar dirigent van het
Gemengd Koor en die door zijn enthousiasme
de koorleden zo weet te inspireren dat zij
tijdens vieringen, en zeker tijdens een
speciale viering het beste van zichzelf geven.

N MISSA
L FESTIVA

r-_m—m-s—-m
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De Goede Herder Castricum

Het Kerkhof en de leerlingen van Vonk

Bijen, vlinders en andere insecten zijn onderweg naar
het kerkhof. In de tweede week van april hebben
leerlingen van Vonk “groen” nog zeven grafvakken,
verspreid over het kerkhof, beplant met bij- en
vlindervriendelijke planten. Ze hebben in 2024 al drie
vakken met lavendel beplant.

De docent heeft de leerlingen uitgelegd wat de
bedoeling was. Het te beplanten vak mocht niet groter
zijn dan de bestaande monumenten, namelijk 190 cm
%80 cm en moest in het midden tussen de andere graven
inliggen.

Er werd druk gemeten en met een winkelhaak werd de
haakse hoek bepaald. De grond werd verbeterd met
zakken potgrond die door de aarde werden gespit. De
tweede zak potgrond werd daar overheen aangebracht
en toen kwamen de planten erin. Deze moesten ook
geordend neergezet worden. Ik hoop dat alle leerlingen
een goede beoordeling hebben gehad. Naast Lavendel is
er Salvia, Verbena en Kattenkruid geplant. We hopen dat
er veel insecten op afkomen en we de biodiversiteit op
de begraafplaats dichterbij hebben gebracht.

We zijn blij met de leerlingen van Vonk.
Hartelijk dank voor jullie inzet!

Paasattentie 80+

In de week voor Pasen zijn 27 vrijwilligers bij vele oudere parochianen langsgegaan. Zij
brachten hen, namens de Diaconie, een mooie kaart met een paaswens en een gezegend
palmtakje, samen met een fleurig plantje. Deze extra aandacht werd met veel enthousiasme
ontvangen. Een vriendelijk woord en een glimlach doet wonderen. Veel dank aan al onze
vrijwilligers, zonder jullie was dit niet gelukt.

Werkgroep Diaconie

AANMELDING VOOR DE DOOP
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met pastoor Ruben,
tel. 06-4608 2758 of email: pastoortorres@gmail.com
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De Goede Herder Castricum

UIT HET LOCATIETEAM - Overpeinzingen in
aanloop naar het zomerreces

Deze tweede editie van ons nieuwe regioblad
ontvangt u kort voor de viering van het
hoogfeest van Pinksteren en het is meteen
het zomernummer van ons regioblad. Het is
fijn dat we veel positieve terugkoppeling
hebben gekregen op het nieuwe
parochieblad. Het is een belangrijke stap naar
een toekomst waarin we meer als parochies
gaan samenwerken, informatie gaan delen en
taken samen zullen oppakken. Binnen het
regiobestuur hebben we begin april tijdens
een workshop geprobeerd een beeld te
schetsen van de uitdagingen die ons de
komende jaren staan te wachten en van de
stappen die we kunnen en moeten nemen om
de regie over onze gezamenlijke toekomst zelf
in handen te houden. Een moeilijke, maar
belangrijke discussie die enerzijds
samenhangt met de vitaliteit van de
parochies, maar die ook gaat over het beeld
van “de kerk van de toekomst”. Er zijn nog vele
vragen niet beantwoord en het is duidelijk dat
in de komende jaren nog keuzes moeten
worden gemaakt over in stand houden van
kerkgebouwen. Vanuit onze parochie hebben
we ingebracht dat wij in de toekomst vast
willen houden aan een toegankelijke en
uitnodigende kerk waarin diversiteit
gekoesterd wordt.

Tegelijkertijd zijn we vanuit het locatiebestuur
dankbaar voor datgene dat we met onze nog
altijd behoorlijke vrijwilligersgroepen voor de
lokale geloofsgemeenschap samen kunnen
doen om de kerk in ons dorp vorm te geven
en de vieringen door te laten gaan. Er gebeurt
veel voor en achter de schermen en dat wordt
zeer gewaardeerd.

Een van de vele voorbeelden hiervan is het
60-jarig jubileum dat ons gemengd koor met
een feestelijke eucharistieviering mag vieren
op eerste Pinksterdag. Daarnaast is het fijn om
te constateren dat de vrijwilligersgroep die
het tuinonderhoud van het kerkhof verzorgt
gestaag groeit. We zien veel gedrevenheid en
enthousiasme dat veel respect en
dankbaarheid verdient. Hiervoor zijn we al
deze “stille krachten” dankbaar. Maar de
eerlijkheid gebiedt ons te erkennen dat we als
gemeenschap vergrijzen. Vrijwel alle
vrijwilligersgroepen kunnen versterking
gebruiken, dus als u tijd en zin hebt, laat het
ons vooral weten.

We wensen iedereen een mooie en gezegende
Pinksterviering en aansluitend een fijne
vakantietijd waarin iedereen hopelijk de
batterij weer kan opladen.

Wim van der Meer (gedelegeerd voorzitter)




De Goede Herder Castricum

Vastenmaaltijd

Op 4 april organiseerde de MOV de jaarlijkse
vastenmaaltijd. Om half zes kwamen de
eerste gasten. Er schoven deze avond 27
mensen aan tafel, waaronder ook Kaleab.
Het was een gezellige avond. ledereen
genoot van de stamppotten en de pudding.
De maaltijd werd afgesloten met een kopje
koffie. De opbrengst van de vastenmaaltijd
was € 447 ,-. Dit bedrag is bestemd voor ons
project in Addis Abeba. Heel veel dank
namens de kinderen en hun ouders.

De Stichting MOV

Parochiéle Ouderendag - donderdag 12
juni 2025

De voorbereidingen voor de jaarlijkse
Ouderendag zijn alweer in volle gang. Dit jaar
staat deze dag gepland op donderdag 12 juni
en is voor alle parochianen van 80 jaar en
ouder.

Om 10.00 uur beginnen we met koffie /thee en
wat lekkers, daarnais er een
eucharistieviering. Deze keer is er geen
ziekenzalving en handoplegging.

Misintenties voor deze viering kunt u
kosteloos opgeven bij aanmelden.

Na de viering wordt u een lunch aangeboden
en s middags na het Maria lof zal de dag om
ca.14.30 uur eindigen. Deelname is gratis.

U kunt zich v66r 22 mei aanmelden via het
daarvoor bestemde formulier, dat u thuis
heeft ontvangen of achterin de kerk kunt
vinden en meenemen.

Het formulier graag inleveren bij het
parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113,
Castricum.

Pastoor Ruben Torres en de Werkgroep
QOuderendag

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

26 mrt. de heer Jan Bruin, 93 jaar,
De Boogaert 75
2 apr. mevrouw Rie Ketelaar, 94 jaar,
De Boogaert 51
18 apr. mevrouw Monique Verbeek,
82 jaar, Buwitsacker 21
24 apr. mevrouw Joke van Amsterdam-
Folla, 87 jaar, De Santmark 207
26 apr. de heer Jan Kuijs, 87 jaar,

De Santmark 101

Dat zij moge rusten in vrede

Collecten:
9 mrt. €464 6 apr. € 346
16 mrt. €338 13 apr. € 325
23 mrt. €405 20 apr. €1.595
30 mrt. €252 27 apr. € 335
[ _4 %, w b

I | . [ ‘1 . \ i

\\f q! \J/ / w’ ‘f/ ‘ / \, !
| |

Het Taizé-avondgebed
wordt iedere week
gehouden op maan-
& dagavond van 19.00 tot

PUK Castricum 19:45uurin de Dorpskerk
We komen in stilte binnen en zitten bij de
brandende Paaskaars. Er zijn mensen die
wekelijks komen, mensen die op voor hen
speciale momenten komen, maar ook gewoon
nieuwsgierigen. Jong en oud, iedereen is
welkom.

Zomerfilms 2025

Natuurlijk zijn we druk met het programma
van de zomerfilms in het Parochiehuis op
woensdagavonden eind juli en augustus.

Als we meer informatie hebben, zullen we dit
plaatsen op de website www.rvkcastricum.nl
en u kunt het lezen op de poster op het
informatiebord en in de plaatselijke kranten.
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Locatieteam H. Laurentius-H.Maria
Pastoor Ruben Torres (voorzitter)

Bert Jan Rozestraten (gedelegeerd voorzitter)
Hans Duin (penningmeester)

Rita Dufrenne (lid)

Laurentiuskerk
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1

1964 TA Heemsker

Tel. 0251-232788

Parochiecentrum Laurentius
A. Verherentstraat 4

1961 GD Heemskerk

Tel. 0251-232220

Parochiesecretariaat

Parochiecoérdinator: Lidy Bosch

Het parochiecentrum is gevestigd in het
Parochiecentrum Laurentius.. Voor openingstijden
tijdens de vakantiemaanden: zie pag. 31.

Openingstijden Laurentiuskerkhof
Dagelijks, van 9.00 tot 17.00 uur

Digitale informatie
www.laurentius-maria.nl

E-mail: Laurentius-Maria@hetnet.nl
Abonnement digitale nieuwsbrief via onder-
staande QR-code

:p,. "':!z;*‘”'
s..."#i." #

Intenties

De door u opgegeven intenties worden afge-
lezen in de kerk waar op die datum een vie
ring wordt gehouden.

Mocht u een andere datum willen, neem dan
contact op met het Parochiesecretariaat.

Kopij voor pagina’s H.Laurentius-H.Maria
SVp sturen naar:
bertjanrozestraten@ziggo.nl

Bankgegevens

Kerkbijdrage Laurentius:

NL65 INGB 0000 114474

Kerkbijdrage Maria: NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken:

NL34 RABO 0363 461450



Bezoek van College B&W Heemskerk

Op dinsdag 8 april kwam het voltallige College
van Burgemeester en Wethouders op
werkbezoek. Na een korte introductie en
presentatie werden zowel de Laurentiuskerk als
de Mariakerk bezocht. Hoofdkoster Paul Bleeker
leidde het gezelschap in beide kerken rond en
gaf een uitleg bij de bijzondere kenmerken van
beide kerkgebouwen. Uiteraard werd ook
stilgestaan bij de plannen rond de
herbestemming van de Mariakerk en gaf een
architect van Fakton Development, die het
parochiebestuur adviseert, een toelichting op de
diverse scenario’s. Op verzoek van de
erfgoedcommissie gaat een onafhankelijk
restauratiearchitect ook nog naar de
mogelijkheden van dit gemeentelijke
monument kijken. Zo ontstaat een compleet
beeld en gaan we in samenwerking met het
bisdom Haarlem-Amsterdam en de gemeente
Heemskerk een gezamenlijk conceptplan
uitwerken dat we te zijner tijd ook aan onze
parochianen zullen voorleggen en in de markt
willen zetten. Herbestemmingsprocessen vragen
veel voorbereiding en onderlinge afstemming.
Daarbij moeten zowel het algemeen belang als
de monumentale waarden zorgvuldig tegen
elkaar worden afgewogen. We houden u op de
hoogte van de voortgang van dit intensieve
proces.

PCl

De PCI (Parochiéle Caritas Instelling) heeft als hoofdtaak een helpende hand
te bieden aan mensen die in financiéle nood verkeren. Een & ?/

aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het Parochiesecretariaat.

78
caritas

Mocht u het werk van PCl willen steunen, dan zien wij graag uw bijdrage
tegemoet op rekeningnr. 564439045 t.n.v. PCl Heemskerk of in de PCl-busjes
achterin beide kerken.
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Terugblik op de Goede Week en Pasen
We mogen terugzien op mooie en
goedbezochte vieringen in de Goede Week en
het Paastridutim. Met dank aan de inspanningen
van kosters, koren, akolieten, misdienaars en
overige vrijwilligers. Indrukwekkend was het
aantal jongeren dat de Paaswake op zaterdag 19
april in de Mariakerk bezocht. Kapelaan Jaider
vroeg allen jongeren aan het einde van de
viering om op het priesterkoor te komen en dat
was een indrukwekkend aantal (zie foto).

Samen op zoek naar God, zowel in de grote als
de kleine dingen van het leven. Hoe mooi is dat!

Onderhoud parochiecentrum Laurentius
De onderhoudsklus aan het dak van het
parochiecentrum vordert gestaag. Al het
geconstateerde houtrot en de gescheurde
draadglas ruiten worden vervangen. De goten
worden volledig gereinigd om te kunnen zien
welke soldeernaden zijn gescheurd. Gelukkig
hebben de schilders mooi weer. Ook zullen de
entreedeuren van de Laurentiuskerk worden
meegenomen en zal het ijzerwerk van de
klokkenstoelen worden behandeld. Hopelijk
kunnen de werkzaamheden eind mei worden
afgerond.

Nieuws van het Laurentius Kerkhof
Begin april zijn er grafmonumenten verwijderd van opgegeven graven. Deze vrijgekomen
graven kunnen dus weer gebruikt worden. Ook in de urnenmuur is ruimte voor urnbijzettingen.

Op de vrijgekomen graven is beplanting aangebracht ter verfraaiing van het kerkhof. Maar ook
bewatering van de jonge aanplant vergt de nodige aandacht. Werkzaamheden die we als
vrijwilligers vanzelfsprekend doen. Net als andere klusjes, zoals het netjes houden van het hele
kerkhof. Ook is er tijd voor koffie en een gezellig praatje met elkaar.

Elke maandagochtend komen we met 8 a 10 vrouwen en mannen bij elkaar. Als er mensen zijn,
die ook wel willen helpen, dan zijn ze van harte welkom. Ook op andere dagen kan dat.

Zoals in het vorige regioblad al vermeldst, is er een overdracht van het Kerkhof Beheer gaande.
Dit gaat rustig aan verder.

Laurentius Kerkhof Beheer



Uit het doopboek

12 apr. Emma Sturkenboom
12 apr. Elise Stokman

26 apr. Evia Nguyen Dinh

11 mei Roos Beentjes

Opbrengst Collectes
29/3 t/m 30/3: € 163,60
5/4 t/m 6/4: € 483,00
12/4t/m 13/4: € 708,25
17/4t/m 21/4: € 1.926,52
26/4t/m 27/4: € 324,15
3/5t/m 4/5: € 413,90

Stand kerkbijdrage t/m apr. 2025: € 44.142,50
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Uit het rouwboek

21 mrt Maria Johanna Willems-Lammerse, 95 jaar
Maerten van Heemskerckstraat 79,
1965 GA Heemskerk

29 mrt Wilhemus Petrus Maria Rooze, 72 jaar
Westerheem 90A, 1962 EL Heemskerk

3 apr. Elisabeth Maria Duineveld-Rodenburg,
93 jaar, Maerelaan 71, 1962 KB Heemskerk

23 apr. Joseph Balthasar Schuchart, 93 jaar
Drechtstraat 75, 1946 AZ Beverwijk

28 apr. Mathilda Afra Beentjes-De Groot, 92 jaar
Hospice Heemskerk

5mei Elisabeth Maria Schaaper, 92 jar
Peperstraat 17A-3, 1941 GA Beverwijk

Opening parochiesecretariaat in de
vakantiemaanden

In de maanden juni, juli en augustus is het
parochiesecretariaat alleen geopend op dinsdag-
en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Gemaakte afspraken in deze periode vinden
gewoon doorgang.

Vanaf dinsdag 2 september is het secretariaat weer
gewoon geopend van 09.30 uur tot 12.30 uur.

Lourdeswerk Heemskerk

Eerst wil ik weer iedereen bedanken die in het
weekend van 3 en 4 mei plantjes gekocht heeft in
de Maria- of Laurentiuskerk. Het was een

prachtig gezicht en we zijn heel blij met de grote
opkomst, ook het weer was perfect en wij hopen
dat u de hele zomer plezier ervan zult hebben.
Ook bedanken we Sap voor de fijne
samenwerking en de korting die we van hen
krijgen.

De opbrengst voor Lourdeswerk Heemskerk is
€ 995,00, waarvoor onze hartelijk dank.

Wij gaan dit jaar van 22 t/m 27 september naar
Lourdes er zijn nog en paar plaatsen vrij, u kunt
ons bellen.

Bets Portegies tel. 235573 of Joke Hoogeland tel.
243970.

Groeten Joke Hoogeland
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Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Langebuurt 37 1911 AS Uitgeest Uitnodiging! Ouderendag op zaterdag 28 Juni
0251-312331

Email: rkparochieuitgeest@ziggo.nl Op zaterdag 28 juni houdt onze parochie weer
Website: www.rkparochie-uitgeest.nl een Ouderendag voor de ouderen uit de parochie

en overige betrokken ouderen. Voor de gasten en
vrijwilligers een hele gezellige dag! Om 10.00 uur
staat de koffie klaar in de Klop, gevolgd door de
H. Eucharistieviering met Handoplegging in de
kerk. Na de viering gaan we weer naar de Klop
waar we gezellig lunchen met elkaar. De dag
wordt ca. 13.30 uur afgesloten. U kunt zich
aanmelden via de formulieren welke achter in de
kerk liggen. Ook kunt u een briefje met uw
gegevens in de bus doen bij de pastorie, bellen
met de pastorie: 0251-312331 of mailen
rkparochieuitgeest@ziggo.nl. Heeft u echt geen
vervoer, kunt u worden opgehaald. Ock
vrijwilligers worden van harte uitgenodigd zich in
te schrijven om een handje mee te helpen op
deze gezellige dag! Wilt u zich voér 14 juni
inschrijven? U bent van harte welkom!

Locatieteam

Pastoor Ruben Torres, voorzitter

Wim Brugman, gedelegeerd voorzitter
Wilma Groot, secretaris Agenda OLVG 2025
Bernadette Evenwel, lid

Jaap Schalk, bouwkundig-adviseur
Het secretariaat is bereikbaar op:
maan-, dins-, woens- en vrijdag

Zondag 2 November
Allerzielenviering
Zaterdag 6 dec. en Zondag 7 Dec.

van 09.00 tot 12.00 uur. Kerstmarkt in De Klop
Bankgegevens: Zaterdag 13 December

ING-bank NL37 INGB 0000 2910 33

Kerst-Inn in De Klop
Rabobank NL85 RABO 0152 1005 39



Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Nieuwe fruitboompjes

In overleg met Nico Brantjes zijn er op

11 maart 4 fruitboompjes geplaatst in de
pastorietuin. Te zien aan de nieuwe verse
rondjes rondom de nieuwe fruitbomen.
Deze zijn geschonken door Blijer
Uitgeest.

Blijer Uitgeest heel hartelijk bedankt en
hopelijk komen er in nabije toekomst
peren of appels aan!

NL Doet 2025

14 maart 2025 waren er 2 leerlingen van
de Binnenmeer in het kader van NL Doet
koper aan het poetsen in de kerk. De
jongens deden erg hun best. Na afloop
mochten ze met de koster mee de
klokkentoren in.

Jongens bedankt voor julie werk!

Vier jubilarissen bij Laus Deo
Donderdagavond, 6 maart, werden tijdens de
jaarvergadering vier jubilarissen gehuldigd
omdat zij in totaal 145 jaren dienstbaar waren
aan het kerkkoor Laus Deo:

Nel van Duin rechtsvoor 55 jaar, Ton Brakenhoff
rechtsachter 40 jaar, José Krom linksvoor en
Aad Wijte linksachter, beiden 25 jaar.

Laus Deo, het kerkkoor met een lange
geschiedenis zingt naast traditionele ook
moderne liederen. De samenstelling van dit
koor is een mix van jongeren en ouderen.




Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest
Uit de gemeenschap

ondag 15 juni 2025 gaat Pater Cornelius
Berkhout voor tijdens de Eucharistieviering i
de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in
verband met zijn 25 jarig Priesterschap.

Gedoopt

21-3-2025

Gerben Jacob Tijmes

23-3-2025

Julian Marijn Cornelis Renken,

zoon van C. Renken en M. Langemeijer

Onze overledenen

2-3-2025 Rika Dekker-Bloedjes 87 jaar
4-3-2025 Ada Hellenaar-Bense 91 jaar
10-4-2025 Wim beentjes 83 jaar
11-4-2025 Gezina Maria Knoek-Rijs 90 jaar
11-4-2025 Wim de Rijk 83 jaar
11-4-2025 Gre van Son-Ruiter 92 jaar
12-4-2025 Gerben Tijmes 78 jaar
13-4-2025 Harry Lamers 73 jaar
18-4-2025 Jo Haaker-van Leeuwen 90 jaar
19-4-2025 Miep van Eerden-Osendarp 92 jaar
24-4-2025 Herman Houben 88 jaar
29-4-2025 Tom Manshande 38 jaar
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Ada Hellenaar-Bense

Op 4 maart 2025 overleed te Beverwijk in
woonzorgcentrum El Santa mevrouw Ada
Hellenaar-Bense. Tot augustus 2024 was zij
vanaf het begin van haar huwelijk
inwoonster van Uitgeest. In het verleden is zij
vrijwilligster geweest bij het jeugdkoor van
de parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte. Zij
begeleidde op de piano dit koor ongeveer 20
jaar lang. Ook bij andere organisaties in
Uitgeest is zij als medewerkster actief
geweest. Ze is ruim 50 jaar getrouwd
geweest met Jan Hellenaar die in 2011
overleed. Met hem samen zorgde zij voor het
gezin van twee dochters.

Het bijzonder aan Ada is geweest dat zij tot
op het laatst digitaal actief bleef. Fysiek werd
zij de laatste periode van haar steeds minder,
mentaal en sociaal bleef zij sterk. Zij was nog

Na een periode van afnemende gezondheid

is in zijn eigen omgeving rustig ingeslapen

mijn man,onze zorgzame vader en opa.
Gerben Jacob Tijmes

Op de leeftijd van 78 jaar. Wij zijn dankbaar

voor alles wat je ons hebt gegeven,

Je oprechtheid, humor, wijsheid en liefde

zullen wij enorm gaan missen.

Je was onze rots in de branding, geen zee

was je te hoog.

Na een.mooie afscheidsviering en

uitvaartdienst is hij begraven op ons

kerkhof.

Dat hij mogen rusten in vrede.
Gre.

niet aan overlijden toe! Een snel opkomende
niet te bestrijden longontsteking werd haar
fataal ondanks goede zorg van het
ziekenhuis. Zij is ruim 91 jaar geworden.

De uitvaart vond plaats in de vorm van een
avonddienst op maandag 10 maart. In die
avonddienst waren er naast toespraken en
teksten van de dochters en van een
kleindochter ook muzikale nummers
verzorgd door het parochiekoor Laus Deo en
door twee dochters/zussen Albrink. Deze
muzikale familie Albrink is met het gezin
Hellenaar opgetrokken.

De dag na de avonddienst is Ada naar het
crematorium gebracht.

pastor Ron Hopman

In Memoriam
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Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee

Secretariaat:

Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk
0251-215094, secretariaateloy@planet. nl
www.eloyparochie.nl, faceb. Eloyparochie
Vicevoorzitter locatieteam:

dhr. Co Wittebrood

Secretaris locatieteam

dhr. Peter Tervoort

Kerklocaties:

H. Agatha, Breestraat 93, Beverwijk
www.agathakerk.nl, facebook: Agathakerk
Wo. 12.00 uur Rozenkransbidden

Wo. 12.30 uur Viering

St. Odulphus, Odulfstraat 4, Wijk aan Zee

Uit het locatieteam

Tijdens de laatste vergadering van het locatieteam
is afgesproken om op korte termijn met het
Stichtingsbestuur van “Open Kerk” te bespreken
hoe te komen tot meer bestaanszekerheid van de
Agathageloofsgemeenschap. Ook wordt de
aanschaf van stoelverwarming onderzocht om de
komende winter de stookkosten terug te kunnen
brengen en toch minder kou te ervaren in de kerk.
Besloten is om voor de St. Odulphus zowel het
budget als de onderzoeksperiode te verlengen om
bij verkoop financiéle meerwaarde te genereren.
Dit gezien de hoopgevende ontwikkelingen van
gemeentezijde.

Omzien naar elkaar

Dit was het thema van 100 jaar Agatha, maar het
blijft juist in deze onzekere tijden heel actueel:
Omzien naar elkaar, ook in onze parochie.

Bij de vieringen en tijdens de openingsuren van
onze kerken mogen we steeds meer bezoekers
verwelkomen. Laten we hen een warme ontvangst
geven met een open oor en een warm hart voor
jong en oud.

Dit geldt ook voor de komende ouderen en
ziekendag op 14 juni. Komt u ook? Het is een
gezellige ontmoetingsdag voor de gasten, maar
zeker ook voor de vrijwilligers. U bent van harte
welkom! Aanmelden kan tot 1 juni.

In de komende vakantieperiode wordt het weer wat
stiller voor de thuisblijvers, voor jong en oud. Een
belletje of een bezoekje kan zo goed doen...

Dank!!

De afgelopen periode was vanwege diverse
omstandigheden intens, voor pastores en
vrijwilligers. Vaak kon er op tijd ingesprongen
worden, maar ook moest er soms ad hoc worden
geimproviseerd.

Dank aan een ieder, we blijven onderdeel van de
Eloy-schakel en kunnen dus echt niet zonder
elkaar!



Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee

Een zee van licht

Jezus was een Jood, een vrome Jood nog wel. Nergens in de Bijbel staat dat Jezus een christen
was, of dat hij een christelijk kerkgenootschap stichtte. Dat wetend, dat beseffend, mag en
moet het ons op z'n minst bescheiden maken bij het claimen van de waarheid, van de enige
echte kerk te zijn, van het recht op Dominus Jesus, op Jezus de Heer.

Waarom zeg ik dit? Om enig besef te vragen voor de wortels van ons geloof, de roots, de
wortelstam van Jesse, die Jezus van Nazareth heeft voortgebracht. We spreken in onze cultuur
dan ook terecht van de Joods-Christelijke traditie. Want Jezus is wel het geheim van de kerk,
maar de weg loopt via het jodendom. Zoals de Wijzen uit het Oosten op weg naar de kribbe
eerst Jerusalem aandeden.

Ik zeg dit ook om aandacht te vragen voor het feit dat de zo bekende evangelieverhalen slechts
te begrijpen zijn vanuit het Oude, zo u wilt Eerste Testament. De oproep tot dienstbaarheid, de
opdrachten die verwoord staan in de evangelién, laten niets aan duidelijkheid te wensen over.
Het gaat om de 7 werken van barmhartigheid: hongerenden voeden, dorstigen laven,
vreemdelingen opnemen, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken, en (later
toegevoegd) doden begraven. De woorden van Jezus vinden we al bij Jesaja: brood delen,
zwervers opnemen in uw huis, naakten kleden, u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder
(en zuster voeq ik er aan toe). Bij monde van Zijn profeet Jesaja roept God zelf op tot
dienstbaarheid en Jezus doet hetzelfde. Oproepen tot dienstbaarheid, lange tijd caritas
genoemd, diaconie noemen we het nu. Jesaja zegt het al: dan, als u die werken van
barmhartigheid doet, dan breekt uw licht als de dageraad door. Het is licht schenken aan hen
die in duisternis verkeren, het is het creéren van een lichtpuntje in het leven van onze
medemens in nood. En als we dat met z'n allen doen, zijn al die lichtpuntjes tezamen een zee
van licht...

diaken Nico Smit

De handwerkgroep

Koningsdag 2025 is weer achter de rug en net als vorig jaar hebben we weer meegedaan, maar
nu alleen met een kraampje op de Breestraat. Twee enthousiaste dames van ons clubje hadden
alle waar uitgestald. Wat al direct opviel, waren de gedraaide koningsdagversieringen. Ook de

overige handgemaakte spullen vielen op tussen de koopwaar. Uniek, en alleen bij ons te vinden.

En natuurlijk voor het goede doel: de kinderen in Ethiopié. Met de opbrengst van de verkoop
kunnen we weer 100 kinderen van 2 maaltijden op een dag voorzien, daar doen we het voor!

Berichten uit onze parochiegemeenschap

Voordat we overgingen naar het regioblad hebben we met de vaste kopij-aanleveraars en lezers
gebrainstormd. Er werd voorgesteld de berichten van de overledenen voortaan summier op te
nemen. Echter, er blijkt toch behoefte te bestaan aan wat uitgebreidere stukjes. Wat nu te doen?
We zijn in onze ruimte beperkt en er is altijd veel kopij. Na overleg hebben we besloten om, als
het een keer niet anders kan qua ruimte, een extra bijlage te maken met alle berichten uit onze
gemeenschap van de afgelopen periode. Zo willen we, met elkaar, onze geliefde overledenen,
dopelingen, communicantjes, vormelingen, en onze bruidsparen aandacht blijven geven in onze
gemeenschap: in het parochieblad, zo nodig in een aparte bijlage en op de website.
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Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee

LEKENPRAAT - EEN GOEDE BUUR....

Kerken hebben het tegenwoordig niet eenvoudig, maar van de pagina’s van ons nieuwe
regioblad spat je de energie tegemoet. Kijk alleen al eens naar het rooster met alle vieringen.
Daar komt heel wat voor kijken en daar zijn heel wat mensen mee bezig. Een zucht van
verlichting als het rooster weer rond is.

Maar blijkt uit dat rooster ook niet dat we als katholieke kerk erg in onszelf gekeerd bezig zijn?
Als we in het voetspoor van onze betreurde paus Franciscus bezig willen zijn, past het ook
goede contacten te onderhouden met onze buren van de reformatorische kerken. In Wijk aan
Zee weten we dat samen vieren een toegevoegde waarde heeft. Sinds de jaren tachtig komen
we regelmatig bij elkaar over de vloer. We overwinnen vooroordelen (protestanten zingen te
langzaam en preken te lang) en zien onze beperkingen (wij kennen de Bijbel onvoldoende).
Oecumene als een verrijking van ons eigen geloofsleven. De komende periode biedt een
mooie kans om dat aan den lijve te ervaren. Op Hemelvaartsdag de bijzondere tentviering op
de Dorpsweide en 10 dagen later Pinksterviering in de St. Odulphus.

Kom eens langs en ervaar dat die goede buur inderdaad........

Jan de Wildt reageren? kolitrain@ziggo.nl

29 mei Hemelvaartsdag
f 10.00 uur Tentviering in Wijk aan Zee
Thema: Geloven in de toekomst I?
Een vraag, een zekerheid, of beide. Een
Oecumenische viering van Woord, Zang en
Gebed op de Dorpsweide in Wijk aan Zee.

Zoals altijd collecteren we in de viering voor kinderen. Deze keer voor ‘Het Vergeten kind’en
met name voor de ‘Heppie Welkom Tas. Een rugzakje dat kinderen als welkom krijgen als ze
met hun ouders in de opvang terecht zijn gekomen. Die is gevuld met spullen zoals een
knuffel, deken en spelletjes. We vieren en delen van de goede gaven. Daarom wordt u als
bezoeker uitgenodigd om wat lekkers mee te brengen voor bij de koffie na de viering.

Zondag 7 juni 10.00 uur: Oecumenische Pinksterviering Odulphuskerk

Het is dit jaar voor de 25e keer dat de Odulphus en de Dorpskerk samen het Pinksterfeest
vieren. De traditie begon in het jaar 2000 en er wordt om en om gevierd in een van beide
kerken. Pastor Nico Smit en dominee Miekie Myburgh gaan voor en het Odulphuskoor
verzorgt de zang.

Themavieringen

Zaterdagavond 14 juni is de laatste Themaviering van dit seizoen. De afgelopen acht
themavieringen, en ook voor deze viering, is geput uit het boek. "Woorden en verhalen die er
toe doen". De Themavieringen in het volgende seizoen staan voor een deel in het teken van
jubilea. Ook dan weer elke derde zaterdag van de maand.
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De puzzel van de H. Agatha

Tsja, dat was toch wel een dingetje, vol enthousiasme werd de puzzel
van de Agathakerk gekocht. Kado gegeven, of bedacht voor
een"loos" uurtje thuis en ook mee naar de wintersport. Echter.....het
bleek nog een pittig klusje te zijn! Dat was niet zomaar gefikst. De
blauwe lucht was de boosdoener. Hier werd veel geduld gevraagd.
Onder meer van de medewerkers van lunchroom "Anders" aan de
Breestraat waar de gasten geholpen worden door jongeren met een
beperking. Zij werkten gestaag door en de volhouder won!

Koningsdag

Een bijzondere Koningsdag 2025. In de Agatha kerk was een mooi hoekje om even stil te staan bij
het overlijden van paus Franciscus en daar was ook de tv-uitzending live te volgen. Buiten waren
jongeren actief met het verkopen van spullen op de vrijmarkt. Met alles wat verkocht is een
prachtige opbrengst van € 462,10 bestemd voor de jeugd: Een uitje, spullen om volgend jaar
weer palmpaaskruisen te versieren en dit jaar zullen er nieuwe spelletjes van gekocht worden
voor bij het jaarlijkse tuinfeest.

Heel veel dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt, op welke manier dan ook!

Het carillon van de H. Agatha U kunt verzoeknummers doorgeven!
Een uniek gebeuren. Woensdag 18 juni komt het mobiele carillon op |§
de markt, bespeeld door onze vaste beiaardier Gerda Peters.

En, u kunt verzoeknummers doorgeven! Dit kan tot 11 juni bij het
secretariaat. Daarna is het carillon van de Agatha weer op de
maandagavonden in de pastorietuin te beluisteren met wisselende
gastbeiaardiers op 23 juni met Joost van Balkom, 7 juli Ludo Geloen
(Belgié€) en 21 juli Annie Gao (VS).

Zondag 29 juni Familieviering met tuinfeest Agathakerk geope‘

Alle kinderen, en speciaal de Eerste Elke woensdag om 12.00 uur bidden we de
Communicantjes, zijn welkom! Rozenkrans, om 12.30 uur gevolgd door een

Na de viering zijn er spelletjes in de tuin en Eucharistieviering of Woord en Communiedienst.
kunnen we gezellig nog even nazitten. Wilt u/wil Daarna drinken we met elkaar koffie. De kerk is
jij iets lekkers bakken voor bij de koffie? tot 15.00 uur geopend. Ook op zaterdag bent u
Geef het svp door aan het secretariaat. En wil je van 13.00 - 15.00 uur welkom om een kaarsje op
meehelpen? Geef het dan ook door, alle te steken of even met elkaar koffie te drinken.

helpende handen zijn van harte welkom.

Wilt u de parochie steunen?

Dat kan door middel van:

Bankrek. NL96 RABO 0388.074.957 of

Bankrek. NL64 RABO 0107.303.213

of via de QR Code. De GIVT app kunt u ook bij de
collecte gebruiken, eenvoudig te downloaden.
Ook doet de parochie mee met Sponsorkliks.
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HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk

"Geloof eenvoudig dat God in jou aanwezig is"

In onze Apostelkerk is al vele jaren elke
donderdag de eucharistische aanbidding van
8.00 tot 19.00 uur.

In een artikel van www.otheo.be las ik over de
heilige Catherine de Bar- Moeder Mechtildis
van het heilig Sacrament (haar liturgische
feestdag is 6 april).

Misschien is het artikel ook voor u een
hulpmiddel tot groei; al dan niet tijdens uw
uur van aanbidding. De redactie deelt het
hier graag.

Moeder Mechtildis heeft een nieuwe
eucharistische weg aan de Kerk gegeven.
Dat is haar bijzondere betekenis voor onze
tijd. Haar levend eucharistisch geloof heeft
haar een ervaringswijsheid geschonken met
betrekking tot Jezus’ offergesteltenis in de
eucharistie. Haar geestelijk scheppende
kracht bestond er vervolgens in dat ze vanuit
die ervaring de gelovigen een mystieke en
ascetische weg mocht wijzen. Maar die weg is
moeilijk en niet bekend. Uit haar ervaring als
geestelijke leidsvrouwe constateert ze: “lk
vind veel zielen die naar God gaan; maar ik
vind er maar weinig op de diepe weg van de
dood en de ontlediging. Deze weg is niet
bekend. En toch moet men aan alles
afsterven, zodat God alleen is!".

Het is weliswaar een weg van ‘alles en niets;
maar toch begaanbaar en gemaakt voor het
leven van iedere dag: Doordat we onze
‘doodsmomenten’ laten opnemen in het
vuur van de liefde waarmee Jezus zich aan de
Vader heeft opgedragen, worden we te
midden van de dood voorzien van de
goddelijke kracht van de verrijzenis.

Zo mogen we te midden van de
moeilijkheden van het gewone bestaan
steeds opnieuw leven van Zijn eigen leven.

Nu een citaat dat heel het spirituele leven
samenvat in 5 eenvoudige zinnen:

"Tracht heel rustig u eraan te gewennen God te
zien als in u aanwezig.

Doe dat niet met gespannenheid en niet door u
daar een beeld van te vormen.

Maar geloof eenvoudig dat Hij in u
tegenwoordig is.

En houd u bezig met deze waarheid, als u door
het huis loopt, en bij alles wat zich voordoet.
Doe alle dingen met volle aandacht.
—Catherine de Bar
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Maar ..-natuurlijk verzinnen we maren -
eenvoud is lastig.

Onbereikbare eenvoud

Wat de schrijfster zo eenvoudig zegt, kan
onbereikbaar lijken. Is het wel mogelijk om zo
te leven, met het voortdurende besef van de
aanwezigheid van God in ons? Hoe doen we
dat?

God lijkt ver, abstract, afwezig. En is het wel te
rijmen met een gezin, een job, onze sport,
hobbies, Netflix in de avond?

Onbenullige eenvoud

Of het lijkt zo simplistisch en onwerkelijk dat
we eraan voorbijgaan als onbenullig. Moeten
we niet heel simpele zielen zijn om daaraan
genoeg te hebben? Daar hebben we toch
geen houvast aan. Het antwoord op onze
complexe problemen en op onze
psychologische complexen zal toch vast wel
gesofisticeerder zijn dan dat.

Spreken uit ervaring

De schrijfster kan zo eenvoudig verwoorden waar
het in de kern om gaat omdat ze spreekt uit
ervaring, veel ervaring.

Dat is op zich al verbazend. Want hoe vaak
wordt er over religieuze zaken gesproken uit
eigen ervaring? Meestal gaat het over
uiterlijkheden of over iets-van-horen-zeggen.
Hier is iemand die de binnenkant van het
christendom kan verwoorden omdat ze het
beleeft. Ze hoeft in dit citaat zelfs niets te
zeggen over Christus omdat ze spreekt vanuit
de Christuservaring.

Zo ervaart Christus God. In ons.
Beginnen met ervaren
Maar is dat niet te hoog gegrepen?

Ons besef van God is zelden zo helder en
transparant als het bij Jezus geweest zal zijn.
Het is een flakkerend bewustzijn, vaag en
wisselvallig, gemakkelijk overstemd en
vergeten, of naar het tweede plan geschoven.
Ja, nu nog wel.

Maar we kunnen ons besef van God oefenen.

Veel ervaring verwerven we, door te beginnen
met ervaren. Probeer je te gewennen, zegt het
citaat, zonder gespannenheid.

"Hou je bezig met de waarheid dat God de grond
is van je ervaring en de ervaring van je grond."

Dat kunnen we doen terwijl we door het huis
lopen en bij alles wat zich voordoet. Als we
maar met heel de diepte in onszelf bij alles
aanwezig willen zijn.

Christelijke mindfulness

Doe alle dingen met volle aandacht, klinkt een
beetje als mindfulness. Christendom en
mindfulness kijken vandaag wat argwanend
naar elkaar.

Catherine de Bar had er geen moeite mee om
beide te verzoenen. Verrassend voor een
17de-eeuwse Franse non, beter gekend onder
haar kloosternaam Moeder Mechtildis van het
heilig Sacrament.

(Met toestemming overgenomen
www.otheo.be)

NB. U bent elke donderdag van harte welkom
om even een paar minuten (of langer) in
aanwezig te zijn van het Heilig Sacrament;
Jezus zelf.
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HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk

Apostelkerk, Van Riemsdijklaan 120,
Postbus 246, ,ﬂ POSTEL
1960 AE Heemskerk _jg
Ing bank NL12INGB0655 9139 98

www.apostelkerk.nl

Contact: bestuur@apostelkerk.nl

Uit de agenda:

- Donderdag 29 mei Hemelvaart 10.00 uur Eucharistieviering
- Zondag 1 juni: 10.00 uur 1e H. Communieviering

- Zondag 8 juni, 1e Pinksterdag 10.00uur Eucharistieviering

- Maandag 9 juni, 2e Pinksterdag 10.00uur Eucharistieviering
- Zondag 29 juni Patroonsfeest 10.00uur Eucharistieviering
(Op het feest van HH. Petrus en Paulus, op 29 juni 1962, werd de
kerk ingezegend)

- 15 augustus, Maria Tenhemelopneming (zie elders in het

rooster van de vieringen)
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HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk

In herinnering Tina Smits-Morellato

Op 27 maart was de Requiemmis in de Apostelkerk

waar veel familieleden, vrienden, kennissen en parochianen
getuigen mochten zijn van de warme afscheidswoorden door
dochter Gabriélla, klein- en achterkleinkinderen.

Tina heeft in haar leven veel liefde gegeven en was een
voorbeeld voor velen. Dat werd nogmaals duidelijk in de

mooie woorden die gesproken werden maar ook weten wij dat Tina vele jaren actief was
voor de Apostelkerk; destijds nog samen met haar man. Ze bezocht trouw de
eucharistievieringen; eerst vanuit de woning aan de Aubachstraat en later vanuit
Westerheem. Pastoor Ruben heeft haar nog de laatste sacramenten toegediend voordat zij
op 23 maart 2025 aan haar laatste reis begon naar haar Hemelse Vader.

We wensen de familie veel sterkte toe.

Palmpasen 2025 werd gevierd met vele kinderen
en hun versierde palmpasen die na de
eucharistieviering thuis werden overhandigd aan
enkele van onze parochinanen.

Voor wie als gezin verdieping met
gezelligheid zoekt:
www.katholiekengezinnen.nl

Nieuwe parochianen heten wij van harte
welkom! Wilt u geinformeerd worden over
onze activiteiten? Kom na de
eucharistieviering ook koffie drinken in het
Tolhuis en we vertellen u graag meer!
Misintentie opgeven kan schriftelijk bij de
acolieten/koster. Wilt u ingeschreven worden
in het adressenbestand dan graag uw naam
en adres opgeven via bestuur@apostelkerk.nl
of via de brievenbus in de kerk.




Nieuws uit het locatieteam

Wist u:

Dat Gerda Marcus op 10 mei de leeftijd heeft bereikt van
80 jaar. Wij wensen haar nog vele jaren in goede
gezondheid, zij is een trouwe parochiaan in onze
geloofsgemeenschap.

Dat wij als locatieteam op 5 april jl. met het regiobestuur in
een bijeenkomst in de Abdij van Egmond hebben

besloten om te kijken waar nog meer samenwerking
mogelijk is binnen de verschillende parochies in onze
regio en een fusie nog niet aan de orde is.

Dat deze nieuwe uitgave van het regionale parochieblad
een naam heeft gekregen. En dat wij graag een reactie van
u ontvangen over de uitgave en wij tips kunnen
gebruiken.

Dat wij samen als geloofsgemeenschap op 24 mei gaan
praten over de toekomst na de viering van 19.00 uur.

Dat er een scheidingswand is geplaatst in de Meerpaal en
er 2 ruimtes gecreéerd zijn. Er is 1 ruimte voor onze
geloofsgemeenschap en 1 voor een groep kinderen die op
doordeweekse dagen om 15.00 uur bijles krijgen. Wij
zullen op verschillende tijden in de Meerpaal aanwezig
zijn. De reden hiervan is dat de Happier-groep aan het
verbouwen is in de Ambacht (voorheen Melkfabriek).

Dat er een start is gemaakt met de werkzaamheden aan de
riolering en als de verbouwing gereed is verder wordt
gegaan met de renovatie van de kerk en sacristie.

Dat de parochianen ook naar de eucharistievieringen gaan
in de regiokerken en dat dit de samenwerking gaat
bevorderen.

Dat onze parochiaan Co van der Ham op 4 mei een
voordracht heeft gehouden in het gemeentehuis.

U kunt deze lezen op blz. 47. Wij bedanken hem voor zijn
bijdrage.

Dat wij het fijn vinden als u ook een stukje schrijft voor in
het parochieblad.



Dodenherdenking 4 mei 2025 en
80 jaar vrijheid vieren op 5 mei 2025

Twee minuten stilte, elk jaar opnieuw dat geeft
verbondenheid.

Om 10.00 uur in de ochtend Dodenherdenking
bij het monument Hoogovens-Mekog-Cemij
mei 1940-mei 1945 bij Tata in Velsen-Noord.
Indrukwekkend, een herdenking waar bij
stilgestaan werd bij de mannen die opgepakt
waren door de Duitsers bij de razzia. Jonge
mannen in hun bloei van hun leven, maar ook
ouderen die als dwangarbeiders te werk werden
gesteld. 69 mannen kregen een gezicht daar zij
genoemd werden en de huidige mannen en
vrouwen die werkzaam zijn bij Tata droegen hun
namen op een schild. Velen van hen zijn nooit
meer teruggekomen en hebben hun leven
gegeven voor onze vrijheid.

Een nationale herdenking waar stilgestaan werd
bij de vele militairen en verzetsstrijders die
omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog.

Ook nu nog leven vele volwassenen en kinderen
in oorlog, denk aan het Midden-Oosten,
Oekraine en Rusland.

Vrijheid is niet iets vanzelfsprekends, maar laten
wij God dankbaar zijn dat wij al 80 aar in vrijheid
mogen leven. Naast gezondheid is vrijheid ons
grootste goed, laten wij dit koesteren.

Normen en waarden zijn hiervoor heel belangrijk
en respect hebben voor elkaar, ook al denken

wij anders over bepaalde zaken.

Blijf met elkaar in gesprek, ook al zijn we het niet
met elkaar eens.

Soms moet je weleens compromissen sluiten,
want je kunt niet altijd je zin krijgen, maar het
wel voor elkaar aanvaardbaar maken.

Zo kunnen we met de hulp van de H. Geest
werken aan een goede samenwerking in het
geloof, dorp, stad, land en wereld op weg naar
Hemelvaart en Pinksteren.

Leny
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Boek over (kerk)schilder Frans Loots

Jarenlang reed ik door de Umondstreek met het
torentje van de Jozefkerk in Velsen-Noord in de
achtergrond. Dat torentje trok mij als liefhebber
van romaanse architectuur sterk aan. Misschien
ook omdat een deel van mijn katholieke jeugd
zich afspeelde rond de Agneskerk in Amsterdam,
tegenover het Haarlemmermeerstation. Beide
gebouwen zijn qua vorm gebaseerd op de
vroegchristelijke Romeinse basilica's.

Dat we (dat zijn Michaéla Bijlsma uit Haarlem en
Dolf Middelhoff uit Amstelveen) deze kerk nog
eens zouden komen bezoeken om er de
wandschilderingen van Frans Loots te komen
bewonderen, stond blijkbaar al lang in de sterren
geschreven. Michaéla en ik doen onderzoek naar
deze Haarlemse (kerk)schilder (1863-1924) — die
een atelier had aan de Haarlemse Emmakade — en
gaan er een boek over uitgeven. In dat onderzoek
was de naam van de Jozefkerk al voorbijgekomen,
maar we hadden de beschreven decoraties van de
triomfboog, de apsis en de beide zijkapellen nog
nooit met eigen ogen aanschouwd. Het op het
internet gevonden illustratiemateriaal was
beneden de maat en ons bezoek leerde al snel dat
het maken van goede foto's ervan een uitdaging
vormt omdat er vrijwel altijd tegenlicht is.
Gelukkig is het Bart Niesten gelukt opnames te
maken waarin (vooral) de afbeelding van de
triomfboog mooi doortekend is vastgelegd.

We zijn blij dat we toestemming hebben gekregen
die foto's in ons boek op te nemen.

Over de toeschrijving van de decoraties aan Frans
Loots bestaat wel enige verwarring. In het boekje
Van toen naar nu (uitgegeven in 1985 bij het 80
jarig bestaan van de Sint Jozefparochie red.) zijn
ze ooit toegewezen aan W. Loots uit Haarlem.
Noch in het gezin waaruit Frans stamt, noch bij zijn
negen nazaten komt de beginletter 'W' voor. Op
de website van Reliwiki wordt abusievelijk Albert
Loots (de eerste zoon uit Frans' tweede huwelijk)
genoemd als maker. Los van het feit dat Albert de
‘vrije’ schilders richting koos (er is werk van hem
opgenomen in het Frans Hals Museum) was hij pas
12 tot 14 jaar oud toen de schilderingen in de
Jozefkerk werden aangebracht (1917-1919). Geen
leeftijd om op hoge steigers en ladders in een kerk
te gaan staan.

We bezochten de kerk in april dit jaar, jaren nadat
deze aan de eredienst werd onttrokken en
gesloten. De schilderingen zijn er nog in prima
staat (op een beetje waterschade na in de linker
zijkapel) en er werd ons verteld dat deze zullen
worden gespaard en opgenomen in de
toekomstige bestemming van de kerk. Gelukkig
gebeurt dat tegenwoordig vaker — er is van Loots
al zoveel verloren gegaan, samen met de
gesloopte gebouwen.

Voor de kruiswegstaties van Frans Loots in de
Odulphuskerk in Wijk aan Zee en in de Barbarakerk
in Culemborg - beide gebouwen gaan ook een
niet-kerkelijke toekomst tegemoet — zal gelukkig
hetzelfde gelden.

Er is nog het nodige (archief)werk te verrichten
en er moeten nog een aantal locaties worden
bezocht, maar ons voornemen is om ergens in
2026 met ons boek naar de drukker te gaan.
Even geduld dus nog alstublieft.

Mei 2025,
Dolf Middelhoff en Michaéla Bijlsma



Oorlog

Oorlog is een gruwelijke tijd met al even
gruwelijke gebeurtenissen. Ook Velsen-Noord
ontkwam er niet aan. In 1944 het voorlaatste
oorlogsjaar was er in april een razzia; die was
heel heftig, de soldaten stonden met geladen
wapens bij de kerkdeuren waar ze na de
vieringen de mannen voor het oppakken
hadden en in september besloot de bezetter
dat alle inwoners het dorp moesten verlaten.
Evacuatie.

Waar je heen ging moest je zelf maar zien.

Van alle inwoners noem ik twee gezinnen, het
gezin van mijn oom en dat van ons die
besloten richting Spierdijk te gaan, de plaats
waar de vrouw van mijn oom vandaan kwam.
Voorzien van alles wat je onderweg nodig had,
gingen we lopend door Beverwijk, Uitgeest,
Akersloot, daar het pontje over, de dijk van de
Schermer op. Daar zei mijn vader “Het is acht
uur spertijd”. Op dat moment begonnen de
moeders te huilen. Want ‘s avonds na acht uur
moest iedereen binnen zijn. Kijkend richting
Zuid Schermer zagen we bij het zwarte kerkje
mensen buiten staan. Die maakten wenkende
gebaren. Vader en oom zeiden tot elkaar “Zou
het wel vertrouwd zijn?" We gingen toch die
kant op. “Kom hier maar binnen,” zeiden
mannen op vriendelijke toon.” Hier kan je
slapen en morgen hebben we ook nog een
ontbijt voor je!

Zo ging het ook. Binnen waren de banken van
de kerkzaal vervangen door matrassen en
hebben we goed geslapen. Een bescheiden
maar goed ontbijt was er ook nog. Een
gebeurtenis om nooit te vergeten.

Toen we de volgende dag in Spierdijk
aankwamen kon oom met zijn gezin naar de
boerderij van zijn schoonouders gaan.

Ons gezin had daar geen familie. Ook geen
kennissen, niemand. Maar boer Blauw was er

wel. Hij zei “Kom maar bij mij hoor; ik heb plek
zat " Hij stelde verder geen vragen; niet met
hoe velen zijn jullie of hoe lang blijven jullie, we
konden zonder meer bij hem komen. Behalve
mijn broer en ik. Wij konden bij de zwager van
mijn oom terecht.

In Spierdijk zijn wij gebleven totdat mijn vader
het te druk vond voor die mensen. Al was er
voor vluchtelingen royaal plaats. Ons gezin
bleef de rest van de oorlog in het Aagtendorp
in Beverwijk. Vanaf de dag dat wij uit Velsen-
Noord weg waren werden daar, in opdracht van
de bezetter, huizen gesloopt. Bij terugkomst na
de oorlog bleken veel huizen er niet meer te
staan. Ook dat van mijn oom stond er niet
meer.

Deze gebeurtenissen waren tientallen jaren
later voor mij aanleiding om mij te melden bij
vluchtelingenwerk.

Co van der Ham

Deze foto van Co werd genomen tijdens de
voordracht van bovenstaande tekst
op 4 mei 2025 in de Burgerzaal van het
gemeentehuis Velsen.
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Het leven vieren

Wat een herrie in de Kerklaan! Kikker gaat gauw
buiten kijken. In de zomerzon zijn mensen bezig met
het bouwen van kraampjes. Er gaat iets feestelijks
gebeuren, snapt Kik. Een mevrouw met een dikke map
onder haar arm loopt het kerkplein op en belt aan bij
de pastorie. “Mevrouw Reuring! Komt u binnen!” zegt
de pastoor. Natuurlijk glipt Kik mee. Mevrouw Reuring
heeft een vraag. “Pastoor, doet uw kerk mee met ons
‘VIER HET LEVEN’ festival? Met iets gezelligs op het
plein en in de kerk?” “Jazeker,” glundert de pastoor,
“Het leven vieren is onze specialiteit! Doen we!

Komt voor elkaar!” De volgende dag is het kerkplei
omgetoverd tot een terras waar mensen )
gezellig kunnen zitten.

KiK

Er wordt gratis koffie, thee en water geschonken.
Algauw strijken er mensen neer om bij te praten.
Sommigen gaan even de kerk in. Ook mevrouw
Reuring komt langs. Ze tuurt door haar zonnebril,
schrijft in haar map en loopt de kerk in en uit. Dan gaat
ze op zoek naar de pastoor. “Hoe KAN dit nou?” zegt ze,
“U hebt een REUZE gezellig kerkplein. Maar in de kerk
is helemaal NIKS te doen. De mensen zitten maar een
beetje te koekeloeren bij kaarsjes. Geen kraampjes,
geen muziek! Dit past NIET bij ons festival!” Dan vraagt
de pastoor: “Heeft u mensen horen mopperen?”
“Nee,” zegt ze, “maar ze zijn muisstil. Niet FEESTELIJK!”
“Maar weet u,” zegt de pastoor, “Ze zijn van binnen blij.
Zé vier je het leven ook!”

Het is vakantie! Links staan 9 soorten mensen. Hoe gaan zij het leven vieren? Kun je het vinden in de tekening rechts?
Volg de kronkellijn van Wie naar Hoe. Als je de letters in de volgorde 1-9 leest, heb je een vakantiewoord voor iedereen!

Uit de Bijbel

Geniet van het leven! Geniet van je wat je eet en drinkt.

Dat is wat God graag ziet. braag altijd mooie Kleren

en zorg ervoor dat je lekker ruikt. Geniet van het leven
met de mensen van wie je houdt. Je leven is zo voorbij.

(Vrij naar prediker 9:7-8)

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



