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Pasen

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dat zijn
gevleugelde woorden, waarmee een nieuw
begin wordt aangekondigd. Voor u ligt het
nieuwe regioblad, een blad dat is samengesteld
met de medewerking van redactieleden van de
zes parochies verenigd in het
samenwerkingsverband De Heilige Familie
(regio Umond-Noord).

Ondanks vele reacties hebben we nog steeds
geen passende naam voor dit regioblad
gevonden. Weet u een passende naam, mail
dat gerust naar het secretariaat of de lokale
redactie van uw parochie.

Samen op weg naar het grootste feest dat het
Christendom kent: ‘Pasen’ Wat maakt Pasen nu
bij uitstek tot het grootste Christelijke feest? Is
het geen feest van belofte en hoop? De hoop
dat de dood niet het laatste woord heeft in dit
leven. Jezus, ‘de gezalfde; Gods zoon, de man
die ons voorleefde, Hij was sterker dan de
dood.

Zijn boodschap van liefde, is niet alleen van alle
tijden maar zeker ook in onze tijd uiterst
actueel. Op het grote wereldtoneel kunnen wij
die liefde niet altijd afdwingen, maar in het
leven van alledag is het goed om te beseffen
dat wij Hem op onze weg kunnen vinden als
wij goed zijn voor een ieder.

In dit eerste nummer vertelt pastoor Ruben
Torres over zijn recente ervaringen in de
Filipijnen, vindt u onder meer een interview
met vicaris Gerard Bruggink die recent in de
pastorie van Uitgeest is komen wonen en is er
ook mooi nieuws te melden: 15 nieuwe
misdienaars hebben recent een cursus gevolgd
en hebben op 23 maart in de Laurentiuskerk
een speciale zegen gekregen!

Lente en Pasen vallen samen. Een tijd om
hoopvol te mogen zijn. Dat willen wij u van

harte wensen!

Namens het gehele redactieteam,

Zalig Pasen!



Hoe zit het ook alweer?

Tekst: Sipke Draisma

Palmzondag

Palmzondag is genoemd naar de
palmtakken waarmee de mensen
zwaaiden toen Jezus als een koning
Jeruzalem binnenreed. De mensen legden
zelfs hun kleren op de weg zodat Jezus
daar overheen kon rijden. En ze riepen:
‘Gezegend hij die komt in de naam van de
Heer, Hosanna in den hoge’ Maar als de
mensen beter gekeken hadden, dan
hadden ze gezien dat Jezus geen gewone
koning is. Hij rijdt op een ezelsveulen, hij
zit niet hoog te paard. Soms zien mensen
alleen wat ze willen zien. Dat is van alle
tijden.

Witte Donderdag

Op de avond voordat hij sterft houdt Jezus
een maaltijd met zijn vrienden. Het wordt
zijn laatste avondmaal. Jezus wast de
voeten van zijn leerlingen om te laten zien
datje, als je wilt heersen, vooral moet
dienen. Hij deelt brood en wijn en zegt
tegen zijn leerlingen dat, als zij dat blijven
doen, hij bij hen zal zijn. Daarom doen we
dat in onze kerken nog steeds en we
weten dan Jezus in ons midden.

Goede Vrijdag

Merkwaardige naam, Goede Vrijdag, want
het is de dag waarop Jezus ter dood
veroordeeld wordt. Hij wordt aan een kruis
geslagen. Dat betekent een afschuwelijke
marteldood, waarbij je uiteindelijk sterft
door verstikking. Zijn vrienden zijn die dag
nergens te bekennen, op één na:
Johannes. Die staat met Maria en met
Maria Magdalena onder het kruis als Jezus
in de loop van de middag sterft. Jezus
wordt in een graf gelegd en er wordt een
dikke steen voor gerold. Het lijkt erop dat
dit einde verhaal is voor Jezus.

Op de derde dag van Jezus’ dood snelt
Maria Magdalena naar het graf. Daar
aangekomen ziet ze dat het, op enkele
doeken na, leeg is. Ze rent naar de
leerlingen die nog verslagen bij elkaar
zitten, maar die denken dat ze het verzint.
Als ze zelf gaan kijken blijkt ze gelijk te
hebben. Als Maria Magdalena 's middags
ook nog Jezus tegenkomt - ze denkt eerst
dat het de tuinman is - weet ze het zeker:
Jezus is niet dood, hij leeft!



Nieuw communicatieplatform ExploreCatholic

In januari 2025 is het nieuwe
communicatieplatform ExploreCatholic officieel
gelanceerd. ExploreCatholic is een initiatief van
bisdom Haarlem-Amsterdam. Het platform heeft
als doel het katholieke geloof over te dragen aan
mensen die zelfstandig op zoek zijn naar
antwoorden over het katholieke geloof.

Een gids voor het katholieke leven
ExploreCatholic fungeert als een wegwijzer in
alles wat met het katholieke geloof te maken
heeft. Het platform richt zich op iedereen die het
katholieke geloof wil ontdekken, verdiepen of in
het dagelijks leven wil beleven. Of je nu nieuw
bent in de Kerk, op zoek bent naar meer
verdieping, of dagelijks inspiratie zoekt,
ExploreCatholic biedt een breeds scala aan
informatie en hulpmiddelen.

Wat biedt ExploreCatholic?

Actueel nieuws: blijf op de hoogte van
belangrijke kerkelijke gebeurtenissen, lokaal en
wereldwijd.

Activiteiten: een overzicht van bijna alle
katholieke activiteiten voor planning en
inspiratie.

EXPLORE
CATHOLIC

EXPLORECATHOLIC.NL

Inzichten en artikelen: antwoorden op
geloofsvragen, artikelen over de katholieke leer,
bijbeluitleg en spirituele thema's.

Dagelijkse inspiratie: start je dag met de lezing
van de dag, vind gebeden of ontdek
geloofsplekken en activiteiten.

Nationale en internationale bronnen
ExploreCatholic werkt samen met geselecteerde
nationale en internationale katholieke bronnen,
waardoor het aanbod actueel blijft, veelzijdig en
trouw aan de katholieke identiteit blijft. Het
platform is beschikbaar via een website en een
gebruiksvriendelijke app, en biedt een
waardevolle ondersteuning voor iedereen die
zijn spirituele reis wil verrijken en zijn weg wil
vinden in het katholieke landschap.

Eenvoudige toegang

Het platform is met een internetbrowser te
bezoeken zonder login of het accepteren van
cookies: www.explorecatholic.nl. U kunt ook de
App ExploreCatholic op uw mobiele telefoon
installeren. Van harte aanbevolen!




Pastorale bijdrage: pastoor Ruben Torres

Weer terug van vakantie wil ik u even een beeld
geven van mijn geboorteland. Voor ik naar de
Filipijnen vertrok was er een overstroming
geweest, die de plaats waar ik geboren ben,
onder water had gezet. Ook ons huis stond voor
een deel onder water en ook de kerk, dicht in de
buurt, was voor de helft onder water
verdwenen. lk wist dus al, toen ik voor mijn
vakantie vertrok, dat ik zou moeten aanpakken
om te helpen bij het wederopbouwen van mijn
oude en vertrouwde omgeving.

Omdat er veel regen en een zware tyfoon was,
vond de piloot het moeilijk om te landen. lk
moest de volgende dag teruggaan naar het
vliegveld om mijn bagage op te halen. De
verdere reis naar huis was lang en moeilijk,
omdat er onderweg aardverschuivingen waren
die zorgden voor grote rotsblokken op de
wegen. |k bereikte mijn bestemming heelhuids
en kon meteen aan de slag.

Schoonmaken van vioeren, een likje verf hier,
een opknapbeurtje daar. Het ging me goed af
dat schoonmaken en zo kon ik hulp bieden aan
mijn familie en buren. Zieke mensen bezocht,
eten klaargemaakt voor de arme mensen, biecht
gehoord, parochies in de buurt van onze stad
bezocht. Het was eigenlijk een soort werk-
vakantie.

Hoe fijn was het dat een deel van de
Kerstcollecte van onze regio vorig jaar was
bestemd voor de Missionarissen van
Naastenliefde, de Zusters van Moeder Theresa.
Ik ben bij hun op bezoek geweest, ik zag de
daklozen, zeer armen en bejaarde personen die
daar wonen. Zij waren zo dankbaar voor hun
nieuwe gerenoveerde toiletten en douches, dat
doel is al gerealiseerd. De zusters, in het
bijzonder de nieuwe moeder overste, willen
ieder van u hartelijk danken voor dit geschenk.

Natuurlijk was er de Eucharistieviering, waarin ik
gebeden opnam voor stadsgenoten,
slachtoffers, maar ook voor mijn eigen
parochianen in het verre Nederland. Ik voelde
daarbij dat er ook signalen naar boven gingen
die mij raakten.

Terug in Nederland werd ik meteen heel blij van
de grote hoeveelheid parochianen die we dit
jaar mochten begroeten bij de regionale viering
in de Agatha kerk vanwege de afsluiting van het
100 jaar bestaan. We heten iedereen van harte
welkom in onze parochie en hopen dat ze vaak
naar de kerk zullen komen.




We zijn nu in de veertigdagentijd. Een tijd van
soberheid en bezinning. Van inkeer en gebed.
Als straks het Hoogfeest van Pasen wordt
gevierd, eigenlijk het belangrijkste feest van het
kerkelijk jaar, verschijnen we op ons paasbest.
Niet alleen uiterlijk, maar vooral innerlijk:
gelouterd, ingetogen en met volle overtuiging
dat de Heer waarlijk is opgestaan.

Ik wil met u delen in de vreugde van de
Opstanding en ik wens u de vrede en de genade
van de Paastijd, die we op het punt staan om te
vieren. De verrijzenis van Jezus is de echte basis
van alles wat we geloven en ik bid dat het uw
harten weer nieuwe hoop mag geven. Elke keer
als we Pasen vieren herdenken we dat het leven
sterker is dan de dood en dat Jezus die opstond
uit de dood onze inspiratie en onze hoop is. Als
goede katholieken brengen we deze
boodschap van vreugde over aan de wereld. We
zijn gered. We zijn verlost.

Onze toekomst is voor eens en altijd verzekerd
door de Heer. We zijn voorbestemd om te delen
in de glorie van de Heer. Vandaar dat wat we
zeggen en wat we moeten doen, deze vreugde
ook moet weerspiegelen. Dat is het signaal van
het christelijke getuigenis. We zijn getuigen van
deze vreugde voor alle anderen. Wij zijn de
ambassadeurs van de hoop.

Pasen gaat over de vreugde dat de Heer
werkelijk leeft. Zijn liefde overwint al onze
angsten en zorgen. Hij deelt zijn overwinning
met allen die geloven. Zijn opstanding biedt
ons een nieuw leven aan. Dat is nog eens een
reden tot vreugde! Er is zoveel angst in de
wereld van vandaag als gevolg van oorlogen,
geweld, rampen en andere uitdagingen.

De boodschap van Pasen is een heel krachtige
hulp die de hoop van de mensen zal
ondersteunen. Laten we deze boodschap heel
enthousiast overbrengen door middel van
woorden en daden. Net zoals u dat heeft

gedaan tijdens de Vastenactie.

Zoals we niet mogen vergeten dat Goede
Vrijdag voorafgaat aan Pasen, zo ook zijn we ons
ervan bewust dat we in onze levens niet kunnen
ontkomen aan problemen, uitdagingen en leed.
Het is door onze relatie met Jezus dat we de
kracht vinden om door alle ups en downs van
het leven te gaan, nooit alleen, altijd met Hem.

Laten wij de Heer vragen om opnieuw in ons
leven te komen, om hem te verkondigen als
onze redder, en Hem te verheerlijken in de wijze
waarop we leven en samen kerk maken.

Zalig Pasen!
Pastoor R.M. Torres

De kerk van pastoor Ruben in de Filipijnen:
parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen



Interview met.....

vicaris Bruggink

In dit eerste nummer van ons regionale
parochieblad ontmoeten we vicaris Bruggink,
een “oude bekende” in onze regio. In juni kan hij
met emeritaat gaan, maar hij heeft ervoor
gekozen, in deeltijd, twee regio’s te blijven
ondersteunen: IJmond en Zaanstreek. Een
mooie gelegenheid om hem te vragen naar zijn
plannen in onze regio!

Sinds afgelopen december woont vicaris
Bruggink in de pastorie van de Onze Lieve
Vrouwe Geboortekerk in Uitgeest. “In juni word
ik 75, dus diende de vraag zich aan wat ik
daarna wilde gaan doen.” In Nederland is het
gebruikelijk dat priesters na hun pensioen
blijven werken tot hun 75ste verjaardag; en
daarna kan dat nog jaarlijks verlengd worden.
“Ik wil mij graag als priester blijven inzetten en
de zondagen vieren met de gelovigen. Ik heb de
bisschop daarom gevraagd mij daarvoor voor
50% te benoemen.” Tot juni is vicaris Bruggink
nog druk met zijn taken voor het bisdom, al
viert hij nu al ongeveer twee keer per maand
een Heilige Mis in onze regio.

We kennen vicaris Bruggink al in het bijzonder
van de nadagen van de coronapandemie. Hij
ondersteunde destijds het pastoraal team in
onze regio, totdat kapelaan Jaider in juni 2022
priester werd gewijd. In een interview in 2022
hebben we destijds teruggekeken op die
periode en vertelde de vicaris over zijn taken in
het bisdom.

Vandaag ben ik daarom vooral benieuwd naar
zijn plannen voor de toekomst. Vicaris Bruggink:
“Ook al is er gebrek aan priesters, het is goed om
verantwoordelijkheden aan jonge priesters over
te dragen.” Daarom heeft hij gekozen om zijn
taken als vicaris terug te geven aan de bisschop,
maar blijft wel voor 50% beschikbaar. Zijn
benoeming zal in twee regio’s zijn: bij ons in de
regio IJmond, en in de regio Zaanstreek. Waar hij
precies kan helpen, dat mogen pastoor Torres
en pastoor-deken Paimpillil bepalen. “Ik zal de
eerste en derde zondag van de maand in de
Zaanstreek zijn; en de tweede en vierde zondag
in deze regio.” En als een maand een vijfde
zondag heeft? “Die houd ik nog even vrij, maar
als ik niets heb, dan kan ik alsnog ergens ingezet
worden!

In het eerdergenoemde interview van drie jaar
geleden deden de taken van de vicaris denken
aan een “vliegende kiep” in het bisdom. Een
vliegende kiep is in het voetbal iemand die op
doel staat, maar ook op alle andere plekken in
het veld te vinden is. Wat dat betreft verandert
er blijkbaar niet veel: de vicaris blijft vanaf juni
vliegende kiep, maar dan in twee regio’s.

Waarom heeft de vicaris gekozen om in Uitgeest
te komen wonen? “De Tiltenberg zal niet meer
beschikbaar zijn en de pastorie in Uitgeest was
vrijgekomen! Uitgeest is ook een praktische
locatie in combinatie met de keuze voor de
regio’s IJ/mond en Zaanstreek. En hij vindt het
fijn om in de buurt van een station te wonen, als
alternatief voor de auto.



Momenteel is vicaris Bruggink een bijeenkomst
aan het organiseren voor katholieken die pas tot
de Kerk zijn toegetreden. Ook in onze regio zien
wij dat er veel jongeren, maar ook ouderen, die
niet in het katholieke geloof zijn grootgebracht,
vragen om de Sacramenten van de Kerk. “In vijf
jaar zijn 800 mensen in ons bisdom in de Kerk
opgenomen. |k wil ze op 7 juni, de zaterdag voor
Pinksteren, uitnodigen voor een dag van
ontmoeting.” Als thematiek voor die dag kiest de
vicaris om ze over de Kerk te vertellen: de
wereldkerk, en ook de lokale kerk alsmede het
bisdom. Veel pasgedoopten, en gedoopten die
op latere leeftijd tot de Kerk toetreden, kunnen
immers nog vol vragen zitten. De vicaris:
“ledereen heeft zich geweldig ingespannen om
deze mensen te begeleiden. Maar helpen we
hen om hun geloof verder te laten groeien?
Waar kunnen ze terecht met hun vragen,
bijvoorbeeld over de Sacramenten?”

Er zijn ook grote verschillen in het bisdom:
sommige parochies hebben 60 of 70 nieuwe
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mensen; andere parochies misschien een
enkeling. De uitnodigingen moeten op het
moment van dit interview nog verstuurd
worden: er wordt met de secretariaten van de
parochies hard gewerkt om uit te zoeken of alle
gegevens nog kloppen.

Het is wel duidelijk: vicaris Bruggink zit vol
energie! En dat terwijl hij in december plots
hartproblemen kreeg en Kerstmis in het
ziekenhuis heeft gevierd. Hoewel hij tijdens het
interview opmerkt dat “wij priesters er ook een
keer mee moeten ophouden, om te voorkomen
dat het beeld van de priester dat van een oude
hulpbehoevende man is", lijkt dat aan de
buitenkant toch allerminst op hem van
toepassing te zijn. Onze regio heeft veel geluk
dat hij ons pastorale team komt versterken. Wij
bidden voor zijn gezondheid en wensen hem
heel veel geluk in het vervolg van zijn pastoraat!

Sindo Nufiez Queija

Vicaris Bruggink met kapelaan Jaider en misdienaars die 23 maart toegewijd werden
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Regiobijeenkomst acolieten

Op zondag 9 februari hebben wij de eerste
acolieten bijeenkomst van 2025 gehad binnen
onze regio op locatie Castricum. Mooi om weer
samen te komen met alle acolieten, gezamenlijk
te eten, te lachen en te bidden. Eveneens had
kapelaan Jaider een speciale gast uitgenodigd en
dat was niemand minder dan Francis Ashamole,
die stage loopt binnen onze parochie.

Voorafgaand aan het gezamenlijk nuttigen van
een heerlijke maaltijd hebben wij in twee
groepen een puzzel gemaakt, welke wij zo snel
mogelijk moesten oplossen. Het doel was om
door middel van een deel van een foto diverse
voorwerpen te vinden in de kerk. Als men het
voorwerp gevonden had, kreeg men per
voorwerp een onderdeel van de puzzel. De puzzel
die uiteindelijk opgelost moest worden was
onderdeel van het gebed dat de priester
uitspreekt tijdens het toevoegen van het water
aan de wijn tijdens de offerande, namelijk: “Water
en wijn worden één. Gij deelt ons menszijn en
neemt ons op in uw goddelijk leven”.

Na dit vermaak en het verzorgen van de
inwendige mens was het woord aan Francis.
Francis is recent als acoliet benoemd. Dit is een
belangrijke fase op zijn weg naar het
priesterschap. Het formeel benoemd worden als
acoliet valt namelijk onder een van de vier lagere
wijdingen. Waarbij het opvolgende diakenschap
en daarna het priesterschap een van de drie
hogere wijdingen zijn. Francis vertelde wat het
inhoudt om acoliet te zijn en wat voor hem hierin
belangrijk is. Zo heb je als acoliet een belangrijke
functie tijdens de eucharistie in het ondersteunen

van de priester. Dit vraagt meer dan alleen
aanwezig zijn en taken uitvoeren, maar daagt je
uit om te verdiepen in het geloof en in je eigen
geloofsleven. De kern is om stil te worden in
onszelf, ons voor te bereiden op de ontmoeting
met God tijdens de eucharistie en daarmee God
en de gemeenschap te dienen.

Afsluitend hebben wij gezamenlijk het
allerheiligste aanbeden. Een mooie afsluiting van
de dag! De volgende bijeenkomst staat gepland
op zondag 29 juni 2025 in de Apostelkerk in
Beverwijk.

Jeroen Vergouw
Buitengewoon bedienaar

Basiliek H. Nicolaas vetheven tot
co-kathedraal

Onze bisschop, Mgr. Hendriks, maakte onlangs
bekend dat de basiliek van de H. Nicolaas te
Amsterdam is verheven tot co-kathedraal. Het
bijbehorende decreet is op 1 februari 2025
ondertekend door de Heilige Vader paus
Franciscus. De kathedraal Sint Bavo aan de
Leidsevaart in Haarlem bilijft de hoofdkerk van het
bisdom, waar de grote diocesane vieringen
blijven plaatsvinden en waar ook het
bisschopshuis blijft gevestigd. Maar de
aanwezigheid van een tweede bisschopszetel
maakt de katholieke kerk nog zichtbaarder in de
hoofdstad van het land, die dit jaar het 750-jarig
bestaan viert. Moge, op voorspraak van de H.
Nicolaas, veel zegen rusten op de katholieke
gemeenschap in Amsterdam!




Vastenactie 2025 heeft als motto:

“schoner koken, beter leven”.

In de buitenwijken van de Oegandese stad
Kasese, leven families van dag tot dag. Veel
mensen verdienen minder dan 1 euro per dag.
De vrouwen koken de maaltijden op vuur,
waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt
gebruikt. Hout wordt echter schaars en duur en
de kosten drukken zwaar op de families. De rook
is bovendien erg ongezond. Vastenactiepartner
RUGLI heeft een methode ontwikkeld om van
gft-afval briketten te maken. De 200
deelnemende vrouwen aan het project
verzamelen zwerfafval op straat en bij markten.
Dat wordt vermengd met een bindmiddel en dan
tot briketten geperst. Een simpele oplossing met
grote impact! Namelijk;

- Een gezin bespaart dagelijks fors op de
brandstof.

- De verkoop van de briketten levert extra
inkomsten op.

- De vraag naar hout vermindert, wat helpt in de
strijd tegen ontbossing.

- De briketten branden schoner dan hout en
houtskool.

- Minder zwerfafval op straat.

- Het vuur blijft uit zichzelf branden, waardoor je
andere dingen kan doen terwijl je kookt.

Marion Muhindo (op de poster), zit vol
toekomstplannen! Als moeder van twee jonge
kinderen en de derde op komst, werkt zij vier
dagen in de week mee in het brikettenproject.

Haar financiéle situatie is sindsdien drastisch
verbeterd. “Sinds ik de briketten gebruik, besteed
ik een derde minder aan brandstofkosten. Nu kan
ze eten kopen en zelfs schoolboeken voor de
kinderen betalen.”

Ze droomt nu van een eigen winkeltje met
briketten.

Helpt u mee haar droom waar te maken?
NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie,
Gouda.

Schoner koken, ASTENACTIEN
beter leven IBAN. NL21 INGB 0000 0038 30

voor een ander b | i T



Het christelijk leven

Wat is het christelijke leven?

Wanneer wij Gods woord, in het bijzonder het
Evangelie bestuderen, bijvoorbeeld de
Bergrede, moeten wij ons afvragen, of ooit
iemand op aarde werkelijk zo heeft geleefd. Ja,
Eén persoon, Jezus Christus, de zoon van God.
De apostel Paulus geeft ons een definitie van
het leven van een christen: ‘Niet meer ik, maar
Christus’ (Gal.2:20). Hier bedoelt hij niet een
christendom op een uitzonderlijk hoog niveau,
maar gewoon zijn leven als een christen. Met
andere woorden, wat Paulus zegt is: “ik leef niet
meer, maar Christus leeft Zijn leven in mij! “

Al Zijn wegen met ons, zijn erop gericht éns opzij
te zetten, om Christus in onze plaats te stellen.
Dit is het christelijke leven. De catechismus van
de Katholieke Kerk beschrijft christelijke leven:
“Christen, erken uw waardigheid. Aangezien u
nu deel hebt aan de goddelijke natuur, onteer u
niet door terug te keren naar de aftakeling van
uw vroeger leven. Roep u in herinnering tot
welk Hoofd u behoort en van welk Lichaam u lid
bent. Herinner u dat u ontrukt bent aan de
macht van de duisternis om te worden
overgebracht naar het licht en het koninkrijk van
God'’ (n. 1691). De waardigheid van de mens
wortelt in zijn geschapen zijn als beeld en
gelijkenis van God en ze wordt voltooid in zijn
roeping tot de goddelijke zaligheid. De mens
moet zich in vrijheid richten op deze voltooiing

Wat is onze ervaring als christenen? Zijn we niet
meer bezig met de sociale en morele vragen
dan onze eigen waardigheid?

Toen Jezus op aarde verscheen, stond in zijn
boodschap het koningschap van God centraal:
‘Het koningschap en het koninkrijk van God is
aangebroken’ Maar ook aan ons bracht Hij het
goede nieuws, dat wij tot diezelfde koninklijke

waardigheid geroepen zijn: ‘Wie met mij wint,
zal met Mij op de troon zitten’; 'ze zullen als
koningen regeren tot in eeuwigheid’
(Openbaring 3:21; 22:5).

Het accent moeten we grondig verleggen en de
weg van Jezus als een koninklijke weg gaan
zien: ‘voor joden en heidenen een schandelijke
dwaasheid, maar voor ons de kracht en de
wijsheid van God’ (1 Cor.1:24-25).

Ik zou iedereen willen uitnodigen voor een reeks
bijeenkomsten met als doel te groeien tot een
volwassen christen. Er zal ruimte zijn voor
gebed, discussie en stilte. Het voorstel is dit te
doen op donderdag vanaf 19.45 uur tot 21.30
uur in het Tolhuis bij de Apostelkerk.

Degene die wil deelnemen mag met mij contact
opnemen: fathermathew@hotmail.com of bel
mij: 0622704895. De eerste bijeenkomst is op de
eerste donderdag na Pasen; 24 april 2025.

Hartelijk dank, Father Mathew
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AR <indoron en jongeren nicwws

Voorbezeiding op de Eewste Heilige
Communie

Als u dit leest, zijn bijna alle kindermiddagen
van de communicantjes al geweest. We gaan
alleen in mei nog met de kinderen en ouders
naar Heiloo. De kinderen hebben in de
afgelopen tijd nog veel geleerd, vooral over de
Goede Week en Pasen.

Het verhaal van de Palmzondag totdat Jezus
opgepakt werd na het Laatste Avondmaal
speelden de kinderen bij een van de
middagen zelf na. De voetwassing vinden de
kinderen altijd heel leuk om te spelen en het
moment dat het brood (een matse) gebroken
en gedeeld wordt.

Die middag krijgen de kinderen in de kerk ook
uitleg over de communie en mogen de
kinderen een (nog niet geconsacreerde) hostie
proeven.

Bij de kindermiddag over Pasen gaan de
kinderen eieren zoeken waarin plaatjes zitten
die het verhaal van de Goede Week vormen. In
de tuin rondom de Mariakerk worden
gekleurde eieren verstopt. leder groepje van 2
of 3 kinderen moet de 8 eieren van de eigen
kleur vinden en daarna de plaatjes op de juiste
volgorde leggen. Ook kijken we in de kerk naar
de staties van de Kruisweg.

Bij de quizmiddag kijken we terug op alle
middagen. Wat weten de kinderen nog van de
verhalen? De kinderen worden verdeeld in een
aantal teams en het team dat de meeste
goede antwoorden heeft wint. Maar alle
kinderen krijgen een prijsje!

Communievieringen

Dit jaar zijn er drie eerste communievieringen:
In de Mariakerk op 18 mei om 11.00 uur voor
Danté, Bram, Jesse, Mila, Christophe, Liwanu,
Roos, Gioele, Elias, Ylenia, Nicole en Julian.

In de Agathakerk op 25 mei om 11.00 uur voor
Alexander, Malin, Fenja, Xavier, Kacper en
Sophia.

In de Apostelkerk op 1 juni om 10.00 uur voor
Kingdavid, Chris, Alida en Thijs.

Wij hopen dat velen naar de vieringen komen
en wij wensen de kinderen een heel feestelijke
dag toe.

Namens de Communiegroep, Ageeth Backer

Kica Nieuws

Het is bijna Pasen. We mogen dan dankbaar en
blij zijn vanwege alles wat Jezus voor ons heeft
gedaan. Daarom worden in alle groepen alle
kinderen en ouders aangemoedigd om de
vieringen van de Goede Week samen te
komen vieren.

Op Palmzondag (13 april) zijn er vieringen met
kinderen in meerdere kerken met de
inzegening van de palmtakjes, de Palmpasen
liturgie en de processie.



Verder nodigen wij alle jeugd uit om naar de
Paaswake te komen. Dit is echt de mooiste viering
van het jaar en de moeite waard om het de
kinderen mee te laten maken. In het rooster elders
in dit blad zijn alle vieringen rond Pasen vermeld.

Tijdens de laatste KiCa-avonden van dit schooljaar
zullen wij twee mooie verhalen over Jezus
behandelen: de bruiloft in Kana en de genezing
van een lamme man, die door zijn gelovige
vrienden gedragen werd om hem bij Jezus te
krijgen. Ze geloofden dat Jezus hun vriend kon
genezen en deden hun best om dicht bij Jezus te
komen, toen hij op bezoek was in hun stad. Toen
het door alle drukte hen niet lukte om bij Jezus te
komen, gaven ze niet op en deden iets
onverwachts: ze tilden hun vriend op het dak van
het huis waar Jezus was, maakten een gat in het
dak en lieten hun vriend, die op een draagbaar
bed lag, naar beneden zakken, precies voor de
voeten van Jezus. Jezus vergaf de lamme man zijn
zonden en maakte dat hij weer kon lopen.

De kinderen zullen leren dat ook wij ons best
moeten doen om steeds dichter bij Jezus te
komen. Hij zal onze zonden vergeven en betere
mensen van ons maken.

Zalig Pasen!
Pepita, Annette en Pilar

Kindezclub voor de 4-6 jarigen

In februari, tijdens de kindermiddag over Carnaval,
leerden de kinderen over Jezus aanwezigheid in
de Eucharistie. Zoals wij ook soms onherkenbaar
zijn, als wij ons verkleden, zo is Jezus ook niet te
herkennen in het geconsacreerde brood, maar...
Hij is het wél! De kinderen aanvaarden dit niet
zomaar, ze stellen vragen hierover. ‘Hoe kan dat
nou?’ vragen ze dan...Soms beantwoorden
andere kinderen de vragen en ontstaat er een
gesprek tussen hen dat onbetaalbaar is om naar
te luisteren. Ze kunnen in alle eenvoud dit grote
mysterie van ons geloof aanvaarden en nog
eenvoudiger uitleggen: Jezus kan in de tekens van
brood en wijn aanwezig zijn omdat Hij dit gezegd
heeft. Simpel? Ja, zeker als je, zoals deze kinderen,
aanvaardt dat Jezus de zoon van God is.

Met dit vertrouwen in Jezus wordt het heel
makkelijk om aan deze kinderen het Passieverhaal
te vertellen. Zij weten dat het geen leuk verhaal is,
maar het einde is zo goed, dat alles de moeite
waard maakt: Jezus is verrezen en heeft de deuren
van het Paradijs voor ons weer open gedaan!
Daarom houden wij zoveel van Jezus...

De kinderclub komt iedere laatste
woensdagmiddag van de maand bij elkaar, van
15.30 tot 17. 00 in de Esplanadezaal van de
Mariakerk (Spoellaan 1, Heemskerk). Het is fijn als
u laat weten of u van plan bent om uw kind te
laten komen. Dan zorgen wij voor voldoende
materiaal en traktaties. Stuur een mailtje naar Pilar
Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl, ook als u
vragen heeft, kunt u hiervoor mailen. Liever
bellen? Dat kan op 0251-245786 of 06-52134152.

Pilar Casanova
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Voo alle jeugd

Scan de QR-code en leer over de dagen van de
Goede Week. Wat vieren wij eigenlijk met
Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Stille Zaterdag? En hoe vieren wij dit in de
Kerk? Leer over het Paastridutim, dat begint
met de avondmis van Witte Donderdag en
loopt tot en met de Paaswake, waarin lijden,
dood en verrijzenis van Christus worden
herdacht.

Jongerengroep

Op donderdag 6 februari nodigde kapelaan
Jaider ons weer uit voor een avond met de
jongerengroep "Charles de Foucauld". Deze
keer was het een bijzondere avond met een
onderwerp dat de jongeren zelf gekozen
hadden en waar we heel nieuwsgierig naar
waren. Kapelaan Beemster was namelijk
uitgenodigd om ons iets te komen vertellen
over de duivel. Hij is een van de exorcisten van
ons bisdom en legde ons uit hoe wij ons met de
krachten van de Heer kunnen wapenen tegen
de machten van de duivel die niet op kunnen
tegen Hem en zich daarom op ons richten. Hij
vertelde ons over de kracht van het gebed.
Bovenal verzekerde hij ons ervan dat de duivel
niets tegen ons kan doen als we vertrouwen op
de Heer. Dat deed hij aan de hand van lezingen
uit de bijbel die over de duivel gaan. Een
voorbeeld is uit Matthedis 8, 28-34 waarin Jezus
de duivels uitdrijft bij twee bezetenen. In dit
hoofdstuk lezen we hoe de duivels, als ze
uitgedreven worden, Jezus moeten smeken om
hen in een kudde zwijnen te laten gaan. Als de
duivel moet smeken aan God om in een kudde
zwijnen te gaan, dan zullen ze zeker niet bij ons
binnen kunnen komen als we met de Heer
leven!

Kapelaan Beemster vertelde ons ook over zijn
eigen ervaringen en beantwoordde vele vragen
die de jongeren voor hem hadden.

Het was mooi om te zien hoe iets wat heel
angstaanjagend is, in het niet valt bij de kracht
van de Heer.

Er waren meer dan 30 jongeren naar deze
avond gekomen om samen te eten, te praten
en te luisteren naar deze voor iedereen
boeiende catechese. We hebben allemaal van
deze mooie avond genoten.

Isaura
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Cursus voor misdienaars en misdienettes
In januari zijn wij begonnen met de
misdienaarscursus, en wat een grote
belangstelling was er voor! Maar liefst 15
kinderen uit de regio hebben zich aangemeld
en deden enthousiast mee aan de cursus.
Tijdens de cursus kregen de kinderen een kijkje
in wat het betekent om misdienaar te zijn. Ze
leerden niet alleen de verschillende
benamingen voor de kleding die zowel de
pastoor als de misdienaars dragen, maar ook
het belang van de kleuren van de kerk en de
betekenis daarvan tijdens de mis. Er werd veel
geleerd, maar er was ook volop ruimte voor
plezier en samenzijn, wat de kinderen in staat
stelde om elkaar beter te leren kennen.

Een bijzonder moment vond plaats op 23
maart, toen de kinderen officieel werden
toegewijd door Vicaris Bruggink in de
Laurentiuskerk. Wat een trots en vreugde! Het
was een gedenkwaardige dag voor alle
kinderen en hun families.

De misdienaars kregen allemaal een kruisje, dat zij

voortaan mogen dragen bij het misdienen.

De toewijding werd ook bezegeld met een
certificaat, waarmee de kinderen hun
deelname en inzet voor de cursus officieel
erkend kregen.

En er staat nog meer leuks op de agenda: een
gezellig uitje voor de kinderen! We kijken
ernaar uit om deze ervaring samen af te sluiten
met een leuke en onvergetelijke activiteit.

Met dank aan alle kinderen, vrijwilligers en de
Pastoor voor hun inzet en enthousiasme!

Charity

Nieuws van vormelingen en tienexs

Net als met Kerst hebben de vormelingen en
tieners op 2 maart samen Carnaval gevierd
met een feestelijke maaltijd en daarmee de
katholieke traditie van “dikke dinsdag” in ere
gehouden, maar dan op zondag! Uiteraard met
sport en spel: deze keer een voetbalspel
waarbij de voeten per tweetallen zijn
vastgebonden en een “steel” spel. Na het eten
hebben we ook gesproken over het doel van
vasten in de veertigdagentijd. We hebben van
kapelaan Jaider geleerd dat er in ons
binnenste altijd een strijd plaats vindt tussen
ons verstand en onze wil; als die twee in
evenwicht zijn, dan gaat het goed met ons.
Maar vaak raken ze uit evenwicht, net als met
Adam en Eva bij de zondeval. Vasten helpt ons
om dat evenwicht weer te herstellen. Zo
bereiden we ons voor om goed Pasen te
kunnen vieren. Maar hoe kun je dan vasten?
Daar hadden we korte filmpjes voor met tips
van katholieke jongeren.

Naast de speciale gezamenlijke bijeenkomsten
hebben de twee groepen ook regelmatig
eigen bijeenkomsten. Met de vormelingen
komen we gedurende het jaar ongeveer 10
keer bijeen om ons voor te bereiden op het
Sacrament van het Vormsel aan de hand van
de geloofsbelijdenis.

Met de tieners die het Vormsel al hebben
ontvangen behandelen we op hun
bijeenkomsten onderwerpen die ze vaak zelf
aandragen. In februari hebben we
bijvoorbeeld geleerd over de verschillen
tussen het katholieke en het protestantse
geloof. Ben jij een tiener of ken je een tiener
die de uitnodigingen nog niet ontvangt: neem
contact op via sindo@xs4all.nl.

Namens kapelaan Jaider en de begeleiders van
de vormsel groep en van de tienergroep wens
ik allen alvast een Zalig Pasen!
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Uit het bestuur

Pastoor Ruben opent de vergadering van
26 februari met het gebed van het jubeljaar 2025
‘Vader in de Hemel"

afsluiting jubileumjaar Agathaketk

Op zondag 9 februari werd tijdens een feestelijke
regionale Eucharistieviering in de Agathakerk
met deken George Paimpillil als hoofdcelebrant
het jubileumjaar 100 jaar H. Agatha afgesloten.
Vele mooie vieringen en evenementen hebben
het afgelopen jaar in deze kerk plaatsgevonden.
Dank aan alle vrijwilligers die betrokken waren
bij de organisatie van al die memorabele
gebeurtenissen! Nu moeten we de blik richten
op de toekomst en wegen zien te vinden dat de
Agathakerk niet ‘zomaar een dak boven wat
hoofden’ is, maar in Beverwijk ook voor langere
tijd echt bestaansrecht heeft.

Bouwkundige zaken

Momenteel staan heel wat bouwkundige zaken
op de agenda van het bestuur. Het
parochiecentrum Laurentius staat in de steigers
voor onderhoudswerkzaamheden aan het dak.
Het hoofdorgel van de Laurentiuskerk
ondergaat een schoonmaakbeurt. Ook in de
Pancratiuskerk geeft het orgel reden tot zorg en
moeten waarschijnlijk nieuwe printplaten
worden geinstalleerd. Onze Lieve Vrouwe
Geboorte ondergaat de komende periode het
nodige metsel- en voegwerk, alsmede
dakreparaties. In de Agathakerk wordt de laatste
hand gelegd aan een nieuwe toiletvoorziening
(afwerking invalidentoilet) en pantry en is men
bezig met reparatie van de schade aan de
sacristie.

Dank u wel bezozgexs!

Wellicht bent u al vele jaren lang bezorger van
het blad van uw eigen parochie. En dan besluit
het bestuur in overleg met de locatieteams en
redactieraden dat het tijd wordt voor een nieuw
regionaal blad. Een blad van 48 pagina's dat qua
gewicht vele malen zwaarder is dan u gewend

was... Toch hopen wij dat u ook dit nieuwe blad
in uw eigen wijk of wijken wilt blijven bezorgen.
Er hebben veel redactieleden (met
enthousiasme!) aan gewerkt en het bestuur is
hen dan ook zeer dankbaar voor de verrichte
inspanningen.
Een nieuw
regionaal blad
mag ons dichter
bij elkaar
brengen. Er zijn
nog heel wat
‘hobbels' te
nemen op weg
naar een
regionale fusie,
maar dit blad
mag worden
gezien als een belangrijke eerste stap! Wij zijn
onze bezorgers zeer dankbaar dat ze ook deze
nieuwe editie bij u in de brievenbus willen
bezorgen. Chapeau!

Zalig Pasen

De lente is aangebroken en we gaan door de
Goede Week op weg naar Pasen. Voor
Christenen is Pasen een absoluut hoogfeest. We
vieren het wonder van het christelijk geloof dat
Jezus drie dagen na zijn kruisiging is opgestaan
uit de dood. Het graf waar Hij in lag, was leeg. En
die opstanding geeft hoop en betekenis aan het
leven van christenen: God is sterker dan de
dood.

Dat is de boodschap van Pasen, een feest van
bevrijding en overwinning. We wensen elkaar
Zalig Pasen. Het woord ‘zalig’ betekent hier ‘bij
God genietend van het eeuwig geluk’ Onze
aardse bestaan is tijdelijk. Wat mooi als je
gelooft dat er na de grens van de dood eeuwig
geluk gloort... Namens het bestuur wens ik u
van harte Zalig Pasen toe!

Bert Jan Rozestraten



Stille Omgang 2025

Na een goede voorbereiding vertrokken wij
zaterdagavond 15 maart jl. met 31 pelgrims
richting de hoofdstad Amsterdam naar de
parochiekerk O.L.V. van de Allerheiligste
Rozenkrans (De Obrechtkerk) gelegen in
Amsterdam-Oud Zuid. Helaas moesten 4
personen verstek laten gaan i.v.m. ziekte of
anders. In de bus werd nog een minuut stilte
gehouden voor Ans Nagel (pelgrim) en Siem de
Boer (oud-organisator van de SO) die ons in het
afgelopen jaar zijn ontvallen.

Fred nam het rozenkransgebed voor zijn
rekening, waarmee de pelgrims ook mee
konden bidden.

Aangekomen bij de kerk begon de viering niet
zoals gepland om 21.00 uur, maar een goed
half uur later daar de afdeling Breda en
Rotterdam wat verkeersstrubbelingen hadden.
Een prachtige viering met als voorganger Mgr.
Dr. Hans van den Hende, vanuit Bisdom
Rotterdam en enkele priesters, diakens. Het
koor van de Obrechtkerk, o.l.v. Jane Lang,
brachten een aantal mooie liederen ten gehore
0.a. van Ch. Gounod, bekend bij de oud-leden
van het koor Between. De viering werd
afgesloten met de uitstelling van het
Allerheiligste, waarbij uiteraard Adoro te en
Tantum Ergo ten gehore werden gebracht en
een korte stille aanbidding werd gehouden. De
vieringen werden in vele kerken in het centrum
gehouden om God dank te zeggen.

Daarna was er voor iedereen koffie/thee en een
krentenbolletje, door naar het toilet en daarna
zorgen dat iedereen in de bus kwam.

De bus bracht ons naar het centrum en zette
ons af op het Rokin. Van daaruit begon de Stille
Omgang, uiteraard een stille tocht. De pelgrims
volgden de route die de pastoor op 15 maart
1345 liep. Hij was getuige geweest van een
Eucharistisch wonder in het huis van een zieke
man in de Kalverstraat en hij droeg het Heilig
Sacrament (de hostie) terug naar de Oude Kerk.

In het duistere uur weten de biddende pelgrims
zich verbonden met Jezus Christus die zich aan
alle mensen van goede wil wil geven als
leeftocht voor onderweg.

Het thema voor dit jaar was:” Vanwege het
Mirakel”: 1)luisteren naar de Stem van God,

2) Zijn oproep aanvaarden.

1) ledere keer weer tijdens de heilige mis wordt
er tijdens de transsubstantiatie, de verandering
van brood en wijn in het lichaam en bloed van
Christus, God present gesteld in de H. Hostie.
God komt tot ons in de H. Eucharistie. In gebed
kan men zich wenden tot God.

2) Jezus vraagt gelovigen erop uit te trekken en
de Blijde Boodschap van het Evangelie te
verspreiden. Wij geven gehoor aan de Stem van
God door zijn oproep op te volgen in actie. Dat
kan in het dagelijks leven, in gezin en op het
werk, maar ook door het ondernemen van
pelgrimages.

Na ongeveer een uurtje gelopen
te hebben op een rustig tempo,
kwamen we weer aan op het
Rokin. Helaas hebben we de
lantaarn van de Stille Omgang
niet gezien, normaliter staat hij
op de plek op de Kalverstraat
waar de zieke man woonde en
het Wonder geschiedde, maar
bij navraag aan een begeleider
werd er gemeld dat deze in het
museum stond, vanwege het
jubileumjaar. Dit jaar bestaat
Amsterdam 750 jaar en vinden er
veel activiteiten plaats.

Het was een prachtige groep bij elkaar, wat
oudgedienden, maar ook vele nieuwe
gezichten. Wij vonden het weer een mooie
ervaring en hopen u volgend jaar ook te mogen
verwelkomen. We laten van ons horen in onze
mooie nieuwe regioblad in het kerstnummer.

Ook mede namens Roneke van der Linde
Leny Dekker
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Datum

za 12 apr

zo 13 apr

do 17 apr

vr 18 apr

za 19 apr

Locatie

Agatha
Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria
Pancratius

OLV Geboorte
Agatha

Maria
Odulphus
Pancratius
Apostel

Agatha
Apostel
Laurentius
Odulphus
Pancratius
OLV Geboorte
Maria

OLV Geboorte
Agatha
Apostel

Maria
Odulphus

Agatha

OLV Geboorte
Pancratius
Apostel

Maria
Odulphus

Tijd

19.00
19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00
15.30

15.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00

19.00
19.00
21.00
21.00
21.00
21.00

VIERINGEN

Viering Voorganger(s)
Palmzondag

Passion M. Mantel
Eucharistie P. Stomph
Eucharistie J. Chantre Sanchez
Passion M. de Haas
Eucharistie R. Torres
Eucharistie G. Bruggink
Eucharistie M. Nejzhukum Kattil
Eucharistie R. Torres
Eucharistie J. Chantre Sanchez
Passion M. Mantel

Witte Donderdag

Eucharistie R. Torres

Woord en com. R.Hopman
Eucharistie R. Torres

Woord en com. Parochianen
Eucharistie R. Torres
Eucharistie M. Nejzukum Kattil
Goede Vrijdag

Kruisweg Parochianen
Kruisweg Parochianen
Kruisweg R. Torres

Kruisweg Parochianen
Kruisweg G. Borst

Kruisweg G.Tijmes
Kruishulde J. Chantre Sanchez
Kruisverering  R.Torres
Kruisverering ~ N.Smit

Kruisverering
Kruisverering
Kruisverering

Paaswake
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.

M. Nejzukum Kattil
J. Chantre Sanchez
J. de Wildt

R. Torres

J. Chantre Sanchez
R. Torres

Nog niet bekend

J. Chantre Sanchez
N. Smit

Koor

Projectkoor Marieke
Samenzang

Heren Laurentius
Jeugdkoor

Laus Deo
Herenkoor
Herenkoor
Jeugdkoor
Heemsklokjes
Projectkoor Marieke

Samenzang
Agathakoor
Mariakoor
Odulphuskoor
Annie en Ria
Herenkoor

Samenzang
Herenkoor
Samenzang
Samenzang
Annie en Ria
Samenzang
Heemsklokjes
Samenzang
Staccato
Herenkoor
Laurentiuskoor
Themakoor

Agathakoor
De Cantorij
Cantare
Herenkoor
JKH
Themakoor



Datum

zo 20 apr

ma 21 apr

Za 26 apr

zo 27 apr

za 3 mei

z0 4 mei

Locatie Tijd

OLV Geboorte 09.15
Odulphus 09.15
Pancratius 09.15
Apostel 10.00
Agatha 11.00
Laurentius 11.00
OLV Geboorte 09.15
Apostel 10.00
Pancratius 10.30
Maria 11.00
Apostel 19.00
Maria 19.00
OLV Geboorte 09.15
Pancratius 09.15
Apostel 10.00
Odulphus 10.00
Agatha 11.00
Laurentius 11.00
Apostel 19.00
Laurentius 19.00
Odulphus 19.00
OLV Geboorte 09.15
Pancratius 09.15
Apostel 10.00
Agatha 11.00
Maria 11.00

Dorpskerk (Waz) 18.45

VIERINGEN

Viering Voorganger(s)

Eerste Paasdag

Eucharistie R. Torres

Woord en com. M. de Haas
Eucharistie J. Chantre Sanchez
Eucharistie M. Njezhukum Kattil
Eucharistie J. Chantre Sanchez
Eucharistie R. Torres

Tweede Paasdag

Eucharistie R. Torres
Eucharistie M. Njezhukumattil Kattil
Woord en com. M. de Haas/
M. de Wolf
Eucharistie R. Torres

Tweede zondag van Pasen

Eucharistie Nog niet bekend
Eucharistie J. Chantre Sanchez
Eucharistie J. Chantre Sanchez
Eucharistie R. Torres

Eucharistie M. Njezhukumattil Kattil
Gemeenschaps- Parochianen

viering

Eucharistie G. Bruggink

Eucharistie R. Torres

Derde zondag van Pasen

Eucharistie P. Stomph
Eucharistie R. Torres
Eucharistie J. Chantre Sanchez
Eucharistie J. Chantre Sanchez
Eucharistie R. Torres

Eucharistie/ J. Chantre Sanchez
Voorstel Eerste H. Communie
Eucharistie R. Torres

Eucharistie G. Bruggink
Oecumenisch/ N.Smit/ds. Lindeman
Dodenherdenking

Koor

Laus Deo
Odulphuskoor
Gemengd koor
Gemengd koor
Agthakoor
Laurentiuskoor+
gastzangers

Samenzang
Dameskoor
De Sterretjes

Samenzang

Samenzang
Mariakoor
Sound of Life
Annie en Ria
Herenkoor
Samenzang

Schola Cantorum
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Laus Deo
Gemengd koor
Dameskoor

Cantor
Samenzang
Themakoor
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Datum

za 10 mei

zo 11 mei

Za 17 mei

Z0 18 mei

Za 24 mei

Z0 25 mei

Locatie

Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Agatha

Apostel

Laurentius

Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

Apostel

Maria

OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Odulphus

Agatha

Laurentius

Tijd

19.00
19.00
09.15
09.15
09.15
11.00

11.00

11.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
10.00

11.00

11.00

VIERINGEN

Viering

Voorganger(s)

Vierde zondag van Pasen

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie/
Lichtprocessie
Eucharistie/

H. Vormsel

Eucharistie

P. Stomph

J. Chantre Sanchez
R. Torres

J. Vergouw

J. de Wit

R. Torres

Magr. J. Hendriks/

J. Chantre Sanchez

M. Njezhukumattil Kattil
J. de Wit

Vijfde zondag van Pasen

Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie/

Nog niet bekend

R. Torres

N. Smit

R. Torres

J. Chantre Sanchez

M. Njezhukumattil Kattil
R. Hopman

J. Chantre Sanchez

Eerste H.Communie

Zesde zondag van Pasen

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie

Nog niet bekend

J. Chantre Sanchez

R. Torres

M. de Haas

M. Njezhukumattil Kattil

Gemeenschaps- Parochianen

viering
Eucharistie/

J. Chantre Sanchez

Eerste H.Communie

Eucharistie

R. Torres

Koor

Samenzang
Mariakoor
Odulphuskoor
De Cantorij
Annie en Ria
Agathakoor

Dameskoor/
JKH

Laurentiuskoor

Samenzang
Samenzang
Themakoor
Laus Deo
Heren koor
Dameskoor
Staccato
Heemsklokjes

Samenzang
Samenzang
Sound of Life
Cantare
Herenkoor
Samenzang

Samenzang

Samenzang



OVERIGE VIERINGEN

Kerk

Agatha

Apostel

Laurentius

Maria

OLV Geboorte

Pancratius

St. Jozef
(De Meerpaal)

Soort viering

ledere woensdag om 12.00 uur, Rozenkransgebed
ledere woensdag om 12.30 uur
ledere zondag om 16.00 uur Poolse viering

ledere maandag om 09.00 uur, Rozenkransgebed met overweging
ledere dinsdag om 09.00 uur

ledere woensdag om 19.00 uur, Rozenkransgebed met overweging
ledere donderdag van 08.00 uur tot 19.00 uur Eucharistische
aanbidding met aansluitend H. Mis. Witte Donderdag aanbidding
tot 21.00 uur

ledere vrijdag om 19.00 uur. In de vastentijd is er op vrijdagavond
kruisweg om 18.40 uur en om 19.00 uur de H. Mis

ledere zaterdagavond en zondagmorgen vé6ér aanvang van de
vieringen Rozenkransgebed

Elke 1e en 3e zondag van de maand is er kindernevendienst voor
kinderen van de basisschool

Biechtgelegenheid na elke Eucharistieviering

ledere maandag om 17.00 uur
ledere vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur Eucharitische aanbidding

ledere woensdag om 18.40 uur, Rozenkransgebed
ledere woensdag om 19.00 uur
ledere donderdag om 09.00 uur

ledere woensdag om 19.00 uur

ledere dinsdag en donderdag om 09.00 uur
ledere 1e vrijdag van de maand om 09.00 uur

ledere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 09.00 uur
ledere maandag vespers om 19.30 uur
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Dorpsstraat 113

1901 EK Castricum

Tel. 0251-652479
pancratius@degoedeherdercastricum.nl
degoedeherdercastricum.nl

Locatieteam:

Pastoor Ruben Torres
Wim van der Meer
Gerard Veldt
Mariétte Mantel
Yvonne Brakenhoff
Marja van den Brink
Wendy van der Meer

Programma Pasen 2025:

Donderdag 17 april:
19.00 uur: Viering Witte Donderdag

Goede Vrijdag 18 april:
15.00 uur: Kruisweg voor
volwassenen

Zaterdag 19 april:
21.00 uur: Paaswake m.m.v. Cantare

Zondag 20 april 1Te Paasdag
09.15 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Gemengd Koor

Maandag 2e Paasdag
10.30 uur: Gezinsviering/Woord en
Communie m.m.v. de Sterretjes

Voor uw
kerkbalans-parochiebijdragen en
misintenties:
NL18INGB0000206597

t.n.v. R-K. Parochie De Goede
Herder

Castricum




De Goede Herder Castricum

Kruiswegviering
inde
Pancratiuskerk

Om 15.00 uur is de Kruiswegviering.
Greet Borst zal voorgaan. De viering wordt
opgeluisterd door Annie en Ria..........

Paaswake :Qty:ta Yé

Het koor Cantare verzorgt op zaterdag 19 april
De Paaswake in de St. Pancratiuskerk. De viering
begint om 21.00 uur en Diaken Marcel de Haas
gaat voor. Wij hopen op een volle kerk en een
sfeervolle viering.

Gemengd Koor

Op eerste Paasdag zal om 9.15 uur in de
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat de viering
opgeluisterd worden door het Gemengd koor.
De Messe a trois Voix van Arthur Dodement
(1872-1912) zal dan ten gehore worden
gebracht. Een driestemmige mis dus! Zullen er
in de toekomst meerdere driestemmige missen
gezongen worden door het Gemengd Koor?
Zeker niet als het aantal bassen of tenoren blijft
dalen! Dat zou jammer zijn!

Heren kom gewoon eens op de
donderdagavond mee zingen, er wordt
gerepeteerd in de parochiezaal naast de
Pancratiuskerk vanaf 19.30 uur tot ongeveer
21.30 uur. (Dames zijn natuurlijk ook van harte
welkom.)

Tevens zullen o.a. het alom bekende Halleluja
van G.F Handel, en het offertorium van Gruber
gezongen worden.

De vaste organist van het koor Ronald Schollaart
begeleidt het koor op voortreffelijke wijze.

Dit alles onder de leiding van dirigent Joost
Doodeman, al bijna 35 jaar dirigent van het
Gemengd Koor en die door zijn enthousiasme
de koorleden zo weet te inspireren dat zij
tijdens vieringen, en zeker tijdens een speciale
viering het beste van zichzelf geven.

Komt dus allen, en vier met ons een nieuw begin
op eerste Paasdag om 9.15 uur!

Gezinsviering

Pasen is een bijzonder, mooi feest.

Bijzonder, omdat het gaat over: nieuw leven,
opnieuw beleven en verder gaan,

en dat willen wij allemaal graag meemaken.

Het is een mooi feest, omdat wij dat zelf kunnen
voelen en zien. De Kerk viert graag Pasen.

Het feest is zo belangrijk, omdat het ons helpt te
onthouden hoe het Nieuwe Begin,

zo bijzonder, mooi er voor iedereen is. Voor jong
en voor ouder! Een gezinsviering.

Daarom is er op tweede Paasdag 21 april, om
10.30 uur in de Pancratiuskerk een speciale
feestelijke Paasviering. Marieke Zondervan zingt
mee met het koor de Sterretjes. Jaap Brackman
speelt op de piano en Iris de Leur op haar viool.
ledereen is welkom! Graag tot dan.

Margo de Wolf-de Meij

AANMELDING VOOR DE DOOP

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met pastoor Ruben,
tel. 06-4608 2758 of email: pastoortorres@gmail.com
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UIT HET LOCATIETEAM - Intensiveren van de
regionale samenwerking

Voor u ligt het nieuwe regionale parochieblad.
Er is door alle redacties in de regio hard gewerkt
om dit voor elkaar te krijgen, wat gegeven de
uitdagingen die er lagen met recht een
topprestatie mag worden genoemd. En het
resultaat mag er zijn. Naast de mogelijkheid die
dit blad ons biedt om regionaal nieuws
efficiénter te kunnen delen is een belangrijke
drijfveer dat we elkaar binnen de regio beter
leren kennen door simpelweg te beginnen met
delen wat er zoal lokaal gebeurt.

Intensiever kijken naar de mogelijkheden voor
uitbreiden van de regionale samenwerking.

Dat zal de komende tijd een thema zijn voor
locatieteams en regiobestuur. De realiteit
dwingt ons daartoe, we zien krimpende
geloofsgemeenschappen, druk op de inkomsten
en een kleiner wordend pastoraal team. Het is
een proces dat tijd en zorgvuldigheid vraagt,
maar het is wel nodig dat we er tijdig en eerlijk
over nadenken. We hebben immers als bestuur
de plicht om serieus na te denken over onze
(middel)lange-termijntoekomst. Besluiten zijn
nog niet genomen en structuren moeten nog
worden bedacht. Wat wel duidelijk is, is dat we
meer moeten samenwerken. Wanneer er
voortgang te melden is zullen we daar uiteraard
op terug komen.

Moge het ons in de geest van Pasen, het feest
van de wederopstanding, gegeven zijn de
inspiratie en de kracht te vinden om samen deze
uitdagingen op te pakken.

Wim van der Meer (gedelegeerd voorzitter
parochie De Goede Herder)

NNORLRIR)

Geen natuurbegraafplaats maar een
kerkhof met veel natuur

In 2024 hebben vrijwilligers,
scholengemeenschap VONK en twee
hoveniers een flinke stap gezet in de tuin en
op het kerkhof betreffend natuur- en
biodiversiteitsmaatregelen:

Er is een insectenhotel gemaakt, een
bloemenweide aangelegd, een takkenril
gemaakt, een aantal grafplekken zijn
teruggegeven aan de natuur waarop bijen-
en insectenplanten zijn geplant, er is
gesnoeid voor meer licht op het kerkhof en
er wordt gesproken over nestkasten voor
vogels en vleermuisverblijfplaatsen.

In het eerste kwartaal van 2025 en is er een
tweede insectenhotel gemaakt en neergezet.
Achter op het kerkhof is een haag geplant
waar besjes aan komen voor de vogels en
achter de kerk (achter het altaar) is er flink
gesnoeid door de hoveniers zodat er weer
meer licht in de kerk komt en de glas-
in-loodramen weer kunnen schitteren. Met
de vrijwilligersploeg zijn we weer drie
vrijdagochtenden aan het werk geweest met
veel aandacht voor het straatwerk,
padverharding en schoffelwerk.

Het onkruid gaat weer groeien en het
bestrijden hiervan gaan we niet alleen op de
laatste vrijdag van de maand redden.
Hopelijk zijn er enthousiastelingen die ook
op de tweede dinsdag van de maand willen
helpen. De data voor het tuineren worden
dan: op de vrijdagen 25 april, i.v.m.
Hemelvaart 23 mei, 27 juni, 25 juli op de
dinsdagen 13 mei, 10 juni en 8 juli. We
beginnen om 9.00 uur en stoppen om 12.00
uur. Heeft u vragen bel 0622484980 of mail
de.geest@hccnet.nl

Marcel de Geest




De Goede Herder Castricum

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

25 jan., mevrouw Alie Castricum-Op 't Veld,
93 jaar, Lage Weide Limmen
28 jan., mevrouw Annie Kroone-Herben,
89 jaar, De Boogaert 37
1febr.,, de heer Piet Gijzen, 95 jaar,
De Santmark app. 202
2 febr, mevrouw Jeannette
de Groot-Fakkeldij, 86 jaar,

Parochiéle Ouderendag Dag Hammerskjoldlaan 22
donderdag 12 juni 2025 9febr.,, de heer Arnout Twisk, 50 jaar,
C.F. Smeetslaan 153

De voorbereidingen voor de jaarlijkse 12 febr, mevrouw Toos van der Horst-
Ouderendag zijn alweer in volle gang. Mulckhuijse, 78 jaar, De Boogaert 59F
Dit jaar staat deze dag gepland op donderdag 13 febr,, mevrouw Jeannette Splint-van
12 juni enis voor alle parochianen van 80 jaar den Bosch, 87 jaar, Willem de
en ouder. Zwijgerlaan 122

25 febr., mevrouw Tiny Zijlstra-Dijkman,
Om 10.00 uur beginnen we met koffie /thee en 95 jaar, Geelvinckstraat 89
wat lekkers, daarna is er een eucharistieviering. 6mrt, mevrouw Mary Montanus, 90 jaar,
Deze keer is er geen ziekenzalving en Simon Pauwelslaan 6, Akersloot

handoplegging.
Misintenties voor deze viering kunt u kosteloos

opgeven bij aanmelden. Collecten:
Na de viering wordt u een lunch aangeboden 19jan. € 303,00
en’s middags na het Maria lof 26jan. €316,00
zal de dag om ca.14.30 uur eindigen. Deelname 2febr. €332,00
is gratis. 9febr. Geen viering
16 febr. € 445,00
U kunt zich vé6r 22 mei aanmelden via het 23 febr. €265,00
daarvoor bestemde formulier, dat u thuis heeft 2 maart €456,00
ontvangen of achterin de kerk kunt vinden en
meenemen.
Het formulier graag inleveren bij het
parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113,
Castricum.
Pastoor Ruben Tores T o g s s
Werkgroep Ouderendag O Costicin
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Locatieteam H. Laurentius-H.Maria
Pastoor Ruben Torres (voorzitter)

Bert Jan Rozestraten (gedelegeerd voorzitter)
Hans Duin (penningmeester)

Rita Dufrenne (lid)

Laurentiuskerk
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1

1964 TA Heemskerk
Tel.0251-232788

Parochiecentrum Laurentius
A. Verherentstraat 4

1961 GD Heemskerk
Tel.0251-232220

Parochiesecretariaat

Parochiecoordinator: Lidy Bosch

Het parochiecentrum is gevestigd in het
Parochiecentrum Laurentius en geopend op dinsdag
en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur.

Openingstijden Laurentiuskerkhof
Dagelijks, van 9.00 tot 17.00 uur

Digitale informatie
www.laurentius-maria.nl

E-mail: Laurentius-Maria@hetnet.nl
Abonnement digitale nieuwsbrief via onder-
staande QR-code

Intenties

De door u opgegeven intenties worden afge-
lezen in de kerk waar op die datum een vie
ring wordt gehouden.

Mocht u een andere datum willen, neem dan
contact op met het Parochiesecretariaat.

Kopij voor pagina’s H.Laurentius-H.Maria
svp sturen naar:
bertjanrozestraten@ziggo.nl

Bankgegevens

Kerkbijdrage Laurentius:

NL65 INGB 0000 114474

Kerkbijdrage Maria: NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken:

NL34 RABO 0363 461450



Beheer Laurentiuskerkhof

Er zijn onlangs wat mutaties
aangebracht in het beheer van het
Laurentiuskerkhof. Ton Heus (actief als
beheerder sinds 2003) en Ton de Ruijter
(sinds 2005) hebben aangegeven dat
het tijd wordt dat er opvolging komt.
Opvolgers hebben we inmiddels
gevonden: Olof de Wit en Gerard Dam
nemen het technische beheer voor hun
rekening en houden contact met
nabestaanden en onder meer de
grafdelver over de te maken afspraken.
Onze locatiepenningmeester Hans Duin
neemt de digitale kerkhofadministratie
van Ton de Ruijter over. Onze parochie
codrdinator Lidy Bosch blijft het eerste

i
Wil

1 ":

aanspreekpunt voor de
uitvaartbedrijven en communiceert dat
vervolgens met genoemde
betrokkenen. We prijzen ons gelukkig
dat beiden ‘Tonnen’ nog
onderhoudswerkzaamheden willen
blijven uitvoeren en dat ze voor Olof,
Gerard, Lidy en Hans nog als vraagbaak
beschikbaar zijn. Zeker ook wat het
Laurentiuskerkhof betreft, zijn we zo als
vrijwilligers in verbondenheid met Jezus
Christus op weg naar het koninkrijk
Gods! Allemaal bedankt voor jullie inzet
en toewijding!

Namens het parochiebestuur,
Bert Jan Rozestraten

R N
Yan owa )

WL G L i e T e

Van links naar rechts: Gerard Dam, Olof de Wit, Lidy Bosch, Hans Duin, Ton Heus en Ton de Ruijter
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Overleg kosters

Per 1 januari 2025 heeft de hoofdkoster van
de H. Laurentiuskerk, Wout de Reus, ‘het
stokje' overgegeven aan Paul Bleeker,
hoofdkoster van de Mariakerk. Paul is nu als
hoofdkoster voor beide Heemskerkse kerken
actief, een pittige uitdaging! Beide teams zijn
vanaf 2025 geintegreerd, er is een heldere
taakverdeling afgesproken en we gaan op
zoek naar versterking van het kostersteam.
Fijn dat Wout nog een tijdje koster wil blijven,
zodat we nog een beroep kunnen blijven
doen op zijn kennis en ervaring!

Mariakoor stopt na ruim 60 jaar

Tijdens de jaarvergadering van het Mariakoor
op 6 februari jl. is besloten om medio 2025
het koor op te heffen. De koorleden worden
ouder, de stemmen worden minder en door
ziekte zijn er soms weinig koorleden. Het
Mariakoor zal nog tot 7 juni 2025 zingen.
Natuurlijk is het jammer dat er een einde
komt aan een koor dat meer dan 60 jaar heeft
gezongen. Wij zijn het Mariakoor uiteraard
zeer dankbaar voor haar inzet en muzikale
ondersteuning van de liturgie gedurende de
afgelopen decennia in de Mariakerk!

Onderhoud parochiecentrum Laurentius

Tot en met eind mei zullen
onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan
het parochiecentrum Laurentius. In
samenwerking met Monumentenwacht
Noord-Holland en Pronk Restauratie heeft de
eerste bouwvergadering plaatsgevonden en zijn
de werkzaamheden ingepland. De
werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit
metsel- en timmerwerk, herstelwerk aan het dak,
dakgoten en regenwaterafvoeren en
schilderwerk.
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Uit het doopboek

8 feb. Clara Maria Tomaszewska

15 feb. Kuba Osifski

29 mrt Zayden Hasselbaink
Je-layna de Jong

Volwassen dopelingen
23 feb. Roel de Boer
Danilo Kroon
Ricardo Patifio Hervas
Jesse Beentjes
6 apr. Dave Castricum
Ties Zijlstra
12 apr. Angela Linting-Scholl

Huwelijk
Ernest en Angela Linting-Scholl

Opbrengst Collectes

18/1t/m 26/1: €773,99
1/2t/m 23/2:€1.371,08
1/3 t/m 16/3: € 1.407,04
22/3t/m 23/3: € 463,60

Stand kerkbijdrage t/m febr. 2025: € 38.492,33
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Uit het rouwboek
13 jan. Johanna Maria Beentjes-Schouws, 90 jaar
Huis ter Wijck, Plesmanweg 1A, Kamer
720, 1945 WK Beverwijk
15 jan. Johanna Antonia van Egmond-Haazelager,
93 jaar, Huize Westerheem, Kamer 106,
1964 EJ Heemskerk
15 jan. Jacobus Hoogeland, 76 jaar, Pieter
Breughelstraat 13, 1964 EM Heemskerk
27 jan. Joseph Adrianus Welboren, 95 jaar,
Mozartstraat 92B, 1962 AD Heemskerk
28 jan. Quirina Afra Kossen-Kruijver, 86 jaar,
Huize Westerheem, Kamer 005, 1964EJ
Heemskerk
Alexander Christiaan Samuel Jellema,
89 jaar, Oosterbeekplantsoen 17,
1965 AA Heemskerk
14 feb. Abraham Pieter Heesbeen, 101 jaar,
Chopinstraat 29, 1962RN Heemskerk
18 feb. Engelina Adriana Bleeker-de Groot,
87 jaar, Westerheem, Kamer 103,
1964EJ Heemskerk
24 feb. Loes Breeker-Schoelitsz, 68 jaar
Poelenburgplantsoen 18,
1962 SN Heemskerk

8 feb.

Lourdeswerk Heemskerk

Eerst wil ik iedereen bedanken voor de bijdragen
van de deurcollecte voor Lourdes in beide
kerken, de opbrengst was €370,00.

Verder gaan we door met de plantenverkoop die
is op 3 en 4 mei. 3 mei zijn we vanaf 14.00 uur in
de Mariakerk en ook ‘s avonds voor en na de
kerkdienst van 19.00 uur in de Mariakerk. De
volgende morgen 4 mei zijn we om 11.00 uur in
de Laurentiuskerk met de plantjes. U weet hoe
prachtig ze zijn en u heeft er de hele zomer
plezier van!

Hierbij ook de aankondiging wanneer we weer
naar Lourdes gaan: van 22 t/m 27 september met

het vliegtuig. Heeft u interesse of wiltu
informatie bel ons even: Bets Portegies (tel:
235573) of Joke Hoogeland (tel: 234790).

Groeten Joke Hoogeland
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Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Langebuurt 37 1911 AS Uitgeest
0251-312331

Email: rkparochieuitgeest@ziggo.nl
Website: www.rkparochie-uitgeest.nl

Locatieteam

Pastoor Ruben Torres, voorzitter
Wim Brugman, gedelegeerd voorzitter
Wilma Groot, secretaris

Bernadette Evenwel, lid

Jaap Schalk, bouwkundig-adviseur
Het secretariaat is bereikbaar op:
maan-, dins-, woens- en vrijdag

van 09.00 tot 12.00 uur.
Bankgegevens:

ING-bank NL37 INGB 0000 2910 33
Rabobank NL85 RABO 0152 1005 39

Vrijwilligers gevraagd!

Kerkwerkers:

Door hen wordt het interieur van de kerk
onderhouden zodat alles er schoon en netjes
uitziet tijdens de vieringen. Dit wordt gedaan
op de woensdagmorgen.

Dit wordt 1 keer in de 2 weken gedaan. Van
08.30 - 10.00 uur en daarna is er gezellig koffie
of theedrinken in de pastorie.

Zangers:

De diverse koren zien uit naar nieuwe leden.
Zowel Laus Deo, de Cantorij en Sound of Life
zien hun ledenbestand graag groeien.

Klopwerkers:

Deze groep onderhoudt per ploeg en bij
toerbeurt het interieur van ons parochiehuis de
Klop. Ook hier is sprake van indeling in ploegjes
waardoor men niet elke week aan de beurt is.
Dit schoonmaken is altijd op maandagmorgen
van 09.00 uur tot ongeveer10.30 uur met
koffiedrinken in de Klop. Doordat de
gemiddelde leeftijd van de helper steeds hoger
wordt is uitbreiding met nieuwe helpers zeer
gewenst

Agenda OLVG 2025

Kruiswegverering iedere vrijdag 15.00 uur

Van 7 maart t/m vrijdag 18 April.

Vastenmaaltijd Zondag 13 April 2025

Zaterdag 28 Juni Ouderen en Ziekendag de Klop
Zondag 2 November Allerzielenviering
Zaterdag 6 dec. en Zondag 7 Dec.

Kerstmarkt in De Klop

Zaterdag 13 December Kerst-Inn
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Kruisweg Korenproject 2025

Ook dit jaar zal in de Goede Week het Kruisweg
Korenproject worden gehouden. Aan dit
project doen de herenkoren van Uitgeest en
Akersloot mee, aangevuld met gastzangers.

De uitvoering wordt afgewisseld met teksten
en Dia-beelden van de kruiswegstaties uit de
OLV Geboortekerk van Uitgeest. Het project zal
twee keer worden uitgevoerd:

1) Op vrijdag 11 april in OLV-geboortekerk,
Langebuurt 37, Uitgeest.

2) Op vrijdag 18 april in St Jacobuskerk,
Kerklaan 37, Akersloot. Dirigenten: Ineke Mulder-Peper en Cora de
Aanvang beide om 15.00 uur Lange Organist: Ton Schoen

De toegang is gratis.

Mijn herinnering.

21 April 2024 is Bep Dekker-de Jong overleden.

Bep geloofde op een bijzondere wijze in God, en ze was lid van het koor Laus Deo
waar ze alles voor over had. Toen ik haar op een bijzonder moment ontmoette
bloeide er wat op en kreeg een vervolg.

In de jaren die volgden bracht ze mij terug naar het geloof in God en kreeg ik weer
zin in het leven en bracht rust.

Het geluk wat we samen hadden was mooi, de geweldige momenten,
de vieringen, vakanties en uitjes.

Bep je bent er niet meer, ik mis je nog elke dag, maar als ik zondags bij de
vieringen ben en jouw koor zingt komen alle liefdevolle herinneringen weer
terug.

Lieve Bep bedankt, rust zacht. Ton van den Ende
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Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest
Uit de gemeenschap

Onze overledenen Januari-Februari

Gerard Smit
Jo Vreeburg-Mous
Jan Boergonje
Riet Starreveld
Toos Duijn-Klaver
- Annie Dekker-de Moel
Jan van Leeuwen
Henk groen
Rie Wiebes-Snijder
Ak Admiraal
Gerardus Jacobus Veldhuijs
Cornelis Gerardus Beentjes

Henk Groen geboren Uitgeester 30-11-1939 - 04-02-2025

“Het verlies was er al voordat het afscheid kwam” staat doeltreffend op de rouwkaart. We
hadden het in het begin niet willen zien en niet willen geloven, maar langzaam zagen we
het begrip diep in je ogen doven.

De laatste maanden ging je een paar dagen per week naar Dagbesteding Thuisbij in Zuid
Schermer; aan de overkant van het pontje van Akersloot. Een prachtige boerderij met veel
ruimte om te lopen. Ook door het dorp liep je nog regelmatig je rondje, want thuis kon je
altijd weer vinden.

Henk groeide op in'een groot gezin op de Hogeweg. Ik leerde Henk kennen op de kermis in
Uitgeest waar de vonk aansloeg. Met ons gezinnetje hebben we het altijd naar onze zin
gehad. Henk voetbalde tot zijn 57e jaar bij USVU, daarna kwam tennis, golfen en bridgen
want kaarten kon hij als de beste! Veel met de kleinkinderen gedaan op vakanties naar een
warm land of familieparken. Sport kijken bij zijn kleinkinderen. Zo trots was hij op ze. We
zijn opgelucht dat verder lijden je bespaard is gebleven maar wat zullen we hem missen.
Het padje wordt korter zei je weleens en ja nu heb je het einde van je pad bereikt. Rust
zacht, je hebt het verdiend.

Je maatje Adri Groen - de Beer.
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In memoriam Toos Duijn-Klaver (1931-2025)

Toos is geboren op 15 juli 1931 in Burgerbrug Zijpe als dochter van Cornelis Klaver en Anna
Conijn. Na Annie en Kees was Toos het derde kind. Daarna volgende ook Harry.

Cornelis Klaver, de vader van Toos, was in Burgerbrug onderwijzer op een ‘tweemansschool’ In
augustus 1935 kreeg hij een aanstelling als hoofd van de Sint Nicolaasschool in Nibbixwoud.
Het gezin Klaver verhuisde naar dat dorp en nam zijn intrek in de woning van het hoofd der
school aan de Ganker.

Als vanzelfsprekend doorliep Toos haar lagereschooltijd op de school van vader Klaver, de Sint
Nicolaasschool in Nibbixwoud. Daarna volgde de Mulo in Hoorn, waar zij altijd naar toe fietste.
Het leven in een klein West-Fries dorp was voor haar een geweldige fase van haar leven. Ze
noemde het ‘warm’ en dan had ze het vooral over de gemeenschapszin in overwegend
katholieke Nibbixwoud, toen een dorp van zo'n 1500 inwoners. Hoogtepunten uit die tijd
waren de logeerpartijen bij familie. Vooral de boerderij van een nichtje in Zwaagdijk was
favoriet. Toos was gek op de dieren op de boerderij.

Als jonkie van tegen de 20 kwam zij in dienst van de gemeente Blokker en kreeg een enorme
hoeveelheid taken op haar bordje. Het leukst vond zij de ‘loketdienst’ Contact met mensen,
daar hield Toos van. Ze had een hekel aan administratief werk. Zij werd daarna attent gemaakt
op een baan in Amsterdam, bij de verzekeraar De Hollandsche Sociéteit, dat wij nu kennen als
Delta Lloyd. Zij reisde eerst op en neer vanuit Nibbixwoud, en ging later in de kost. In die tijd
ontmoette zij haar man Wim Duijn.

Na haar trouwen met Wim in 1960 heeft zij zich volledig gewijd aan het gezin en haar drie
zonen, naast vrijwilligerswerk voor de tennisclub en voor de ouderen in Geesterheem. Zij
woonde achtereenvolgens op de Prins Bernhardstraat (16 jaar) en later in de boerderij op het
Hoorne (15 jaar). De laatste 32 jaar woonde Toos en Wim in het huis dat zij zelf lieten bouwen,
naast de boerderij op het Hoorne. Na 1 juli 2019 overleed haar man Wim.

Toos heeft tot haar 93e jaar zelfstandig gewoond op het Hoorne in Uitgeest. De kinderen en
overige familie zijn ongelofelijk dankbaar dat zij die wens ‘zelfstandig blijven wonen'’ heeft
kunnen waarmaken. Met hulp van velen: verpleegkundigen en verzorgenden van de ViVal
Zorggroep, haar huisartsen, vrienden, buren en familie.

Toos blijft in onze gedachten.

Degenen die ik liefheb verlaat ik

Om degenen die ik liefhad terug te vinden

Deze mooie tekst stond boven de overlijdenskaart van Anny Dekker - de Moel.

Anny is op 2 februari 2025 op 94-jarige leeftijd overleden.

Zij was altijd een trouw kerkganger en heeft haar sporen wel verdiend in onze parochie. Zo is
zij ruim 25 jaar lid geweest van de Cantorij, was jarenlang lectrice, lid van de Rafaelgroep,
schonk koffie in de Klop op zaterdag en maakte daarvoor ook nog het schema.

In een mooie afscheidsviering waarbij leden van de Rafaelgroep samen met diaken Marcel
voorgingen, De Cantorij zong, haar kleindochter een mooi lied voor haar oma zong, is zij door
haar 4 zonen naar haar laatste rustplaats bij Wim gebracht.

Anny wij wensen je een goede reis naar de overkant!

Gré en Dora
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Secretariaat van de parochie Kerklocaties

Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk H. Agatha, Breestraat 93,
0251-215094, secretariaateloy@planet. nl www.agathakerk.nl
www.eloyparochie.nl, Facebook: Eloyparochie Facebook: Agathakerk

secr. geopend elke di.wo.do ochtend kerk open: elke wo. 12.00 -15.00 u.
Vicevoorzitter locatieteam elke za. 13.00 - 15.00 u.

dhr. Co Wittebrood St. Odulphus

Secretaris locatieteam Odulfstraat 4

dhr. Peter Tervoort 1949 BE Wijk aan Zee
Contactpersoon bij bediening/overlijden

Beverwijk 0251-215094, mw. Tineke Vermeij-Krom
Wijk aan Zee 0251-375463, dhr. Peter Heine

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK
12 APRIL 19.00 uur

Passion in de H. Agatha mmw projectkoor, verteller M. Mantel.
Passion in de St. Odulphus mmv Jeugdkoor, verteller diaken M. de Haas.
13 APRIL PALMZONDAG

11.00 uur in de H. Agatha familieviering mmv Jeugdkoor, voorganger pastoor Torres.
17 APRIL WITTE DONDERDAG

19.00 uur in de St. Odulphus, mmv Odulphuskoor, voorganger parochiaan.
19.00 uur in de H. Agatha, mmv het Agathakoor, voorganger pastor R. Hopman.
18 APRIL GOEDE VRIJDAG

15.00 uur Kruisweg in beide kerken.

19.00 uur Viering in de St. Odulphus mmv Themakoor, voorganger J. de Wildt.

19.00 uur Viering in de H. Agatha mmv Staccato, voorganger diaken N. Smit

Het lijdensverhaal vertaald naar deze tijd, muzikaal omlijst met liederen rond dit thema.
Op deze avond kunt u in de Agathakerk bloemen meenemen, of u neemt een bloem mee bij de
ingang van de kerk, om bij het kruis neer te leggen.

19 APRIL STILLE ZATERDAG

19.00 uur Paaswake in de Agathakerk mmv het Agathakoor, voorganger pastoor Torres
21.00 uur Paaswake in de St. Odulphus mmv themakoor, voorganger diaken N. Smit

20 APRIL EERSTE PAASDAG

09.15 uur in de St. Odulphus mmv Oduphuskoor, voorganger diaken M. de Haas

11.00 uur in de H. Agatha mmv het Agathakoor, voorganger kapelaan Jaider
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OP WEG NAAR PASEN

Bijna net zo oud als het Paasfeest is de voorbereidingstijd op Pasen: de Veertigdagen.

Het veertigtal roept de herinnering op aan een hele reeks Bijbelverhalen. We kunnen
denken aan de tocht van veertig jaar van Israel door de woestijn naar het beloofde land en
aan de veertig dagen waarin Jezus zich (ook in de woestijn) voorbereidde op Zijn roeping.
De veertig jaren of dagen in de woestijn werden een levensbeeld van de pelgrimstocht van
de mens door de woestijn van het leven.

De eerste eeuwen zullen de zes weken voor Pasen vooral voor hen die in de Paasnacht
gedoopt willen worden een periode van voorbereiding zijn geweest. Een reden voor hen
die de doop vroegen of openlijk geloofsbelijdenis willen doen, juist in de weken op weg
naar Pasen extra aandachtig te zijn.

Vastentijd

Eeuwenlang was in het christelijke Europa de tijd voor Pasen een vastentijd. Maar, zegt
Jezus, het gaat niet alleen om vasten, het gaat ook om bidden en om aalmoezen geven. Het
gaat erom aandacht te hebben voor de medemens, vooral voor hen die het minder hebben
dan wij. En dat kan in de vorm van giften (denk maar aan het vastenactie-project), maar het
kan ook in de vorm van tijd geven aan hen die eenzaam zijn, of ziek, of bedroefd om het
verlies van een dierbare. De vastentijd kan uitgroeien tot een vorm van protest tegen de
dodelijke machten van onderdrukking, onrecht en dood. Het kan ons doen nadenken over
vragen als: Hoe gaan wij met de schepping om? Hoe gaan wij om met onze eetgewoontes?

Naar het voorbeeld van Jezus

Om zich voor te bereiden op Zijn opdracht vastte Jezus veertig dagen in de woestijn. Een
van de evangelisten tekent aan dat de Geest hem daarheen vergezelde.

Maar de duivelse tegenstem was er ook. In die veertig dagen maakt Jezus een keuze voor
een niet vanzelfsprekende weg. In navolging van Hem bezinnen wij ons in de periode voor
Pasen op onze levensweg: Waar besteed ik mijn leven aan? Wat is de roeping van onze
geloofsgemeenschap?

En vasten kan in verschillende vormen: beperking of geen luxe eten, geen vlees eten,
vermindering van energieverbruik, tijd nemen voor meditatie en stilte, thuis of in de kerk,
tijd nemen voor een vrijwillige taak.

Moge de goede God ons helpen de veertig dagen zo vorm te geven dat wij ons leven
vernieuwen kunnen naar het beeld van Hem die uit de doden opstaat: Jezus Christus.

diaken Nico Smit
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ASKRUISJE HALEN

Je wilt graag het Askruisje halen, maar je zit overdag op school, en
's avonds lukt ook niet. Wat is het dan fijn dat kapelaan Jaider tijd vrij
maakt voor je om alsnog het Askruisje te halen. En zo ging Phileine blij &
en goed voorbereid de Veertigdagentijd in!

We zien de laatste tijd veel jongeren bij de vieringen en tijdens de
openingsuren van de kerk even binnen komen lopen. Ook worden
eerdaags weer jongeren gedoopt en worden verdiepingsgesprekken
gevoerd. Heb je een vraag of wil je iets doorgeven; er is altijd iemand die je
aan kunt spreken, voel je welkom!

13 APRIL PALMPASEN IN DE AGATHAKERK

In deze familieviering zullen we met elkaar
Palmpasen vieren!

Zaterdag 12 april: van vier tot vijf uur, zullen we de
Palmpasenkruisen in de kerk versieren. Doe je
mee? Na afloop van de Palmpasenviering op
zondag willen we weer met de kinderen naar
Lommerlust gaan, want wat was dat vorig jaar
geweldig! De bewoners waren er allemaal zo blij
mee! Mail, app, of bel even naar het secretariaat
of naar Wendy of Ageeth, dan weten we hoeveel
kinderen er ongeveer komen!

LEKENPRAAT - PAASGEVOEL
Bestaat er een Paasgevoel?
Lente? Eieren? Minder toch dan Kerstgevoel?

Voor mij is Pasen onverbrekelijk verbonden met het Halleluja van Handel. Dat komt door een
herinnering aan mijn vader. Hij was een stevige sigarenroker, maar in de Veertigdagentijd bracht
hij het op om de rokertjes te laten staan. Dat ging zonder klagen al kon hij wat mopperen over
pastoors die wel rookten. De Paaswake die wij nu kennen was er toen nog niet. In die tijd werd
op Paaszaterdag 's middags om 12.00 uur de vastenperiode beéindigd.

De KRO-radio zond op dat tijdstip gebeier van klokken en het Halleluja van Handel uit. Mijn
vader zat dan nog op zijn kantoor bij Hoogovens, op zaterdagmorgen werd nog gewerkt.

Mijn moeder belde hem dan op, legde hoorn van de telefoon voor de luidspreker van de radio.
Bij de klanken van de koorzang stak mijn vader zijn eerste sigaar na veertiq dagen aan. Het was
Pasen! "

Als aan het eind van de Paaswake in de Odulphus
het Themakoor het Halleluja inzet, krijg ik een
ondefinieerbaar, maar echt Paasgevoel.

Jan de Wildt reageren? kolitrain@ziggo.nl
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DE GOEDE WEEK 14 JUNI OUDEREN- EN ZIEKENDAG
In het regiorooster en op de eerste pagina Bij dit parochieblad is de uitnodiging voor
kunt u alle info vinden over de Goede de jaarlijkese ouderen-en ziekendag
Week. Er wordt voor, maar zeker ook achter gevoegd. Altijd een prachtige dag voor de
de schermen heel hard gewerkt om er gasten en vrijwilligers. Heeft u geen
mooie vieringen van te maken, dank aan vervoer, geen nood; wij halen u op! Schrijft
ieder! En wilt u een handje meehelpen? Belt  u zich weer in? Als gast, maar en als
u dan naar het secretariaat! vrijwilliger?

m AKTUELE INFO UIT DE PAROCHIE

- ' .NIE wes Indien nodig, worden tussendoor Nieuwsbrieven gemaakt. U
e kunt ze vinden achterin de kerken, maar houdt u ook de
‘ é websites: www.eloyparochie.nl, www. Agathakerk.nl en
Facebook in de gaten!

ZATERDAG 26 APRIL KONINGSDAG IN DE AGATHAKERK ‘, A --! 4 4 V
Wat was het vorig jaar een ontzettende leuke dag! Daarom ("" ' v

organiseren we weer een rommelmarkt; opbrengst voor
onze jeugd. Inleveren van de spullen kan op woensdag 23 5{&' llhﬁ pey 1

en vrijdag 25 april van 13.00 - 15.00 uur. Meehelpen? Meld
je aan bij het secretariaat of bij Wendy. De Agathakerk is op

s\ . l@j v

Koningsdag al vanaf 09.00 uur open, de koffie staat klaar!.

(7

4.eng§ mei

ZONDAG 4 MEI DODENHERDENKING IN WLJK AAN ZEE

Met het thema "80 jaar Vrijheid', vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei
aandacht voor de lustrumviering. Vandaag de dag een beladen viering in
een wereld vol geweld. Om 18.45 uur is een oecumenische
herdenkingsdienst in de Dorpskerk, voorgangers diaken N. Smit en drs. M.
Lindeman, het Themakoor Wijk aan Zee verzorgt de zang. Om 19.30 uur
aanvang stille tocht met kranslegging bij het graf van de onbekende
oorlogsvlieger. Na afloop van de plechtigheden is er gelegenheid om in de
Odulphuspastorie nog wat na te praten bij een kopje koffie of thee.

Wilt u de parochie steunen?

Dat kan door middel van:

Bankrek. NL96 RABO 0388.074.957 of

Bankrek. NL64 RABO 0107.303.213

of via de QR Code. De GIVT app kunt u ook bij de
collecte gebruiken, eenvoudig te downloaden.
Weet dat uw gift aftrekbaar is bij de belasting.
HARTELLJK DANK!!
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WORD WAKKER!

Dat was het thema, dat pastoor Niesten in onze
regiobladen in juni, juli en augustus 2024
aanreikte. Wakker worden houdt in dat je
lichamelijk weer bij de les bent voor zover dat
mogelijk is, maar ook geestelijk alert blijft op je
levenssituatie en op de bedoeling van je leven.
Pastoor Niesten haalt de tekst uit de eerste
brief van Petrus aan: ‘Wees nuchter, wordt
wakker! Uw vijand, de duivel, zwerft rond als
een brullende leeuw, op zoek naar een prooi,
om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door
het geloof!” (1 Petrus 5,8).

Ook in het jaar 2025, het Jubeljaar, is de leus
‘Word wakker’ van toepassing. De kerk roept
ons op om van het Jubeljaar een genadejaar te
maken. De paus schrijft in zijn bul “Spes non
confundit’, (De hoop stelt niet teleur) dat het
Jubeljaar voor ons allemaal een gelegenheid
zal zijn om vernieuwd te worden in de hoop.

De Kerk nodigt ons daarom uit om de
onbegrensde aard van Gods barmhartigheid te
ontdekken en wel door een jubileumaflaat te
verdienen, om een overvloed van Gods
barmhartigheid te verkrijgen.

Een Jubileumaflaat (een volle aflaat) is volgens
de kerkelijke leer de volledige kwijtschelding
ten overstaan van God van tijdelijke straffen
voor zonden die, wat de schuld betreft, al
vergeven werden. Dat betekent dat de ziel van
de gelovige die een volle aflaat heeft verdiend,
nadat hij of zij is gestorven, direct naar de
hemel gaat.

Elke gelovige kan de aflaten voor zichzelf
verdienen of toepassen op overledenen.

Er zijn 5 voorwaarden voor een Jubileumaflaat:

1 De Heilige Biecht

De biecht is de gelegenheid om onze fouten en
tekortkomingen eerlijk onder ogen te zien en
Gods genade te ontvangen. Zodra de priester,
in het teken van het kruis, de absolutieformule
uitspreekt over de biechteling die met oprecht
berouw biecht, zijn alle zonden vergeven, zelfs
de zonden die hij zich niet herinnert en
waarvan hij zich niet bewust is. In een gesprek
met de heilige Faustina beschrijft Jezus zelf de
biechtstoel als de “rechtbank van
Barmhartigheid”, waar “de grootste wonderen
plaats vinden”. In het heiligdom Heiloo kunt u
iedere werkdag vanaf 11.45 uur biechten in de
bedevaartkapel.

2 De Heilige Communie

Na de biecht kunt u deelnemen aan de H.
Eucharistie, waarbij u door het ontvangen van
de H. Communie op innige wijze verbonden
wordt met Jezus, het levende brood, en waarbij
u gesterkt wordt op uw levensweg.

3 Gebed tot intentie van de H. Vader

De Jubileumaflaat vraagt om te bidden tot
intentie van de H. Vader door bijvoorbeeld de
geloofsbelijdenis te bidden, het Onze Vader,
het Wees gegroet en het Eer aan de Vader of
andere gebeden.
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4 Op bedevaart gaan

In 2025 bestaat de mogelijkheid om op
bedevaart naar Rome te gaan. Niet iedereen
wil of kan deze reis maken. Het bisdom
Haarlem-Amsterdam biedt de mogelijkheid
om op ‘bedevaart’ te gaan naar een van de 5
aangewezen kerken in ons bisdom, namelijk
de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem,
de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam, de
bedevaartskapel in het Heiligdom Heiloo, de
St. Vituskerk in Hilversum of de Lourdeskapel
in Zwaag. Daar kunt u een zogenaamd
aflaatwerk verrichten door bijvoorbeeld een
half uur aanbidding van het allerheiligst
Sacrament van het Altaar, of een half uur
lezen in de Heilige Schrift of het bidden van
de rozenkrans en daarbij de vijf geheimen
overwegen of mediteren over de veertien
staties van de kruisweg.

5 Innerlijke gezindheid

Dit is beslissend voor de werking van de
aflaat, want deze grote genade van innerlijke
genezing en bevrijding van alle
zondestraffen kun je niet kopen of met
religieuze oefeningen automatisch
verkrijgen. Noodzakelijk is de oprechte wil
bevrijd te worden van de gehechtheid aan
alle zonden, ook de dagelijkse.

De Jubileumaflaat is daarbij een uitstekend
middel om bekering in ons leven te
bewerken en zo nog meer kind van God te
worden en het eeuwig leven te verwerven.

Het Jubeljaar is een tijd van hernieuwde hoop
en vertrouwen. En wannneer wij in het
Jubeljaar nog meer Jezus volgen en zijn
geboden onderhouden, dan worden wij een
gelukkig mens. En dan wordt het Jubeljaar
een Heilig Jaar.

Martin van Kleef
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Apostelkerk, Van jklaan 120,
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Uit de agenda:
Goede Week vieringen: zie middenpagina

20 april 1e Paasdag: 10.00uur Eucharistieviering

21 april 2e Paasdag: 10.00uur Eucharistieviering

4 mei Voorstellen 1e Communicantjes: 10.00uur

11 mei Regionale Vormselviering met Mgr. Hendriks: 11.00uur
met na afloop gelegenheid tot feliciteren en koffie drinken in de “.Q ' AL
Grenspost et .R SIS

1 juni 1le Heilige Communieviering: 10.00 uur A Voo ! \
8 juni 1e Pinksterdag: 10.00uur Eucharistieviering
9 juni 2e Pinksterdag: 10.00uur Eucharistieviering
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Heilig Vormsel

Zondag 11 mei om 11 uur wordt in de
Apostelkerk aan 11 tieners en 12
jongeren het Heilig Vormsel
toegediend door Mgr. Hendriks.

Het wordt een feestelijke viering met na
afloop gelegenheid tot feliciteren in de
Grenspost met koffie/thee/frisdrank.

Kerkbalans

De actie kerkbalans is al enige maanden
aan de gang; een actie om de financién
van de Apostelkerk gezond te houden.
De stand per 6 maart is een bedrag van
€ 10.400,- en rekening te houden met
nog ontvangen termijnen wordt dit

€ 12.500,- voor het jaar 2025. (vorig jaar
€ 17.700,-). Er is nog alle gelegenheid
om uw steentje bij te dragen, ook al is
de Apostelkerk van hout!

Uw bijdrage kunt u overmaken:
IBANcode NL12INGB 0655 9139 98
t.n.v. Kerkbestuur Apostelkerk.
Beverwijk, onder vermelding van
Kerkbalans

Vastenactie

Van parochieblad naar regioblad!

Zoals eerder in ons parochieblad De Apostel
is vermeld, heeft het bestuur van het
Samenwerkingsverband De Heilige Familie
(regio IJmond-Noord) besloten dit
gezamenlijk regioblad uit te geven.

Om eigen identiteit te behouden heeft
iedere parochie hierin 4 pagina's.

Het locatieteam van de Apostelkerk heeft
besloten om naast dit regioblad ook de
Apostel dit jaar nog 2 x uit te brengen
gezien de vele info die we met u willen
delen.

De Apostel bezorgen wij zoals u gewend
bent bij u thuis. Het regioblad ligt 6x per jaar
in de kerk en kunt u mee naar huis nemen
en ook doorgeven aan andere
geinteresseerden. Ook zal deze op de
website gepubliceerd worden.

In de kerk ligt ook de actuele agenda met de
misintenties om mee te nemen.

Tips voor de redactie kunt u doorgeven via
redactieapostelkerk@apostelkerk.nl

We doen mee met de regio, die de bisschoppelijke vastenactie steunt, maar we zullen ook de kerk
van Broeder Huub in Kameroen als doel stellen. Meer info: zie parochieblad of op de website
www.Apostelkerk.nl. Bij overmaken per bank graag vermelden 'Vastenactie Kameroen'

1e Communie

Op zondag 4 mei zullen onze communicantjes: Alida, Chris, Kingdavid en Thijs zich aan u
voorstellen tijdens de eucharistieviering van 10.00uur met kapelaan Jaider.

Van harte welkom allen en zoals u gewend bent: na afloop koffie in het Tolhuis.

Op zondag 1 juni is de feestelijke 1e Heilige Communieviering om 10.00uur.

De 4 kinderen van de Apostelkerk vieren dit grote feest met gelegenheid tot feliciteren in het

Tolhuis!



EVEN VOORSTELLEN 3

Hierboven staat ‘even voorstellen, maar
velen van u kennen mij inmiddels wel.
Ik ben Fred Windijk en ben geregeld in
uw midden tijdens de vieringen.

Een vraag die me veel gesteld wordt, is
hoe ik ertoe gekomen ben om de cursus
‘Assistent in de Liturgie’ te gaan doen.

Hier gaat iets aan vooraf. Mij werd gevraagd om deel te
nemen aan een cursus om voor te gaan in gebeds- en
communievieringen. Die cursus werd gegeven door de
heer Ko Schuurmans.

Toen ik die cursus had afgerond, zag ik in het blad Samen
Kerk van het Bisdom dat de gelegenheid geboden werd
om je aan te melden voor de cursus Assistent in de Liturgie
en aansluitend hieraan Buitengewoon bedienaar van de
Heilige Communie. Door de pastores Mathew en Niesten
ben ik voor deze beide cursussen voorgedragen.

Ik heb de cursussen met goed gevolg afgerond en heb
daarna op 14 november 2024 in de basiliek in Haarlem
door bisschop Hendriks de zegen en zending ontvangen.
Dit betekent dat ik de Heilige Communie aan mijn
broeders en zusters, zieken en stervenden mag geven.

Ik ben dankbaar dat ik deze zegen en zending heb
ontvangen en hoop u nog vaak te mogen ontmoeten.

Fred




In Memoriam Ans Nagel
t Beverwijk, 12 januari 2025

Ans werd op 26 november 1959 geboren in
Velsen-Noord en groot gebracht in het gezin
Nagel samen met haar zus Marianne en broer
Jos. Na verloop van tijd verhuisden zij naar
Beverwijk, maar de binding met Velsen-Noord is
altijd gebleven door de familie Nagel.

Na het overlijden van vader Piet, die ook
begraven ligt op het Sint Jozefkerkhof, kwam
Ans meer in de Sint Jozefkerk voor de H. Mis.

Ze werd zelfs lid van het koor Between en zong
daar de altpartij uit volle borst mee. Ze kwam op
de fiets vanuit Zeewijk in IJmuiden naar
Velsen-Noord, mooi weer of slecht weer het
maakte Ans niet uit want ze had toch ook een
regenpak.

Ze voelde zich er thuis en was een gelovig mens.

Maar ze hield ook van een grap en een grol en
had veel lol na afloop van de repetitie of gezellig
avondje bij Between met een glaasje fris.

We hebben veel gelachen met elkaar.

Rond het Sinterklaasfeest gingen we kort
repeteren en deden daarna het Sinterklaasspel
met dobbelen. Eerst een kop koffie met wat
lekkers en daarna een wijntje of fris. Ans had
met dobbelen een handdoek in de wacht
gesleept en voor we het wisten, had ze die om
haar hoofd gebonden en speelde ze De Heilige
Maagd Maria, met alle respect voor Moeder
Maria.

Ans was een actief mens en fietsen daar deinsde
ze niet voor terug. Ze fietste van het ene adres
naar het andere om te werken in de zorg, ze
moest tenslotte voor zichzelf de kost verdienen.
En vooruit, zo nu en dan ‘s avonds ook in de
bediening in een restaurant aan zee.

Maar ook het fietsen met Annemieke was een
heerlijke ontspanning. Ze zijn zelfs onderlangs
naar Friesland gefietst en logeerden twee

nachtjes bij Truus, onze dirigente die naar
Friesland was verhuisd met haar man Fons en
over de Afsluitdijk terug, dat viel toch wel even
tegen, want het was best zwaar.

Ans hield van mensen en was zelf een
enthousiast, spontaan mens. Wat glunderde en
wat was ze trots toen ze oma werd van
kleindochter Dana en later Vienna. Ze was
dolgelukkig. Met een kinderwagen uit de
zestiger jaren ging ze lekker aan de sjees.

Door broer Jos en schoonzus Natalia kwam ze
ook in contact met onze medelanders. Mensen
uit de Oekraine, die hun land waren ontvlucht
door de oorlog.

Ze wilde zich ook inzetten voor die kindertjes die
samen met hun moeder in Beverwijk waren
neergestreken. Op de app van ons koor vroeg ze
om speelgoed voor de kleintjes, want die
hadden niks. Ik toog naar Action, heb diverse
speelgoedjes gehaald en Ans bracht dat met
veel trots naar de kindertjes, die een smile op de
gezichtjes toverden. Daar kon ze ook van
genieten.

Maar er kwamen ook andere tijden, van corona,
operaties, psychisch in de war en
behandelingen in het AVL. Het zat haar allemaal
niet mee.

Lieve Ans, je bent nu in Gods handen en je ziel
gaat naar het eeuwige paradijs. Je lichaam is
weer terug in Velsen-Noord in het graf bij je
vader en moeder en nichtje Andrea.

Ik zeg altijd; je bent niet dood, je bent pas dood
als er niet meer over je gepraat wordt.

Je blijft in onze harten voortleven en komt er een
herinnering boven dan kunnen we daarover met
elkaar praten.

LIEVE ANS JE MAG NU RUSTEN

Leny Dekker
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Na de verkoop van onze Sint Jozefkerk is er lange tijd niets gedaan met het gebouw. De kerk is
onlangs doorverkocht aan de Happier Group en wij hebben hen gevraagd naar hun plannen.

VAN GODSHUIS NAAR BRUISEND
CENTRUM: HERONTWIKKELING
VAN DE ST. JOZEFKERK EN
OMGEVING

EEN TWEEDE LEVEN VOOR EEN ICOON VAN
VELSEN-NOORD - MET OOG OP WONEN, WERKEN EN
DE TOEKOMST

De St. Jozefkerk in Velsen-Noord krijgt een nieuwe
bestemming. Wat ooit een plek van gebed en
samenkomst was, transformeert nu tot een dynamisch
centrum voor ondernemerschap. Maar deze
herontwikkeling staat niet op zichzelf: het initiatief past
binnen een bredere visie om de omgeving nieuw leven in
te blazen. Een impuls die Velsen-Noord niet alleen mooier
maakt, maar ook toekomstbestendig.

EEN TOTAALVISIE: WERKEN EN WONEN
IN EEN VERNIEUWDE WLIK

Aanjagers van deze ambitieuze plannen zijn Jeroen de Rooij,
Onno Speur, Rick Verheij en Michiel Doornberg van Happier,
bekend van de kantoorruimtes van Ambacht. Ambacht
creéert bedrijfsverzamelgebouwen waarin ondernemers
samenkomen in inspirerende werkruimtes.

De Melkfabriek en Ambacht 3 zijn al succesvolle voorbeelden
van hoe verloederde gebouwen worden omgetoverd tot
levendige werkplekken. Nu is de St. Jozefkerk aan de beurt
en daar blijft het niet bij.

AMBACHT: MEER DAN EEN WERKPLEK

Ambacht is geen standaard bedrijfsverzamelgebouw. Het is een compleet ecosysteem voor
ondernemers die willen groeien, netwerken en zich thuis voelen op hun werkplek. Het
verzamelgebouw draait om betaalbare en hoogwaardige bedrijfsruimtes, waar startende én
gevestigde ondernemers kunnen werken in een inspirerende omgeving. Bij Ambacht draait het niet
alleen om vierkante meters, maar om een volledige werkbeleving.
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De binnenkant van de St. Jozefkerk
wordt volledig getransformeerd tot een
moderne en inspirerende werkruimte,
terwijl het historische karakter
behouden blijft. De voormalige
kerkbanken krijgen een nieuw leven in
het interieur en de combinatie van glas
en hout zorgt voor een open en
transparante uitstraling. Het priesterkoor
blijft een centrale plek binnen het
gebouw, waar de gemeenschap
samenkomt voor een koffiemoment of
een bijzondere bijeenkomst, waardoor
de ruimte haar betekenis en verbinding
behoudt.

MEER DAN HERONTWIKKELING: EEN TOEKOMST VOOR VELSEN-NOORD

Wat deze herontwikkeling bijzonder maakt, is dat het niet alleen om de kerk gaat, maar om een
bredere visie voor de toekomst van Velsen-Noord. Waar de wijk lange tijd werd gezien als een plek
met weinig nieuwbouw en verouderde voorzieningen, groeit nu de ambitie om de omgeving
aantrekkelijker te maken.

Binnen deze visie wordt gekeken naar mogelijkheden om de wijk te verrijken met onder andere
nieuwe woonvormen en voorzieningen. De wens om betaalbare woningen toe te voegen leeft
breed, zodat starters, gezinnen en ouderen in de toekomst meer kansen krijgen om in een prettige,
vernieuwde wijk te wonen. De herbestemming van de kerk en omgeving draagt bij aan een
levendiger buurt en nieuwe ontmoetingsplekken.

Met de combinatie van wonen, werken en ontmoeten wordt Velsen-Noord een aantrekkelijkere en
leefbare wijk, waarin historie en toekomst samenkomen. Dit project is niet alleen een nieuwe stap
voor de St. Jozefkerk, maar een stap vooruit voor de hele gemeenschap.

"% We timmeren hard aan de weg en kijken ernaar uit

1 omdit bijzondere project tot leven te zien komen.

Hiermee krijgt Velsen-Noord niet alleen een nieuw

<2 gezicht, maar ook een plek waar bewoners trots op
# kunnen zijn — een wijk met karakter, verbondenheid
. en perspectief voor de toekomst.

-~ . Happier Group
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De muizen zitten verstopt onder de piano. Ze kijken
hoe vier vrijwilligers met emmers witte verf de muren
van het zaaltje opknappen. ‘Kijk nou hoe mooi LICHT
het wordt!’ roept de ene dame. De andere valt in:
‘Eindelijk die SMERIGE nicotinevlekken weg! BAH, wat
hebben JULLIE hier zitten roken! Jarenlang!’ Een man
zegt beteuterd: ‘Ik wist niet dat het zo’'n grauwe
aanslag zou geven!’. ‘Precies!’ zegt de andere, ‘Ook in
onze longen natuurlijk! Wisten wij veel dat het dodelijk
was!” ‘Gelukkig LEVEN jullie nog!’ roept de mevrouw,
‘En hier is het ook weer LICHT! Helemaal in de sfeer
van Pasen!’ ‘Net op tijd!" juicht de andere.

Na het laatste stukje plafond gaan ze pauzeren. De
muizen kruipen nieuwsgierig naar de verfbakken.

Heer Jezus is de héle weg gegaan.

Wij hebben langs zijn lijdensweg gestaan.
Maar na die nacht spreekt ons een engel aan:
’t is Pasen, jullie Heer, Hij leeft voortaan!

Binnengestapt in het graf zagen ze tot hun schrik <
rechts een jongeman zitten in een wit gewaad.
Maar hij zei hun: Schrik niet. Jullie zoeken
Jezus van Nazareth die gekruisigd is.

Hij is tot leven gewekt.”

Uit Marcus 16,.5-6q

Het is er verblindend licht. Ze proberen over de rand
te kijken, klauteren omhoog, en ineens, HUP, kantelt
de bak om en zitten ze onder de witte smurrie. Ze
proberen de verf af te vegen, rollen over de grond,
niets helpt. ‘We moeten naar huis. Douchen! zegt de
oudste- ‘Wat zal mama boos zijn!’ De volgende avond
is de paaswake. Het is zo donker in de kerk dat je niet
ziet hoe ontzettend veel mensen er zitten. Dan gaat er
een vuur aan. Een paaskaars gaat door het middenpad,
en iedereen krijgt een vlammetje van dat licht, dat
NIEUW LEVEN betekent. Vanonder de kerkbanken kijkt
de familie Muis toe, op hun paashest. En sommigen
lijken wel een beetje ... lichtgevend!

Dus keer je hart naar licht, geloof het maar
en zeq ‘Gezegend Pasen!’ met elkaar.

De dood is weg, het leven zonneklaar

en Pasen het lichtste feest van heel het jaar!

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M, Jurrigns



